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UZMAN TAVSİYELERİNİ İZLEYİN 
VE MONO UZMANI OLUN! 
PORTRELER, MANZARALAR, 
DESENLER VE DÜZENLEME 


Doğal ışığı en iyi — şekilde kullanın 


Fotoğraf pazarlama için uzman tavsiyeleri 


Düğün fotoğrafçılığına atım atmak için tavsiyeler 
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Malatya'da açılan fotoğraf müzesinden sonra bir müze haberi de Bursa'dan geldi. Nilüfer'de açılan müzeyi imkanı olanların mutlaka ziyaret etmesini tavsiye ediyorum. İçerisinde teknik ve görsel sergilemelerin yanı sıra , siyah beyaz karanlık odası, eğitim salonu ve kütüphanesi mevcut. Bunun dışında Ekim ayı sergiler yönünden de zengindi. Tfsf'nin sitesinden güncel fotoğraf sergisi duyurularını takip edebilirsiniz. Türkiye'nin Fotoğraf Mekanları serisinin yeni durağı ise "Edirne"... 
Önümüzdeki bir kaç ay içerisinde çekimleri bitecek ve siz değerli okurlarımızla paylaşmış olacağız. Önümüzdeki ay görüşmek dileğiyle. Bol fotoğraflı günler... 


İsa AKALIN Genel Yayın Yönetmeni 


Abonelik avantajlarından yararlanmak için 


vi www.abonelikmerkezi.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın. 


İçindekiler 


FOTOĞRAFA DAİR 
Türkiye'den ve dünyadan fotoğrafa dair her şey 


DERNEKLER 
Türkiye'deki fotoğraf derneklerine yerverdiğimiz bu bölümün bu ayki konuğu Sureti Alem Derneği. Dernek Başkanı Yusuf Kartal derneği ve amaçlarını anlatıyor. 


OKUR VİTRİNİ 
Sizden gelenfotoğraflar 


UZMAN TAVSİYESİ 
Uzmanlarımız okur fotoğraflarını yorumluyor 


BAŞLANGIÇ REHBERİ: 
SİYAH & BEYAZ 
Monokrom çok farklı birdünyadır. Kamerada başlar, masa başında devam eder. Bu ayki başlangıç rehberi bölümünde bu göz alıcı sanatı birlikte keşfediyoruz... 


KURUMSAL FOTOĞRAFÇILIK 
Pazarlama, işleyen bir fotoğrafçılık işinin kritik ve sürekli bir unsurudur, peki iletişiminizin etkili olduğundan ve bazı noktaları kaçırmadığınızdan nasıl emin olacaksınız? 


RÖPORTAJ: MICK RYAN 
Fotoğraf çekimlerinize nasıl hazırlanıyorsunuz? Jordan Butters manzara fotoğrafçısı, yazar ve fotovue kurucusu Mick Ryan'la Peak District aşkını, harika dışmekan keşiflerini ve diğer fotoğrafçılara ilham vermek için rehberlik etmesi hakkında konuştu. 
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YONGNUĞ2 


YNAO0mm F2.8N 


* YNd0mm F2.8N lensin içerisinde bulunan asferik lens elemanları çeşitli sapmaları etkin biçimde telafi ediyor. 

* YN40mm F2.8N lenste bulunan USB portu sayesinde aygıt yazılımını güncelleyerek uyum ve performansını maksimum seviyede tutmak mümkün. 

* F2.8 maksimum diyafram açıklığı sayesinde arkaplanı bulanıklaştırarak konuyu vurgulamanızı sağlıyor. 

* İkinetleme modunu destekliyor: Auto Focus (AF) ve Manuel Focus (MF) 

* 6 parça diyafram bıçağı sayesinde yuvarlatılmış odak dışı noktalar veya diyaframı kısarak 
12 yıldız efekti oluşturmanızı sağlıyor. 

* YN40mm F2.8N kamerayla uyum içerisinde olan krom kaplamalı ve yüksek hassasiyetli metal monte yuvasına sahip. Monte yuvası aşınmaya ve paslanmaya karşı dayanıklı. 

* YN40mm F2.8N üzerinde odak mesafesi göstergesi bulunuyor. Mesafeyi ve alan-derinliğini değerlendirmek için kullanışlı bir özellik. 

* YNd0mm F2.8N çeşitli çekim modlarını destekliyor. Diyafram ve diğer bilgiler EXIF üzerinde bulunabilir. 


GNUĞ iel hkyongnuo.com http/stores.ebay.com/besky DİM ITAL WwWw.yongnuo.com.cn  httpwWstores.ebay.com/wilgeti Shenzhen Yongnuo Photographic Eguipment Co.,Ltd. o http://yongnuo-empresa.com/ Address:2-A511,Saige Science &Technology Park, (| http/AWww.yongnuochina.com Huagiang North Rd.,Futian District, Shenzhen, China http /Avww.yongnuo-taswir.com/ 


http/szyongnuo.en.alibaba.com/ httpw/stores.ebay.com/cissy-photo http//stores.ebay.com/hk-econcept http:/stores.ebay.com/van-nod-store 


salesG©hkyongnuo.com TEL:(86)0755-83762448 


http:/hkyongnuo.manufacturer.globalsources.com http://stores.ebay.com/hkyongnuophotoeguipment 


Enrich your life www.hkyongnuo.com 


ini 


http://stores.ebay.com/yongnuo-store http://yongnuo.en.made-in-china.com/ https:/Awww.facebook.com/hkyongnuo http://stores.ebay.com/sun-sharp2009 http://stores.ebay.comy)/jianisi-eguipment http:/www.amazon.com/shops/yongnuo http:/hkyongnuo.gmc.globalmarket.com/ http://stores.ebay.com/Max-image-Photo http://stores.ebay.com/Easy-Photography 


hip tradeeasy com/suppler846232/producis http://stores.ebay.com/bewin2009-Camera-Eguipment 

httos://Www.amazon.co jp/shops/ A1ZCDBRZPYHGGD/ htto//www1.tradekey.com/company/ HK-YONGNUO-LIMITED-3883657 html htto//Www.hktde.com/manufacturers- suppliers/HK-Yongnuo-Ltd/en/1X09DWFX/ 


İçindekiler 


KASIM 2017 / SAYI 64 


Fotoğraf Teknikleri 


AĞ TASARIMI 
Hoşlanmıyor olabilirsiniz ama Jordan Butters'ın yardımıyla onların dünyasına dair daha farklı bir bakış açısına sahip olacaksınız 


CAM KENARI PORTRELERİ 
Portre fotoğrafları için en ulaşılabilir ve kaliteli ışık olan gün ışığından evinizde en iyi şekilde faydalanabilmenin yollarını Caroline Schmidtanlatıyor.... 


HAYALET PORTRELER 
Birden fazla fotoğrafın bir araya getirilmesiyle ortaya çıkan sıra dışı efektler hiç şüphesiz ki ürkütücü olabiliyor. 
Buyazımızda hayalet portrenizi nasıl çekebileceğinizi Caroline Schmidtanlatıyor 


ODAK İSTİFLEME 
Odakistifleme tekniği genellikle alan-derinliğini maksimuma çıkartmayı hedefleyen makro fotoğrafçılarının tercihidir. James Abbott bizlerle manzara fotoğraflarında çerçeve boyunca keskinlik elde etmenin sırlarını paylaşıyor 


SON AŞAMA ODAK İSTİFLEME 
Çekimlerin ardından çekimlerimizi Photoshop'ta birleştiriyoruz 

SON AŞAMALIGHTROOM 
Lightroom Dehaze aracı ile gökyüzü düzenleme DÜĞÜN FOTOĞRAFÇILIĞI 
Nikon D850ile düğün fotoğrafçılığı üzerine ipuçları 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Ekipman 


EKİPMAN HABERLERİ 
Fotoğraf dünyasından çıkan en son teknoloji haberleri ZHIYUN CRANE 
Video çekimleri hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı. Zhiyun Crane gimbalı sizin için inceledik GRUP TEST KARBON FİBER TRİPODLAR Stabilite, güç, dayanıklılık; karbon-fibertripodları tanımlayan üç kelime! Bu ay en bilindik markalardan dokuz karbon-fiber tripodu inceliyoruz. Bakalım yeni test yöntemimiz karşısında nasıl sonuçlar verecekler... 
YAZILIM 
Photoshopile TextTool (Yazı Aracı) kullanımı 


98 EĞİTİM VİDEOLARI 


Dijitaldüzenleme yeteneklerinizi geliştirin. 


LACE 


Depola ve 
Yayınla 


Rescue 


ÜCRETSİZ DATA 
KURTARMA SERVİSİ 


5 yıl boyunca 


Doğal afet,mekanik ve kazara oluşabilecek data kayıpları için... 


LaCie 2big Dock Thunderbolt 3 


#LaCielürkiye 


www.LaCie.com ©lacie seagate 


YARIŞMA 
SONUCU 


ELZİYAFETE HAZIR OLUN BUYILIN KUŞ ARIŞMASININ EN İYİ FOTOĞRAFLARINI 


YV3A AHI 4O YAHdYADOLOHd GA19 / VSSTIV OYWNHV 


Fotoğrafa dair / Türkiye'den ve Dünyadan Haberler 


birbirine sokulan kuğu yavrularına, ince detaylar ve sığırcıkların 

büyüleyici mırıltısına, neden çoğu fotoğrafçının objektiflerini tüylü dostlarımıza çevirdiğini anlamak zor olmasa gerek. İkinci senesinde, ödül British Trust for Ornithology tarafından finanse edilirken, doğa fotoğrafçısı, yazar ve televizyon sunucusu Chris Packham tarafından yönetildi. Yarışma dünyanın her yerinden her yaştan amatör ve profesyonel fotoğrafçılara açıktı. 5,000 poundluk, En İyi Kuş Fotoğrafçısı ödülünün sahibi ise Doğu Meksika, Rio Lagartos'da “Flamingolar” fotoğrafını yakalayan Alejandro Prieto Rojas oldu. Yarışmayı yöneten Packham ise “ Her ne kadar eğlenceli bir iş olsa da kazananı seçmek için gönderilen fotoğrafları eleyen jüriyi yönetmek zorlu bir işti. 
Fotoğrafların kalitesi oldukça yüksekti, ben ve diğer jüri üyeleri bazı fantastik kuş fotoğrafları gördük ama inanılmaz bir renk uyumu, kompozisyon ve duygusuyla, olağanüstü flamingo fotoğrafıyla 


| Jbrörne uçurtmaların etkileyici geniş açılı fotoğraflarından, 
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Alejandro Priento Rojas'ı tebrik ediyoruz.” 

Eğer gördükleriniz hoşunuza gittiyse, yarışma kitabına sahip olmak 
isteyebilirsiniz. Hikayeleriyle beraber ödüllü en iyi fotoğraflar sadece 25 
pound. Çarpıcı kuş fotoğrafları yakalayabileceğinize inanıyorsanız o halde neden gelecek sene yarışmaya katılmayasınız? 2018 Yılı En İyi Kuş Fotoğrafçısı yarışması 30 Kasım 2017 tarihine kadar fotoğraflarınızı bekliyor. Yarışma yedi kategoriden oluşuyor: En iyi portre, çevre, detaylara dikkat, kuş davranışı, uçan kuşlar, bahçe ve kent kuşları ve yaratıcı görüntüler. Her kategoriden 8 fotoğrafla yarışmaya katılabilirsiniz. Birden fazla fotoğrafla katılacaksanız her görüntü 1.21 
pound ya da tek bir görüntüyü 6 pounda yükleyebilirsiniz, yarışma sonunda nakit para ve ekipman ödülü kazanabilirsiniz. Ayrıca 16 yaş ve 


altı yarışmacılara açık bu yarışmada bir adet “Yılın Genç Kuş Fotoğrafçısı" 


ödülü var. Daha fazla bilgi için www.birdpoty.co.uk ziyaret edin. 


© AMAKAHLJOYMAHAYDOLOHA ONIA/ NISNWNHIH Id 


AVJAIHL JO Y3IHdWDOLOHd ONLA / NOSNIMUVA MIYONV. 


AVJAIHLJOY3IHdWDOLOHd O4I8 / OYA NIATM 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Fotoğrafa dair / Türkiye'den ve Dünyadan Haberler 


YILDIZLARI 
YAKALAMAK 


YILIN ASTRONOMİ FOTOĞRAFÇISI 
ÖDÜLÜNÜ KAZANAN FOTOĞRAFLAR 
UMDUĞUNUZ VE BEKLEDİĞİNİZ GİBİ 
TAMAMEN DÜNYADIŞI 


YARIŞMA 
SONUCU 


Astronomi Fotoğrafçısı ödülü 

astrofotoğraf dünyasının en iyi ve en çekişmeli yarışmalarından biri. Modern görüntüleme dünyası astrofotoğraf dünyasının kapılarını hepimize açmış oldu. 
Yeterince zaman, pratik ve bilgiyle karmaşık bir teleskopik kurulumla olduğu kadar giriş seviyesinde bir DSRL ile de ödüllü uzay fotoğrafları yakalama ihtimaliniz yüksek. 
Dokuzuncu yılında olan yarışma Greenwich Kraliyet Gözlemevi ortaklığında yürütülüyor ve dünyanın çevresinde (ve ötesinde) en iyi gezegenler arası görüntüleri bulmayı hedefliyor. Bu yıl 901 aşkın Ülkeden neredeyse 4,000 fotoğraf yarışmaya katıldı. Büyük ödülün sahibi ise Yıldızlar ve Nebula kategorisinde jüriyi etkileyen Dünyadan yaklaşık 400 ışık yılı uzaklıkta konumlanan Rho Ophiuchi Bulut Kompleksi'nin detaylı görüntüsüyle Rus fotoğrafçı Artem Mironov oldu. Kazanan fotoğraf 15 saatlik bir pozlamayla 1600 ISO, bir Sky- Watcher 200mm f/4 reflektör teleskop ve HEO5 Pro kullanılarak bir Canon EOS 5D Mk|l ile çekildi. 
Jüri üyesi BBC Sky at Night dergisi editörü Chris Bramley “ Yarışamaya katılan fotoğraflar arasında seçim yapmak gerçek bir zevk ama böylesi geniş kapsamlı alan kalitesi ile her zamankinden daha zor. Bu yılın katılımcıları tarafından yakalan fotoğraflarda çok fazla yeni ve çığır açan yaklaşımın olması beni özellikle etkiledi.” 

Kazanan ve beğenilen fotoğraflar 28 
Haziran 2017'ye kadar Kraliyet Gözlemevi Astronomi Merkezinde Ücretsiz bir sergide sergileniyor. Bu yılın ödüllü fotoğraflarının yer aldığı kitap ise 25 pounda sergide satışta. Bu yılın kazanan fotoğrafları ve gelecek yılın ödülleri hakkında daha fazla bilgi için www. 
rmg.co.uk/astrophoto ziyaret edin. 


İsis poundluk ödülüyle, 2017 Yılı 


1) YILDIZLAR& NEBULALAR: 

RHO OPHIUCHI BULUTU Artem Mironov: “Rho Ophiuchi Bulut Kompleksi dünyamızdan yaklaşık 460 ışık yılı uzaklıkta konumlanan bir nebula." 


2) AURORA: Hayalet Dünya Mikkel Beiter: Fotoğrafçı 

bulutlar dağların Üzerinden geçerken ıslak kumlardaki 

başka dünyaya aitbu sahneyi, Aurora parıltısını İzlanda, Stokksnes'da yakaladı. 


3) İNSANLARSUZAY: Patagonya'daki Gezgin Yuri Zvezdny: “Biryıldız gözlemcisi, Arjantin, Los Glaciares Ulusal Parkı'ndaki “White Stones” buzulları üstünde tüm gökyüzüne yayılan galaksimize, Samanyoluna bakıyor." 

4) GEZEGENLER, KUYRUKLUYILDIZLARVEASTREOİDLER: Venüs Döngüsü Roger Hutchinson: Fotoğrafçı; gezegen 

altı aylık bir sürede gökyüzünde gezinirken aynı ayarlarla Venüs'ün değişen boyutlarını yakalıyor. 


UVJAIHL 40 YAHYEDOLOHd ANONOHLSY LHDISNI/ YILIZA TAHMİN 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YVJAIHL JO YIHJWDOLOHd AWONOYLSYLHDISNI / ANOZAZ IANA 


YYJAIHL JO YIHdWDOLOHd ANONOYLSY LH9ISNI / AONOYIW WILUV 


JOYIHWDOLOHdAWONOHLSY1H9ISNI / NOSNIHOLNH YIDON 


“GÜLDÜREN FOTOĞRAFLAR 


Fotoğrafçılık bazen bir parça fazla ciddi olabiliyor, değil mi? Bir kedi, köpek, süs balığı, at ya da sahip olduğunuz başka bir evcil hayvan eminiz ki onları bazen komik şeyler yaparken görüyorsunuzdur. The inaugural Comedy Pet ödülleri yarışması hayvanların ve evcil hayvanlarınızın yakaladığınız görüntülerinin daha eğlenceli yanlarını ortaya çıkarmaya çalışıyor. 2017 yılı kazananları Think Tank ekipmanları ve WEX Photographic hediye çekiyle, 2,000 poundluk büyük ödülün sahibi zıplayan komik bir midilli karesini yakalayan Nando Harmsen'in oldu. Biraz gülümsemek isterseniz diğer kazanan fotoğrafları görmek için www. 

comedypetphoto.com ziyaret edin. 


VAHŞİ HAYAT 
KAZANANLARI 


Doğal Tarih Müzesi ortaklığında gerçekleştirilen Yılın Vahşi Hayat Fotoğrafçısı yarışması bu yılın kazananlarını açıkladı. Jüri Üyeleri her biri birbirinden etkileyici 50,000 fotoğraf arasından kazananı belirledi. 

Kazananlar 17 Ekim'de Doğal Tarih Müzesi'nin Hintze Salonunda bir ödül töreniyle açıklandı. Kazanan fotoğrafları bir dahaki sayımızda sizinle paylaşacağız ama bu arada eğer uygunsanız Doğal Tarin Müzesini Ziyaret etmenizi ve sergiyi görmenizi tavsiye ederiz. 20 Ekimde açılan sergi 
2018 baharına kadar ziyaret edilebilir 
olacak. Sergi Doğal Tarih Müzesi üyelerine, dört yaş altındaki çocuklara ücretsiz. Kazanan fotoğraflar sonrasında 2018 de ulusal bir turnede gösterilecek. Daha fazla bilgi için www. 
nhm.ac.uk/visit/wpy.html ziyaret edin. 
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Fotoğrafa dair / Türkiye'den ve Dünyadan Haberler 


OLYMPUS OM-D E-M10 MI g5 
KAZANMAK İSTER MİSİNİZ? 


Zoom İthalat'ın düzenlediği Instagram yarışmasında #macerahicbitmesin etiketi ile paylaşacağınız fotoğraflar arasından seçilecek bir kişi Olympus'un yeni aynasız kamerası “OM-D E-M10 Mark lll“ kazanacak. Ayrıca diğer bir yarışma da Zhiyun sahipleri için düzenleniyor. Zoom İthalat bandrollü Zhiyun ürünleri ile “Zhiyun senin olsa ne yapardın?" sorusuna 1 dakikayı geçmeyecek bir video ile cevap vermeniz yeterli. Videonuzu 
Facebook ya da Instagram hesabınızdan #zoomkazandirir etiketi ile yayınlayabilir ve 7.000 i 
TL'lik ödülün sahibi olabilirsiniz. 5 1 
Detaylı bilgi için a Grane v2 Www.zoomithalat.com websayfasını ziyaret edebilirsiniz. 


ZHIYUN senin olsa ne yapardın? 


Smooth G 


2017 yılının son büyük 
hediyesi Olyrnpus'tan geliyor! 


#macerahicbitmesin 


15 Ekim - 30 Kasım 2017tarihleri arasında gerçekelesecek Instagram yarısmamızda 
İmacerahicbitmesin hashtagi ile paylasacağınız fotograflar arasından secilecek bir kisi Olympus'un yeni çıkan “OM-D E-M10 Mark İli” aynasız makinesini kazanacak. 


7.000 TL* 


ZAIYUN Param Türetye Distribütörü Zama binalattam büyük yarışma! Saplam ? OUT” değer 


zoom 


Yansmamızın katılım sartlar zoomithalat.com adresinde... 


Jüri Üyelerimiz 

Çiler Geçici 

Wilco van Harpen 
Cenk Gençdis 

Ömer Serkan Bakır 
Nuri Çorbacıoglu 
Sinan Gürkan 

ve Jirayr Gamsaragan 


FOTO ROBOTLAR 
GELİYOR 


Makineleşme kaçınılmaz bir şeytan mı yoksa sadece teknolojinin ilerlemesi mi? Bu birçok iş kolunda gerçek bir problem. İmalatsanayinden ambalaj şirketlerine ve şimdi de sıra portre 
fotoğrafçıları. IRIS sadece saniyeler içinde 20 
dolara profesyonel kalitede görüntüler çektiğini iddia ediyor. Kabin sabit bir odak uzaklığından altı high-key vesikalık çekim seçeneği sunuyor ve bu görüntüleri akıllı leke temizleme, parlatma ve diş beyazlatıcı seçenekleriyle düzenlemenize izin veriyor. Web siteden dikkatlice seçilmiş örnek fotoğraflardan yola çıkarsak, sonuçlar yeterince iyi görünüyor ama kesinlikle bir fotoğrafçının yaratıcı vizyon ve deneyimi için lensveflaşınyerini 


CASSINI'NİN VEDA ÇEKİMİ 


NASA'nın Cassini uzay aracı 15 Eylül'de Satürn'ün atmosferine girerek abartılı bir hoşçakalla veda etti. Ama giderken alelacele son bir görüntü yollamayı da ihmal etmedi. 


tutamaz. IRIS kabinleri şu anda Amerika'da dokuz bölgede bulunuyor ve bunu yeni bölgeler takip edecekmiş gibi görünüyor. 
Ne düşünüyorsunuz? Fotoğrafçılıktamamen otomatik hale gelebilir mi? 
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Gaz devinin bugüne kadar çekilmiş en yakın görüntüsü. Veda karesi Cassini'nin yörüngedeki sondan bir önceki gün aldığı etkileyici kare de dahil Satürn'ün yörüngesinde geçirdiği 13 yılda ortaya çıkardığından daha fazlasını göstermiyor. Cassini gelecek yılların uzay keşiflerinin fitilini de ateşleyerek Satürn'ün halkaları ve uyduları 

hakkında daha önce hiç bilmediğimiz bilgileri ve detayları ortaya çıkardı. 


YOLYIN NOSVO/ISS/HDALIVI -Tdf/VSWN 


Dayanıklı Ol 


| Rescue 


ÜCRETSİZ DATA 
BA KURTARMA SERVİSİ 


UYUMU G 


#LaCielürkiye 


www.LaCie.com ©lacie seagate 


Fotoğrafa dair / Türkiye'den ve Dünyadan Haberler © Hızlıdüzeltme 


KLONLAMAARACIYLACILT DÜZENELEME 


Fotoğrafı Photoshopta açın ve arka plan katmanını Klonlama aracını seçin ve hedeflediğiniz alanlara 

kopyalayın. Böylece orijinal görüntü üzerinde uyacak fırça boyutunu ayarlayın. Ayarlarda, çok çalışmamış olursunuz ve bir hata yaparsanız geri yumuşak bir fırça elde etmek için sertlik derecesini alabilirsiniz. (hardness) 0 yapın. 


Enlight GuickShot 


Fiyat: Ücretsiz / Platform: iOS 


İlk olarak ödüllü görüntü editörü Enlight piyasaya çıkmıştı arkasından Englight Photofox geldi. Şimdi de sırada Engliht Guickshot 

var. Hız odaklı olan Enlight Guickshot aynı yerde çekim yapmanıza ve düzenlemenize izin veriyor. Toplu işleme özelliğiyle birden 

çok fotoğrafı düzenleyebilirsiniz ve one-tap özelliği sayesinde siz çekim yaparken otomatik olarak görüntüyü hizalar, düzeltir ve geliştirir. 
Aynı zamanda hareket eden nesnelerin fotoğraflarını çekmeniz için yeni filtreler ve 


Gri — Strobe modu var. Enlight'ın geçmişi göz hi önüne alındığında cazip bir uygulama gibi N görünüyor ama denemesi ücretsizken aylık Saydamlığı 4100'e ayarlayın ama akıcılığı (Flow) 2:10-15 3.adımı yeni alanları hedef alarak tekrarlayın. Düşük abonelik pahalı. Enlight Photofox ve diğer civarında azaltın. Alt tuşunu basılı tutup tıklayarak yakın akıcılık doğal görüntü etkisini kuwetlendirirama IOS fotoğraf düzenleyici uygulamalar göz tonlarda bir alan seçin. Sonrasında lekeleri temizleyin. gerekirse bölgeleri silmek için bir Katman Maskesi (Layer önüne alındığında özellikler fiyatı uygun Mask) kullanın. göstermiyor. 


BURSA'NIN İLK FOTOĞRAF 
MÜZESİ AÇILDI. 


Bursa Nilüfer Belediyesinin katkıları ile Mysia Fotoğraf Müzesi 7 
Ekim 2017 Cumartesi günü kalabalık bir fotoğrafseverin katılımı ile açıldı. 

Açılışta küratörlüğünü Engin Özendes'in yaptığı "İçeride-Dışarıda “ fotoğraf sergisinde Cem Turgay, Atilla Özdemir, Sefa Ulukan, Lale Tara ve Koray Olşen 'in fotoğrafları yer aldı. Ayrıca Cep Galeri bölümünde “Yitirdiklerimiz” başlığı altında Kemal Gözübüyük ve Murat Karaman'ın fotoğraflarına yer verildi. 
Mysia Fotoğraf müzesinin bünyesinde teknik ve görsel sergilemelerin yanı sıra , siyah beyaz karanlık odası, eğitim salonu, kütüphanesi mevcut. Atölye çalışmalarına imkan tanınan müzenin bir kış bahçesi de ziyaretçilerin hizmetinde. 
Müze Bursa, Gümüştepe Mahallesi (Misi) Pınar caddesinde Pazartesi hariç her gün saat 10 :00 ile 18:30 arasında gezilebilir. 
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AF 35mm f/1.4 FE 
Lens for Sony E 


AF 35/1.4 FE 


Fu Frame Moy 


Www.samyangturkiye.com www.fTotografdunyasi.com.tr 


Fotoğrafa dair Türkiye'den Fotoğraf Dernekleri 


Türkiye'nin Fotoğraf 
Dernekleri: Sureti Alem 


Kayseri'de bulunan ve 2012 yılında dernekleşen Sureti Alem grubu; gezileri, eğitimleri ve etkinlikleri ile aktif bir dernek olarak çalışmalarına devam ediyor. Dernek başkanı Yusuf Kartal bize Sureti Alem Derneğini anlattı. 

“2008 den beri sosyal medyada olan fotoğraf gruvumuzun Türkiye ve dünya çapında tanınmasıyla birlikte 2012 yılında dernekleştik. 
Merkezimiz Kayseride olan derneğimiz tüm Türkiye genelinde üyelerimizle fotoğraf sanatına hizmet etmektedir. 
SURETİALEM fotoğrafta kalite, dostluk ve sevgi, Kayseri ve çevresinin tüm Türkiye'nin tanıtımına katkıda bulunmayı ilke edinir; yeni nesil fotoğrafçıların camiaya kazandırılmasını, fotoğrafa gönül verenler için faydalı çalışmalar yapmayı, fotoğraf üretmek ve fotoğraf felsefesine uygun hareket etmeyi hedefler. 

Kurulduğumuzdan beri fotoğraf sanatına yeni fotoğraf sanatçıları yetiştirmek amacıyla Ücretsiz fotoğraf temel eğitimi vermekteyiz. Bununla birlikte üst düzey eğitimlerimizde devam etmektedir. 

Fotoğraf sanatının toplumsal işlevini gerçekleştirmek, fotoğraf sanatı aracılığıyla kitlelerle iletişim kurmak, fotoğraf sanatçılarını bir araya getirerek tanışma ve dayanışmalarını sağlamak, onlara olanaklar hazırlamak, eserlerini değerlendirmek, bu doğrultuda bilimsel temellere dayalı araştırmalar yapmak, sanat kurulları ile ortak çalışmalar oluşturmak, kültürümüzü, ve ülkemizi her yönü ile yurt içinde ve yurtdışında tanıtmaya çalışmak, tarihi, doğal ve kültürel değerleri belgelemek hedefimizdir. 
Belediyelerle iletişime geçip fotoğraf yarışmaları ve aylık gezi proğramlarıyla özellikle Kayserinin tanıtımına katkıda bulunmaktayız. 

Bizimle irtibata geçmek isteyen fotoğraf severler için derneğimiz merkez adresi Cumhuriyet mh. Tennuri sk. Polat işmerkezi.Kat;1 No:3 Melikgazi/ KAYSERİ suretialemahotmail.com mailimizden ve 0532 3732053 telefon numaramızdan her zaman irtibat kurabilirsiniz...” 


Metin Şimşek 


Mete Özbek 


Metin Burak Kınacılar 


Yusuf Kartal 
Pınar Beğendik 


)el14 MEH segulyeğ J9UUYyY 11pe3 uıuekung n)pojedoj yauyy 


8313 Unsung 


Okur 


Vitrini 


En iyi fotoğraflarınız 


Ömer Uslu 


7 Gün batımını fotoğraflamak için çıkmıştım oan 
f yusufçuğun silüeti gözüme çok hoş geldi ve kaçırmadan a fotoğraflamak istedim. 
Canon 80d Sigma 18-250mm 
İl f/6.3 1/400sn. İSO-100 odak uzaklığı 250mm 


Okur Vitrini 


Yılmaz Demir 


p Ordu li Yaroz Tepesi'nde bulunan Gözetleme Kulesinde çekildi. 

Canon EOS 600D / Rebel T3i / Kiss X5Canon EF-S 18-55mmf/3.5-5.61S1137mm / f/4.5 / 1/6s/1SO3200 


Bahadır Arcan 


» I Hobi bahçemde domates yaprağında yarım saat konaklamver ayı tercih eden bu güzel dokulu kelebeği fotoğraflamak p oldukça keyifliydi. yaklaşmamdan hiç rahatsızlık duymadı ve baml dolayısıyla kolay oldu benim için. sonuç olarak ortaya çok güzel kadifemsi bir doku çıktı. 
canon 750d, canon 100mm makro ıs lens, iso 100, f/7.1, 1/20 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SAMSUNG Galaxy Note8 


En güzel manzara 


#Dence Gö 


Galaxy Note8'in yeni S Pen'i ve harika fotoğraflar çeken çift kamerası ile en güzel anları unutulmaz anılara dönüştürün. 


KAİ ami 
AN Şİ e 


Okur Vitrini 


Zafer KARA © 


Daha önce sadece fotoğraflardan tanıdığım bolu gölcük'de yer alan bu evi, kısa bir yol değiştirmeden sonra fotoğraflamak istedim. 
Göl başında bacasından dumanı tüten bir evin hayali sanırım çoğumuzun düşlerini süsler. Yansıtmak istediğim duygu buydu. 
Bilmiyorum ne kadar başarılı oldum. 

Canon 7D Mark, EF70-200mmf/2.8LISIl USM, ISO :100, 1/500 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Ramazan Veisoglu © 


Samsun atakum şehrinde yeni yapılan bir Üst geçit bu açıdan simetrik fotoğraflar gündüz çekmiştim fakat oğlum ile aynı yerden geçerken köprünün ışıkları açıkken görünen simetri ve oğlumun modelliği ile yaptığım çekim. 

nikon d810, 50mm nikonlens, f1.4, 1/160, iso 12,800 


T 


foj 


fototeknoloji 


F- 


fobile F500W TTL/HSS 


POWER 


RON € L 


VEM 


Hem Akülü 
Hem Elektrikli Paraflas 


Maksimum Watt / Saniye 
Kablosuz Menzil 

Güç 

Flaş Değişkenliği 

Tekrar dolum hızı 

Flaş Hızı 

Renk sıcaklığı 

Işık Modelleme 


Işık Kontrolünün 
Modellenmesi 


Flash Senkronizasyonu 


Kablosuz Uzaktan Kumanda 


Tetikleme 


Çalışma gerilimi 
Pil Türü 
Pil Şarj Süresi 


Fan Soğutmalı 


Ağırlık 


500 Ws 

100 m 

160 "(48.7 m) 1 98'(3.0 m), 100 ISO 
1/10 dur aralıklarla 9 dur (2.0-10.0) 
Maksımum: 3.0 saniye 

1/500 - 1 / 11.000 sn min / maks güç 5700K (*/- 100K) 

10 W LED 

Kapalı,6 50, 100 


Normal: 1/250 sn 
Yüksek Hızlı Senkronizasyon: 1 /8.000 sn 


Dahili alıcı 
İsteğe Bağlı f-power TTL Canon, Nikon veya Sony 2.4 
GHz uzaktan kumanda 


Kablosuz uzaktan kumanda, senkron kablo, IR / optik 


100-240 VAC, 50/60 Hz 
Dahil 4500 mAh Lityum iyon pil 


4500 mAh 
Manuel modda Lityum iyon 350 tam güç yanıp sönüyor HSS modunda 400 tam güç yanıp sönüyor 


Dahil edilen çoklu voltajlı şarj cihazı ile 3 saat 


Evet 


2,85 kg batarya dahil 


www.fototeknoloji.com www.flasmerkezi.com 
0212 528 52 07 / info&fototeknoloji.com 
Muradiye caddesi Hayyam çarşısı kat:5 No: 510 Sirkeci İstanbul 


Okur Vitrini 


“Zİ MelihÇavı © bir şubat akşamı güneş battıktan hemen sonra moda iskelesinde # çektiğim fotoyu paylaşıyorum. 


Efkan BOSTANCI © 


Eskişehirde yağmurlu bir akşamüstü tramvay ve yansımayı görünce fotoğraflamaktan başka çarem yoktu. 

Canon EOS 80D 18-135mm ile 18 mm de iso 100 f/7.1poz w süresi 1/60 


İstediğiniz Özel Sayımız Hediye! 


Okur Vitrini bölümünde ilk kez fotoğrafı yayınlanan tüm okurlarımıza Özel Sayılarımızdan biri hediye. 


Fotoğraflarınızı fotodadigitalslr.com.tr adresine yüksek çözünürlükte gönderebilirsiniz. 


FOTOĞR 
© FİKİRLERİ 


8) 19 
di 
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ODAKİSTİFİ FOTOĞRAFLARINI BİRLEŞTİRİN 


* 
hi (MN di 


ÇİFTPOZLAMAİLE HAYALETPORTRELER ODAKİSTİFİ FOTOĞRAFLARI NASIL ÇEKİLİR? NIKON D850İLE DÜĞÜN FOTOĞRAFÇILIĞI 


TASARIMI 


SONBAHARIN İLK BELİRTİLERİNDEN BİRİ DE ÖRÜMCEKLERİN VE ONLARIN BIKMADAN USANMADAN ÖRDÜKLERİ AĞLARIN HER 

YERDE OLUŞU! BU SEKİZ AYAKLI ŞIRIN ŞEYLERDEN HOŞLANMIYOR OLABILIRSINIZ AMA JORDAN BUTTERS'IN YARDIMIYLA ONLARIN DUNYASINA DAİR DAHA FARKLI BIR BAKIŞ AÇISINA SAHIP OLACAKSINIZ 


KAMERA: NIKON D750 / LENS: NIKONAF-S 60MM F/2.8G MICRO 


ailesinin o meşhur sözünden bahsetmeyeceğiz ama bildiğimiz bir şey 

varsa o da sonbahar mevsiminin aslında montlarımızı yanımızda taşıma mevsimi olduğu! Örümcek denince aklınıza ne geliyor ya da onları seviyor musunuz bilmiyorum ama bir fotoğrafçının gözüyle baktığımızda onların o muhteşem mimari doğalarının fotoğrafçılık sanatına neler kattığı ortada. 
Eklembacaklılara karşı bir korkusu olanlar (benim gibi) örümcekleri fotoğraflamaktan uzak durabilirler fakat onların çapraşık yapıdaki ağlarını fotoğraf malzemesi olarak kullanmayı ve harika sonuçlar elde etmeyi deneyebilirler, tabi bu tatlı şeyler evde yoksa! Örümcek ağlarının ince, ipeksi iplikleri bazen görünmez düzeyde olabiliyor. Bu yüzden onları büyüterek yakalamak için makro lens, uzatma tüpü ya da yakın-çekim filtresine ihtiyacınız var. İsterseniz nemli bir sonbahar sabahının çiy düşmüş ağlarından da faydalanmanız mümkün. Ağ üzerindeki minik çiy taneleri kristal berraklığındaki incilerden oluşmuş gibi görünür ve ağın karmaşık yapısını öne çıkartarak sizin açıyla, netlikle ve arkaplanla istediğiniz gibi oynamanızı ve mevsimsel, harika kareler yakalamanızı sağlar. Deneyin! 


Ya BİTTİ Mİ? EMİN MİYİZ?! Elbette burada küresel ısınmadan ya da Stark 


pi yay yal yek e vweo” R 


Örümcek ağı çekimi 


AĞLARI BULUN Ağaçların bulunduğu bir yerde yaşıyorsanız yılın bu 

zamanında onları kolayca bulabilir ve fotoğraflamaya değecek güzellikte olanını seçebilirsiniz. Özellikle dikenli çalılıkların arasına ya da korkuluk veya çitlerin köşelerine bakın. Farklı şekillerde, bolca seçenek bulacağınıza emin olabilirsiniz. Güneş ışığını doğrudan gören örümcek ağları enstantane hızı konusunda yardımcı olurken gölgelik alanlar da bu konuda iyidir. 


ir ; —i: Ci ( 
ELDE ÇEKİN Normalde dış mekânda makro özneleri fotoğraflarken tripod kullanmanızı öneririz ancak çiy çabuk buharlaştığı ve ışık değiştiği için açınızı hızlıca ayarlamanız gerekiyor. Lensinizin odak düzlemini ağ ile ilişkili bir açıda tutun; örümcek ağını açılı çekmek çiylerin odaktan daha hızlı düşmesini ve hoş bir bokeh oluşturmasını sağlar. Eğer ağı karşıdan çekerseniz, damlalar fotoğrafta net çıkar. 


“9640 


ISO sensitivity settings 


Auto SO sensitivity control 


OFF 


ISO sensitivity y 
640 


ISO'YU YÜKSELTİN Kamera sarsıntısı ya da rüzgarın örümcek ağını 

hareket ettirmesi sebebiyle oluşacak bulanıklığı önlemek için hızlı bir enstantane değerine ihtiyacınız var. ISO'yu yükseltmekten korkmayın; ISO 800 civarında çekilmiş net bir karedeki birazcık kumlanma, hiç kumlanması olmayan bulanık bir kareden şüphesiz çok daha iyidir. F/8-f/13 arası bir diyafram yeterli alan derinliğini sağlar. 
Daha artistik bir sonuç isterseniz diyaframı açabilirsiniz fakat netleme daha zor olacaktır. 
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SPREY SIKIN Sabahın erken saatleri ağ aramak için en uygun vakittir 

ve eğer şanslıysanız Üzeri minik çiylerle kaplı olanlarını bile bulabilirsiniz. Soğuk bir geceyi takip eden sıcak, güneşli sonbahar sabahları, hafifte bir pusla kaplıysa daha ne isteriz ki! Fakat bu koşulları bulacak kadar şanslı değilseniz bile üzülmeyin, fotoğrafçılıkta minik hileler mübahtır. Bir su spreyi kullanarak ağın Üzerine çiy-vari damlalar püskürtebilirsiniz. 


PEŞİ SIRA ÇEKİN Yüksek yakınlaştırmalarda odak düzlemi oldukça ince olduğundan elde çekim yaparken netliği ayarlamak zor bir iştir. Bununla başa çıkabilmenin bir yolu, kamerayı sürekli çekim moduna ayarlamak, odak uzunluğunu manuel olarak belirlemek (benim durumumda minimum uzaklık) ve hafifçe ileri geri hareket ederek netliği bulmak. Netliği yakaladığınızda peşi sıra kareler çekin. 
Şanslıysanız tam keskin netlikte kareler yakalayabilirsiniz. 


ARKAPLAN SEÇİMİ Açık ya da koyu bir arkaplan iyi iş görür ama 

ikisi arasında kademeli bir geçiş olursa çok daha iyi olur. Açınızı değiştirerek bunu kolaylıkla elde edebilirsiniz. Karanlık arkaplanda negatif pozlama telafisi kullanarak kameranızın aşırı pozlamasını önleyin. Aydınlık bir arkaplan söz konusuysa pozitif telafi kullanın. 
Fotoğrafçı çektikten sonra netliği kontrol edin ve hem fotoğrafın hem de histogramın sağlıklı görünmesine dikkat edin. 


CAM KENAR 
PORTRELER 


PORTRE FOTOĞRAFLARI İÇİN EN ULAŞILABİLİR VE KALİTELİ IŞIK OLAN GÜN IŞIĞINDAN EVİNİZDE EN İYİ ŞEKİLDE FAYDALANABİLMENİN YOLLARINI CAROLINE SCHMIDT ANLATIYOR... 


KAMERA: NIKON D800 : LENS: NIKON AF-S 85MM F/1.4G : AKSESUAR: REFLEKTÖR 


olduğunda hiçbir şey gün ışığının eline su dökemez! Bedava, 

bol ve nasıl kontrol edeceğinizi biliyorsanız kullanıma hazır, üstelik yaratıcı efektler için şekillendirilebilir. Evinizde bulunan herhangi bir pencere yanı veya kapı aralığı iç mekanda kullanılabilecek en iyi aydınlatma kaynağıdır, tabi güneş doğrudan gelmediği sürece. Kuzeye bakan pencereler genellikle en tutarlı ışığı sağlıyor ama herhangi bir pencere de iyi iş görür; tek yapmanız gereken ışığın yönünün değişmesini beklemek ya da güçlü ışığı difüze etmek (yaymak). Pencerenizin boyutu da ışığın kalitesi bakımından önemli rol oynuyor: pencere ne kadar büyükse, ışık da o kadar yaygın ve yumuşak olur. 
Işık kaynağınızın nasıl olacağına karar verdikten sonra ne tür bir efektelde etmek istediğinizi belirlemelisiniz. Yandan aydınlatma, önden aydınlatma ya da arkadan aydınlatma; her birinin göz önünde bulundurmanız gereken noktaları var. Öznenizi ışığa göre nasıl konumlandırdığınız (yakınlık ve açı) ve ışığı difüze etme (yayma) yönteminiz büyük bir etkiye sahiptir. Tül perdeler ve dolaylı ışık popüler çözümler olsalar da yandan veya arkadan aydınlatmalarda gölgeleri doldurmak için yanınızda bir reflektör bulundurmak fayda sağlayacaktır. Burada sizlere doğal ve yumuşak ışıkla önden dengeli aydınlatılmış bir portre ve daha dramatik etki için yandan aydınlatılmış portre çekiminin incelikleri anlatacağım. 


" 


e) ÖZ KONUSU etkileyici, çok yönlü ve yumuşak aydınlatma 


Cam kenarı portreleri 


MODEL YERLEŞİMİ Önden aydınlatma için modelinizi bir pencerenin 

ya da kapının girişine yerleştirin ve ışığın yüzüne düşüş durumuna göre ileri veya geri gitmesini söyleyin. Modelinizi cildinin gölgesiz ve parlak olduğu noktada durdurun. Işık sizin arkanızdan gelecek biçimde modelinizin önünde pozisyonunuzu alın. 


POZLAMA Kameranızı diyafram-öncelikli moda ayarlayın ve 

spot ölçüm kullanarak ölçümü modelin cildinden alın. Bunu yaptığınızda modeliniz ışığa daha yakın olduğu için arkaplanı otomatik olarak kararacak ve modeliniz ön plana çıkacak. Gözünüz enstantane hızında olsun ve kamera sarsıntısını önlemek için gerekirse ISO değerini yükseltin. 


NETLEME Kameranızı single-point AF moduna alın ve AF noktasını 

modelinizin gözlerinden birine yerleştirin. F/2.5 gibi geniş bir diyafram açıklığı kullanıp gözlere odaklanırken bir yandan da kamerayı modelin yüzüne paralel tutun. Hoş bir netlik geçişi elde edeceksiniz. 
Açılı çekmeyi istiyorsanız diyaframınızı bir stop düşürmeniz gerekiyor. 


YANDAN AYDINLATMA Bu aydınlatma türü daha fazla gölge ve 

tanımlama içerdiği için önden aydınlatmaya oranla çok daha dramatiktir. Modelinizi pencereye göre 45“ açıyla konumlandırmayı deneyin ve sizden uzakta kalan gözün odaktan düşmemesi için en az (/4.5 diyafram değeri girin. Pozlamayı dengelemek içinse multi-zone ölçüm şablonu kullanın. 
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ARKAPLAN Önden aydınlatmalı bir portre çekerken arkaplanın 

insafına kalmış durumda olursunuz. Arkaplanı düzenlemek elbette elinizde ancak bazen bu yeterli gelmeyebilir. Her ne kadar arkaplan sizin görselinize bir anlam katıyor olsa da çok baskın olmasına izin vermeyin. Daha temiz bir görünüm istiyorsanız bir sonsuz fon ya da düz bir arkaplan ögesi kullanabilirsiniz. 


REFLEKTÖR Modelinizin ışığa açısına bağlı olarak, eğer doğrudan 

ışıkta ya da ufak bir pencerenin önünde çalışıyorsanız modelin yüzünün sizden uzakta olan kısmı doğal olarak gölgede kalacaktır. 
Bir reflektör yardımıyla yüze ışık yansıtarak burada bulunan gölgeleri doldurabilirsiniz. Farklı etkiler sunan gümüş, beyaz ya da altın reflektörleri deneyin. 


HAYALE | 
PORTRELER 


BİRDEN FAZLA FOTOĞRAFIN BİR ARAYA GETİRİLMESİYLE ORTAYA ÇIKAN SIRA DIŞI EFEKTLER HİÇ ŞÜPHESİZ Kİ ÜRKÜTÜCÜ OLABİLİYOR. BU YAZIMIZDA HAYALET PORTRENİZİ NASIL ÇEKEBİLECEĞİNİZİ CAROLINE SCHMIDT ANLATIYOR 


KAMERA: NIKON D800 / LENS: NIKON AF-S 50MM F/1.4G / AKSESUAR: TRİPOD 


eğlenceli bir etkinlik olarak çeşitli şekillerde ülkemizde 

de kutlanıyor. Bu konseptin bizi ilgilendiren yanı ise yaratıcı fotoğrafçılık becerilerimizi ortaya çıkarması. Ürkütücü uzun pozlamalar, low-key portreler ve mum ışığında çekilen still-life fotoğrafları mutlaka denemeniz gerekenler arasında yer alıyor. Ancak bunların hepsi bir yana, çoklu pozlama ile elde edilen hayaletimsi kareler içlerinde en eğlencelisidir diyebiliriz. 
Üstelik bunun için Photoshop hilelerine başvurmanıza da gerek yok! 
Fotoğraf makinesinin çoklu pozlama özelliği her bir karenin en parlak kısımlarını birleştiriyor ve her bir kareyi işleyerek diğerinin Üzerine düşük opasiteli olarak katmanlıyor. Çoğu kamerada on kareye kadar birleştirme imkânı var ancak bu teknikte en iyi sonucu iki veya üç kareyi işleyerek elde edebilirsiniz. 
Çift pozlama ile ilişkilendirilen en popüler teknikte parlak bir arkaplana karşı siluet çektikten sonra ikinci karede silueti dokuyla doldurmak yer alıyor. Burada ele aldığımız teknikte ise tek bir öznenin çift pozlamasını yaparak daha karanlık ve doğa üstü bir portre çalışması gerçekleştireceğiz. Bu tekniğin kökeni karmaşık film fotoğrafçılığına dayanıyor. Şimdinin dijital SLR fotoğraf makinelerinde bulunan çoklu pozlama özelliğini kullanarak bir tripod, birkaç ayar ve hayal gücü yardımıyla bu konuda harika sonuçlar almanız mümkün. Deneyin! Ne kadar zevkli olduğunu göreceksiniz. 


H ER NE KADAR ÜLKEMİZE AİT olmasa da cadılar bayramı 


Hayalet Portreler 


KURULUM Modelinizi temiz, düz bir arkaplanın önünde çekmeniz 

önemli, aksi takdirde kareler arasında dolaşan dikkat dağıtıcı unsurlar fotoğrafta düzensiz bir görüntüye neden olur. Bu yüzden, her bir karenin dış çizgilerinde ghosting (gölgelenme) sorunu olmaması için bir tripod kullanmanız gerekiyor. 


Multiple exposure 
(2) 


/ 
? Multiple exposure mode ON 


>» 

2 
gi Number of shots 0 
8 Auto gain 


bi b. /ğ 


KAMERA AYARLARI Kameranızın kullanma kılavuzuna bakarak çoklu 

pozlama (multiple exposure) özelliğinin nasıl çalıştığını öğrenin. 
Nikon'da Shooting Menu altında bulabilirsiniz. Dört-yönlü kontrol tuşunu kullanarak fonksiyonu etkinleştirin ve Series'i seçin. Ardından harmanlamak istediğiniz fotoğraf sayısını girin. 


ÇEKİM Bu aşamada şunu unutmayın: çekimi yaptığınızda 

yakaladığınız son kare, içlerinde en görünürleri olacak. Ayrıca özneninizin yoğunluğunu da ele almanız gerekiyor. Örneğin, modeliniz ellerini yüzüne yerleştirdiğinde parmaklarının Üst üste binmemesine dikkat edin. Aksi takdirde bu alanlar diğerlerine göre daha yoğun görünür. 
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böylece ellerinin ardında ağzının belirgin biçimde görünmesini amaçladım. Modelinize poz verdirin ve normal bir kafa portresi çekiyormuş gibi ışıklandırın. Modelimi pencere ışığıyla aydınlanan düz renkli bir duvarın önüne yerleştirdim ve diyafram öncelikli modda yeterli alan-derinliği için f/4 değerini girdim. 


AUTO GAİN NEDİR? Nikon'da Auto Gain, Canon'da Average diye 

geçiyor. Bu iki ayar da final görselinizin pozlamasını otomatik olarak ayarlıyor. Çoklu pozlamalar birden fazla kareyi birleştirerek çalıştığından görselliğin yoğunluğu artacak, bu yüzden eğer bu özelliği kullanmazsanız her bir kareyi manuel olarak eşitlemeniz gerekecek. 


| Mi | 
DÜZENLEME Görseli siyah beyaza dönüştürmek için bir siyah beyaz adjustment katmanı ekleyin (Layer>New Adjustment Layer>Black & White). Kontrastı artırmak için renk kanalları oynayın. Ben burada gölgeleri koyulaştırmak için Reds değerini azaltıp aydınlık alanları açmak içinse Yellows değerini artırdım. İşte bu kadar: ürkütücü bir portre! 


ÇILARINI JA 


Sr” 


 EOTOĞRAF 
Z XEKNİKLERİ 


K İSTİFLEME 


GENELE ALAN: DERİN IĞINI MAKSIMUMA ÇIKARTMAYI HEDEFLEYEN MAKRO IHIDIR. JAMES ABBOTT BİZLERLE MANZARA FOTOĞRAFLARINDA ÇERÇEVE BOYU NCA 


E ETMENİN SIRLARINI P PAYLAŞIYOR. 


AMERA: NIKON İD6LO/ LENS: NIKONAF-16-35MM F/4G / AKSESUARLAR: TRİPOD, UZAKTAN KUMANDA POLARİZE FİLTRE Fs 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FOTOĞRAF 


Odak İstifleme 


KOMPOZİSYON Kameranızı tripoda yerleştirin ve en iyi şekilde 

sabitlediğinizden emin olun. İki veya üç kare arasında oluşacak en ufak bir hareket bile daha sonra bilgisayar başında işleme yaparken kabuslar yaşamanıza neden olabilir. Vizörü ya da LiveView görüntülemeyi kullanarak kompozisyonunuzu yapın ve kamera pozisyonunu aldığında kareler arasında olası hareketleri önlemek için tripodun kafasını kilitleyin. 


Nikon mmm 


KAMERA AYARLARI Normal manzara kuralları geçerlidir. Yani 

diyafram-öncelikli modda f/11 diyafram ve 100 ISO ile çekebilirsiniz. Çekimim esnasında açık hava yerini kapalı havaya bıraktı, bu yüzden suyu bulanıklaştırmak için ND filtre kullanımı olanaksızlaştı. 
2.5 saniye pozlama süresine erişmek için ISO'yu L'ye (Low: 50 ISO), diyaframı ise f/16'ya ayarladım. İdeal ayarlar olmasa da mevcut ışık koşullarında pozlama süresini uzatabileceğim en iyi ayarlardı. 


SARSINTIDAN KAÇININ Bu ayarlar mükemmel keskinlik sağlasa da 

enstantane hızı çoğunlukla yavaş olacak; özellikle gün doğumu, gün batımı ya da karanlık mekanlarda. Eğer manzarada su çekiyorsanız muhtemelen bir saniyeden daha uzun olacaktır. Deklanşöre basmak için kameraya dokunmaktansa bir uzaktan kumanda kullanın. 
Kumandanız yoksa eğer zamanlayıcıyı beş saniyeye ayarlayın ve deklanşöre öyle basın. 


“ 


a 


X 
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ARKAPLANA NETLEYİN Eğer çekim yaptığınız sahne burada da olduğu gibi önplan ile arkaplan arasında derin bir mesafeye sahipse, o halde önce orta bölgeyi netleyerek çekin ve aynısını arkaplan için de gerçekleştirin. Böyle yaparsanız elinizde üç kare olur. Çoğu sahnede sadece önplan ile arkaplanın çekilmesi yeterli olur ama netlikten emin değilseniz çekim aşamasında orta bölgeyi de çekip daha sonra önplan görseliyle karşılaştırabilirsiniz. 
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ÖNPLANA NETLEYİN LiveView moduna geçin ve tek-nokta AF'yi etkinleştirin. Aktif AF noktasını sannenizde önplana yerleştirin (size yakın olan yer). Sahneye bağlı olarak bu yer çerçevenin alt kısmı olabilir. 
Benim çekimimde önplanımda kabaca bir metre önümde duran akan suya netledim. Kumanda veya zamanlayıcı kullanarak kamerayı tetikleyin ve bir sonraki kareye geçmeden önce yakaladığınız kareyi inceleyin. 


» e 
Ben bu çekimi yaptığım vakitlerde güneşle bulut sürekli rol değiştiriyorlardı. 
Yani bir an şelale güneşle yıkanırken biran sonra bulutlaryüzünden karanlık olabiliyordu. Odak istifleme gibi birden fazla görselin çekildiği tekniklerde ışık ve pozlamada tutarlılık olması gerekiyor. Böylece daha sonra bu fotoğraflar başarılı bir biçimde işlenebilir. Buyüzden yakaladığınız karelerin aynı ışıkta çekilmesine dikkat edin. 


Önplandaki suların arkaplandakilerle arasında oldukça uzun birmesafe olması odakistifleme tekniğinin kullanılmasını gerektiriyor. 


ez, 
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SON Adobe Photoshop CC 


ODAKİSTİFİNİ 
HARMANLAYIN 


ODAKİSTİFLEMEYLE YAKALADIĞINIZ KARELERİ PHOTOSHOP SAYESİNDE KOLAYCA HARMANLAYABİLİR, SÜPER KESKİN SONUÇLAR ELDE EDEBİLİRSİNİZ ARKAPLAN 


DOSYALARI YÜKLEYİN Odak istifleme GÖRSELİ KIRPIN Görseli kırpmanız KATMAN KONTROLÜ Görsel zum 

için çektiğiniz fotoğrafları bir klasöre gerekebilir. Klavyenizden ctrl ve * halindeyken katman paletinin en kaydedin. Photoshop'u boş halde açın ve tuşlarına basarak görsele zumlayın ve boşluk üstündeki katmanın sol tarafında bulunan göz File>Scripts>Load Files into Stack yoluna tuşuna basılı iken sol fare tuşunuzla etrafta simgesine tıklayın. Eğer üç görseliniz varsa en gidin. Pencere açıldığında Use: Folder gezinin. Kırpma yapmanıza gerek olduğunu üstteki katmanın görünürlüğü kapalı tutun, seçeneği yardımıyla fotoğrafların olduğu düşünüyorsanız C tuşuna basarak Crop böylece aynı işlemi tekrarlayabilirsiniz. Daha klasörü seçin. 'Attempt to Automatically aracını açın ve sol üst taraftan Original sonra görünürlüğü açın ve en üstteki katmana Align Source Images' kutucuğunu işaretleyip Ratio'yu seçin. Sol fare tıklamasıyla kılavuzu bir katman maskesi ekleyin (varsa ortadaki OK'e basın. çizin ve Enter'a basın. katmana da ekleyin). 

e çen) 

KESKİNLEŞTİRME Klavyeden D tuşuna HATALARI DÜZELTİN Eğer görselin yanlışlıkla DÜZLEŞTİRİN VE KAYDEDİN Harmanlama 

basarak renkleri varsayılan siyah ve beyaz istemediğiniz bir bölgesini boyayarak işlemi istediğiniz gibi gittiyse geriye renklerine sıfırlayın. Eğer önplanda beyaz renk keskin yerler yerine bulanık yerleri ortaya çalışmanızı düzleştirip kaydetmek kalıyor. 
seçiliyse X tuşuna basarak rengi siyah yapın. B çıkardıysanız klavyeden X'e basıp önplan Katman paletinin sağ üstünde bulunan tuşu yardımıyla Brush aracını seçin ve Brush rengini beyaz yapın ve hatalı olduğunu dört yatay çizgili menü simgesine tıklayarak Preset seçicisini kullanarak Hardness değerini düşündüğünüz yerleri boyayın. Ardından listeyi açın ve Flatten Image seçeneğini 
750 yapın. Fırçanın boyutunu istediğiniz gibi X'e basarak önplan rengini tekrar siyah seçin. Ctrl--Shift--S tuşlarına birlikte basarak 
ayarlayın. Ardından keskinliği ortaya çıkarmak yapın. İhtiyaç duyarsanız fırça boyutunu Save As penceresini açın ve işiniz bittiyse için bulanık bölgenin üzerini boyayın. değiştirebilirsiniz. JPEG, daha sonra işlemeye devam etmeyi 


düşünüyorsanız TIFF olarak kaydedin. 


Eğer isterseniz odak istiflemeyi harmanlama işlemini Photoshop sizin yerine yapabilir. 
Tabi bu fonksiyon bazen farklı görselleri kötü a maskeleyerek final görselinde keskin olması gereken yerleri bulanık yapabiliyor. Ancak . 
bazen gerçekten iyi sonuçlar çıkartıyor, bu yüzden denemenizde yarar var. Eğer elde ettiğiniz sonuç tatmin edici olmazsa yukarıda anlatılanları uygulayarak manuel işlem yapabilirsiniz. Pnotoshop'un bu otomatik özelliğini denemek için birinci adımdaki gibi görselleri gösterin. Shift tuşuna basılı tutarak sol tıklamayla tüm katmanları seçin. Edit>Auto-Blend Layers yoluna gidin ve Stack Images seçeneğini seçin. Seamless Tones and Colors kutucuğunu işaretleyip OK'e basın. 
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ALABİLDİĞİNE KESKİN 

Buakarsunun iki fotoğrafını çekip biraraya getirdiğimde ortaya çerçeve boyunca keskin olan harika bir sonuç çıktı. 


SON Adobe Lightroom CC 


DehazeilelLightroom'da gökyüzü düzeltme 


DEHAZE ARACI SİS GİDERMEKTEN DAHA FAZLASINI YAPIYOR; JORDAN BUTTERS BİZLERE DEHAZE İLE SIKICI GÖKYÜZÜNE HAYAT KATMAYI GÖSTERİYOR 


DOBE'UN DEHAZE ARACININ birincil görevi 2015 yılında 

Photoshop CC, Lightroom CC ve Photoshop Elements 14 ile 

tanıtıldığı gibi fotoğraflardaki pus, sis ve buğu gibi öğeleri yok etmek. Eğer sizde Photoshop veya Lightroom'un daha eski versiyonları varsa ne yazık ki sizde Dehaze aracı bulunmuyor. Ancak internette bu efektin benzeri işler yapan bazı iyi filtreler ve eklentiler de bulunuyor. 
Dehaze aracı fotoğraftaki kontrastı tespit edip ışığın nasıl ulaştığının bir fiziki modeline bağlı olarak düzeltmeler uygular. Bu yüzden etkisi fotoğraftan fotoğrafa göre değişiklik gösteriyor. Sis ve pusu gidermenin yanı sıra bu aracı geleneksel atmosferik sisten etkilenmeyen görsellerdeki kontrastı artırmak için de kullanabilirsiniz; örneğin duman içeren sahneler ve hatta gece vaktindeki gökyüzü görselleri gibi. Ve aşağıda göreceğiniz üzere Dehaze aracı manzara fotoğraflarınızdaki tatsız gökyüzlerini daha iyi hale getirmek için de harika bir araç! 


TEMEL DÜZENLEMELER Benim burada yaptığım gibi siz de her DEHAZE EKLEYİN Eğer gökyüzüne sadece Dehaze uygularsanız 


zamanki düzeltmelerinizi yapın. Ben Exposure değerini yükselttim, görselin geri kalan kısmıyla uyumsuz görünebilir, bu yüzden ben kontrast eklemek için ufak bir Tone Curve ekledim, White Balance" gökyüzüne Dehaze uygulamaya başlamadan önce görselin geneline değiştirdim ve distorsiyonları düzeltmek için Lens Corrections hafif bir Dehaze uygulamayı tercih ediyorum. Effects paneline uyguladım. Gökyüzü hala tatsız, düz görünüyor; bu noktada doğrudan gittiğinizde Dehaze kaydırma çubuğunu göreceksiniz. Çubuğu Graduated Filter aracına gidip gökyüzüne negatif Exposure uygulamak kademeli olarak artırın. İlk başta fazlasına ihtiyacınız olmayacak; aşırıya isteyebilirsiniz ama önce Dehaze'i denemekte yarar var. kaçarsanız yeryüzündeki etkisi çok belirgin olur. 


Ni 


BÖLGESEL DEHAZE Fotoğrafın geneline Dehaze uyguladık. Şimdi İNCE AYARLAR Dehaze için varsayılan ayar 25. Bu genelde yeterli 


sırada Dehaze aracını bölgesel olarak uygulamak var. Bunu ister oluyor ancak görsele bağlı olarak değişir. Daha dramatik bir Brush aracıyla isterseniz de Graduated Filter araçlarıyla yapabilirsiniz. gökyüzü için Dehaze kaydırma çubuğunu artırın. Eğer yumuşak bir Ben gökyüzüne odaklanmak için ikincisini seçiyorum. Graduated Filter etki istiyorsanız ozaman çubuğu azaltmanız gerekiyor. Çok fazla aracını seçtikten sonra Effect menüsünden Dehaze'i seçin. Görsele uygulandığında Dehaze doğal olmayan bir mavi ton verebilir ancak tıklayıp sürükleyerek filtrenin pozisyonunu belirleyin ve ardından üst ve filtrenin Saturation çubuğu azaltarak veya Temp çubuğu yardımıyla alt çizgileri kullanarak filtrenin derecesini ayarlayın. renk sıcaklığını artırarak bunun önüne geçebilirsiniz. 
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SU3LINS NVOYOF 


Adobe LightroomCc ' SON 


MASKE BİNDİRMESİ Ufuk çizgileri nadiren kesintisizdirler ama dijital MASKELEME Şimdi can sıkıcı bölge boyunca fırçalayarak filtrenin gradyan filtresi kullanarak ufku sahneye uygun hale getirebilirsiniz. etkisini bu yerlerden giderebilirsiniz. Objenin etrafında hale Eğer filtreli alana herhangi bir şey girerse (burada deniz fenerinin oluşturmamaya dikkat edin, bu sık karşılaşılan bir hatadır. Zum yapın ve girmesi gibi) Graduated Filtre sekmesinin üst kısmından Mask: Brush fırçalamaya zaman ayırın. Gerekirse fırça boyutunu ve Feather değerini seçeneğine tıklayın ve altta Brush yazan yerden Erase seçeneğini değiştirerek sert çizgilerden kaçının. Hata yapar ya da aşırıya kaçarsanız seçin. Size, Feather ve Flow değerlerini girdiğinizde artık maskelemeye Brush'ı A'ya değiştirin ve ilgili bölgeyi tekrar boyayarak filtreyi geri getirin. 
hazırsınız. 
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Nikon ile çekim teknikleri 


DÜĞÜN FOTOĞRAFÇILIĞI 


Yazı: İSA AKALIN 


birkaç saatlik çekim için fazlasıyla ücret 

talep ediyorlar diyebilirsiniz. Fakat işin görünmeyen kısmında aslında çok fazla zaman harcanan bir sektördür. Çekim öncesi yapılan hazırlıkların yanı sıra çekimden sonra elde edilen fotoğrafların ayıklanması ve işlenmesi süreci de oldukça vakit alıcıdır. 
Çoğu fotoğrafçının, hayatının bir döneminde bir düğün fotoğraflaması istenir. Burada asıl amaç bu güzel günü belgelemektir. Yeni başlayanlar için biraz yıldırıcı görünebilir. 
Fakat fotoğraflarınızı bir profesyonel gibi görünmemesi için aslında hiçbir sebep yoktur. Önemli olan iyi bir ekipman ve planlama ile birlikte bu işe gönül vermektir. 
Bu yazımızda size profesyonel düğün fotoğrafçısı olma yolunda birkaç öneride bulunuyoruz. 
Planlama 
Bir çiftin en özel gününü felakete dönüştürmenin en hızlı yolu plansız olmaktır. 
Buiişin bir tekrarı yok unutmayın. Bu yüzden günü planlamak için biraz zaman harcamanız gerekiyor. “Gelirken fotoğraf makineni de getir bi şeyler çekersin” başka bir şey "Düğün fotoğrafçımız olur musun?” 
başka bir şey. Bu işin sorumluluğu kolay değildir bu yüzden işi biraz resmiyete dökmekte fayda vardır. Yani konuşup anlaşmanın yanında ufak da olsa bir sözleşme yapabilirsiniz. Tabii işin bir de maddi boyutu var. Çok yakın bir aile üyesi olmadığı sürece zaman ve fotoğraf için bir ödeme talep etmelisiniz. Düğün sonrası gereksiz sorunlardan ve karışıklıktan kaçmak için ücretinizi önceden belirlemelisiniz. Eğer ne kadar isteyeceğinizden emin değilseniz maliyet hesabı yapmaya çalışın. Seyahat, konaklama, çekim süresi ve ardından düzenleme için ayırdığınız vakit dahil olmak Üzere mesai saati hesaplaması yapmanız gerekecektir. Ödemenizin bir kısmını işin öncesinde almayı unutmayın. Unutmayın bu İş için zaman ve emek harcıyorsunuz ve bunun bir karşılığı olmalı... 
Planlamanın diğer bir aşaması da hangi tarz da çekim yapacağınızdır. Bunu çekimden önce çiftle konuşabilir böylece ne istediğinize ortaklaşa karar verebilirsiniz. 
Çekimden önce gelin damat ile buluşmanın diğer bir artısı da bir muhabbet kurmaktır. 
Böylece çekim sırasında daha az rahatsız olacaklar ve daha doğal pozlar vereceklerdir. 
Ardından mekân seçiminizi yapmanız gerekiyor. Etrafınızda daha önce kullanılan mekanların bir listesini çıkarın ve çiftinize gitmek istedikleri bir yer var mı diye sorun. 
Hazırladığınız mekân listesine göre çekim haritasını çıkarın. Bu sayede çekiminizin ne kadar süreceği ve hangi ekipman - aksesuarlara ihtiyaç duyacağınızı önceden tahmin edebileceksiniz. Her ne kadar müdahale edemesenizde hava durumunu takip edin. Havanın kötü olması durumunda yedek bir plana ihtiyacınız olabilir. 
Ekipman 
Düğün gibi önemli bir çekim için donanımınız da sağlam olmalıdır. Giriş seviyesi DSLR kamera kullanabilirsiniz fakat 


Pönarsan düğün fotoğrafçıları için 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iyi bir odağa ve düşük ışık performansına sahip bir kamera size oldukça yardımcı olacaktır. Bunun dışında mümkünse yanınızda en az iki kamera bulundurmaya çalışın. Bu hem işinizi hızlandıracak hem de kameranızın bozulması halinde gününüzü kurtaracaktır. Lens seçiminiz de önemli bir konudur. En az bir portre lensi ile geniş açı lense sahip olmanız yeterli olabilir. Arka planı bulanıklaştırmak için ideal diyafram açıklığına sahip bir lens (50mm, 85mm) ve topluluk çekimi için geniş açı bir lens (17/-35mm, 35mm) ve uzun odaklı bir lens ilk etapta yeterli olabilir. 

Bazı düğün fotoğrafçıları kullanmaktan çekinse de harici flaş konunuzu ön plana çıkarmak için gerekli bir ekipmandır. Örneğin gün batımında çekim yaparken net çekimler için harici flaş kullanabilirsiniz. Gün içinde çekim yaparken size ışık konusunda destek olacak yegane ekipman ise reflektördür. Gün ışığının doğallığını kullanarak gölge alanları doldurabilir ve konunuzu ön plana 


çıkarabilirsiniz. Tabi bunun için bir de yardımcınız olması gereklidir. Eğer bir asistanınız yoksa yanınızda bir arkadaşınızı götürebileceğiniz gibi damat ya da gelinin arkadaşlarından da yardım isteyebilirsiniz. 
Yine yanınızda bolca yedek pil ve hafıza kartı bulundurmanın önemini söylememize gerek yok sanırım. Hafıza kartlarının bozulabileceğini düşünerek yüksek kapasiteli kartlar yerine düşük kapasiteli (16-32 gb) çok sayıda kart kullanmanız fotoğraflarınızı güvenli bir şekilde saklayabilmenizi sağlayacaktır. Daha da garanti altına almak isterseniz yanınızda bir laptop ve harddisk götürüp çekiminizi her mekândan sonra yedekleyebilirsiniz. 
Çekim Günü 

Düğün fotoğrafçılığı bir mücadeledir. 
Fotoğraf çekimi için gerekli teknik becerinin yanı sıra insan ilişkilerinde de iyi olmanız gereklidir. Bazen gelin ya da damattan herhangi biri çekim sırasında istekli olmayabilir. Böyle bir durumda günü 


kurtaracak bir iletişim kurmanız gerekebilir. 
Genelde gelinler bu iş için daha istekli taraf oluyor. Damatlar ise bazen sıkılabiliyorlar. 
Böyle bir durumda ufak molalar verip samimi bir ortam yaratmaya çalışın. Eğer varsa gelinin arkadaşlarını kullanın ve ortamı yumuşatmaya çalışın. Çekim sırasında hızlı olmanız gereklidir. Bu yüzden seri çekimi kullanabilirsiniz. Kapalı alanlarda iso'yu yükseltebilirsiniz. En iyi sonuçları almak ve düzenleme aşamasında daha özgür olmak adına Raw formatında çekim yapmanızı tavsiye ediyoruz. Yüksek kontrastlı ışıkta pozlamanıza dikkat etmelisiniz çünkü beyaz gelinlik ve siyah damatlık arasındaki kontrastın dengeli olması gerekiyor. 

Eğer işi bir adım daha ileriye taşımak istiyorsanız yapabileceğiniz diğer bir çalışma 


Bu güzel günü en iyi şekilde fotoğraflamak için ekipmanın öneminden bahsettik. Eğer bu işi profesyonel hale getirmek istiyorsanız kullanabileceğiniz en iyi kameralardan biri Nikon'un yeni DSLR kamerası D850'yi incelemenizi tavsiye ediyoruz. -3 EV (f/1,4, ISO 100, 20*€C koşullarında) olan en düşük ölçüm sınırı, tek ışık kaynağının ay ışığı olduğu durumlarda bile hassas otomatik pozlamalara imkan veriyor. Bu fotoğraf makinesinin sahip olduğu, amiral gemisi D5'tekinin aynısı, olağanüstü 153 noktalı AF sistemi, merkez noktasında -4 EV'ye (SO 100, 20 *C) düşürülebilen bir hassasiyet sunuyor. Mükemmel anlar için tam sessizlik gerektiğinde, Sessiz Çekim modu; hiç deklanşör gürültüsü olmadan keskin,yüksek 

çözünürlüklü karelere (Canlı Görüntüde çekim yaparken saniyede 6 kareye kadar) imkan veriyor. D850'nin ölçüm 


İİ 


İŞBİRLİĞİ İLE 


sensörü ve Gelişmiş Sahne Tanıma sistemi, D5'ten miras geliyor. 

Grup sahnelerindeki yüz tanıma yeteneği sayesinde o klasik düğün fotoğraflarının güzelliğini yeniden tanımlayabilirsiniz. Rafineleştirilmiş otomatik beyaz dengesi modları, hassas renklerin ve ten renklerinin daha doğru çekmenize imkan tanıyor. 
Teknik detaylar ve daha fazla bilgi için www.nikon.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. 


video çekmektir. Çekim sırasında yanınızda bulunduracağınız bir arkadaşınız bu anları videoya kaydedebilir. Böylece bu güzel anı hem fotoğraf hem de video ile ölümsüzleştirmiş olursunuz. 
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© 
Jake Barac 


Canon EOS 6Dile EFL6-35mm f/4LIS USM lens. 
Pozlamalar: 65 saniye f/4ve 160 saniye f/22 (150100) 


Bu fotoğraf için Jake dereceli ND filtre kullanmak yerine biri su diğeri gökyüzü için iki pozlamayı birleştirmiş. Bu teknik işe yaramış ve koyu mavi bulutlar sahneye etkileyicilik katmış. Ön plandaki daha sıcak kumların oluşturduğu hoş bir renk kontrastından bahsedebiliriz. Jake sürüklenen ağaç parçasını sadece odak noktası olarak kullanmakla kalmamış aynı zamanda sahneyi ortaya çıkartan yönlendirici bir çizgi olarak kullanmış. Yönlendirici çizgi sonuç olarak bir yere varmamasına ve ufuk çizgisinin dikkatinizi çekecek kadar ilginç olmamasına rağmen minimalist bir manzara olduğu için işe yaramış. 


Neden iyi bir fotoğraf 

1)Pozlamayı dengelemek için iyi bir teknik 2)Sıcak ve soğuk tonların kontrastı 3)Güçlü ilgi noktası 
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X4 


© 


Steven Iceton 


Canon EOS 600Dile EF-S 10-22mmf/3.5-4.5 USM lens. 
Pozlama: 0.6saniye f/16 (ISO 200) 

: Kompozisyon olarak gerçekten çok hoş- tepelerle beraber kıvrılan yol gözünüzü soldan sağa yönlendiriyor, atlama taşı gibi davranarak sizi uzaklara götürüyor. Steven biraz sola doğru kaysa ve en büyük üçte bire yerleştirseydi fundalık etkisini kaybetse bile kompozisyon çok daha güçlü olabilirdi. 
Steven'ın güneş kaybolmadan önce direkt ışıkta bir şeyler yakalayıp yakalamadığını ya da bir parça geç kalıp kalmadığını merak etmemize rağmen gökyüzü harika görünüyor. 


Neden iyi bir fotoğraf 
Kompozisyon olarak güçlü bir fotoğraf Harika yükselen bakış açısı 

Fantastik gökyüzü 


Tavsiyesi 


— 
<a Sİ 
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DÜZENLENMİŞ 


MANZARAUZMANI Helen Dixon 


“Steven'ın çekiminden gerçekten 
«<2 çokhoşlandım. Başarılı birmanzara fotoğrafçılığı için gerekli olan tüm 
“ unsurlarıyakalamayı başarmış; tam bir görsel ziyafet. 5 şeklindeki patika gözü soldan sağa, manzaranın tümüne ve ötesine doğru yönlendiriyor. Steven burada bir polarizer kullanmış böylece yeşilliklerdeki yansımaları ortadan kaldırarak sahnedeki renkleri zenginleştirmiş. Budurumda, gökyüzü zaten doğal olarak karanlık olduğu için bunu kullanmamayı seçerdim. Görüntü biraz az pozlanmış ama kurtarılabilir. Ağaç kareye gayet güzelce yerleştirilmiş ama benim için en uzaktaki tepe gözümü yönlendiriyor ve biraz parça fazla merkezde duruyor. Kompozisyonda bir değişimle, tepeyi sola yerleştirmek sahneyi dengeleyebilir. Sonuç olarak Steven harika bir iş çıkarmış; sahne baştan sona ilgi çekici, iyi iş Steven. 
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© POİNT TAKEN 
Mark Hollis 


Nikon D7100ileAF-S18-105nmf/3.5-5.6lens. 
Pozlama:6saniyef/11 (150100). 


Ne düşünüyoruz: Etkileyici deniz feneriyle, dalgalı İrlanda Denizi arka plandaki Pufn Adası'ndaki Menai Strait ile buluşuyor hem gün batımındaki hem de gün doğumundaki mümkün olan en iyi ışıkla, Anglesey Penmon Point'in fotoğrafçılar için neden popüler olduğu oldukça açık. 
Mark sudaki hareketi ve hoş dokuyu yorumlamasının yanında ada, deniz feneri ve ön plan arasında iyi bir denge yakalamış. 
Rengarenk bir gökyüzü olmamasına rağmen, ışık hoş ve yumuşak. Mekânda çok fazla yer değiştirmeye izin vermeyecek bir gelgit varmış gibi görünüyor, ama Mark teknik becerilerini ortaya koyarak bütün unsurları doğru yere yerleştirmiş. Aslında bu çekim sırasında ayaklarının bir parça ıslanmış olabileceğinden şüpheleniyoruz. 
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ADAM BURTON 


Adam Burton 


North Walesfotoğrafçılar için sonsuz 

fırsatlar sunan biryerve Penmon en 

iyilerinden biri. Mark iyi bir 

kompozisyon yakalamış. Aslına bakarsanız ben de burada çok benzeraçı yakalamıştım. Sahnedeki elementleri tam da olması gereken yere yerleştirerek, fotoğrafa derinlik katmış ve izleyicilere keşfedilecek pek çok şey sunuyor. Bununla beraber herzaman iyileştirilecek detaylarvardır. Manzara fotoğrafçılığı teknik kamera becerileriyle ilgili olduğu kadar havayı koklamak ve kendinizi doğru yerde ve zamanda konumlandırmakla da alakalı. 
Burası hem gün batımındahem de gündoğumunda ışıkla dönüşüm geçiren bir yerve doğru ışık iyi birfotoğrafı harika bir fotoğrafa dönüştürebilir. Bununla beraber Mark burayı yüksek bir gelgit sırasında ziyaret etmiş, deniz fenerini çevreleyen sudan faydalanırken kıyıya dağılan kayalık havuzların çoğunu kaçırması demek. Yine de harika bir başarıve mekân yeniden ziyaret edilmeye değer. 


Mark Gunn 


CanonE0S1200DileSigmaAF135-400mmf/4.5-5.6APOlens. 
Pozlama:1/100saniye f/5.6 (150 100). 


: Bu kare fotoğrafçılarının yakalamak için bütün gün bekleyebilecekleri bir kare- sıcak ve yumuşak ışıkla yıkanmış, yükselen bir pozisyona tünemiş bir kuş. Mark çekimi kuşun çevresinin bir kısmını da gösteren bir kompozisyonla hoş bir şekilde çerçevelemiş. 
Görüntüde biraz yumuşama var. Bu durum kameranın hareketinden ya da hafif bir rüzgârdan kaynaklanmış olabilir. Daha hızlı bir enstantane hızı için ISO derecesini yükseltmekten korkmayın ve ayrıca daha fazla optik keskinlik için hafifçe aşağı indirmeyi bırakın. Örneğin, ISO 800 aynı koşullarda 1/400 saniye f/8 ayarlarına izin verecektir. 


Neden iyi bir fotoğraf 

1)Hoş, sıcak ışıkta güzel bir konu 

2)İyi çerçeveleme ve kompozisyon 

3) Telefotonun arka planı yumuşatması 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Başlangıç Rehberi 


SİYAH 
&BEYAZ 


MONOKROM ÇOK FARKLI BİR DÜNYADIR. KAMERADA BAŞLAR, MASA BAŞINDA 


DEVAM EDER. GELİN BU GÖZ ALICI SANATI BİRLİKTE KEŞFEDELİM... 


Yazı: CAROLINE SCHMIDT & JORDAN BUTTERS 


E EKERSEN ONU BİÇERSİN deyimi, fotoğrafçılıkta tamamıyla geçerli olan bir durumdur. Renkli filmlerin piyasaya çıkmasıyla birlikte bazı kesimler tarafından siyah beyaz fotoğrafçılığın artık fazla geleneksel ve modası geçmiş olduğu dile getiriliyordu ancak dijital fotoğrafçılıkla birlikte renkli film efektlerinin yeniden ortaya çıkması sonrasında siyah beyaz sanatı daha önce hiç olmadığı kadar güçlü bir konuma geldi. 
Renkli fotoğraflar yakalamak bir karmaşanın içerisinde mükemmel kombinasyonu bulmak gibidir. Görünen tayftaki renkler fotoğrafa bakan kişiler için kafa karıştırıcı olabilmekte ve dikkatlerini odak noktasından uzaklaştırabilmektedir. Siyah beyaz yöntemi ise bir sahneyi adeta çıplak hale getirerek onu sadeleştirir ve sadece gri renge konsantre olmanızı sağlar ancak kulağa hoş gelse de göründüğü kadar kolay değildir! 
Hatta kimi durumlarda renkli çekimlerden daha uğraştırıcıdır; görüntünün sade olması 


sebebiyle arkasına saklanacağınız hiçbir şey yoktur: bu yöntemin başarısı ışık ile gölgenin, şekil ile formun arasındaki oyunlara ve güçlü görsel bağlantının kurulmasına bağlıdır, bu sayede fotoğrafa kişilik ve atmosfer katabilirsiniz. 

Bu ayın Başlangıç Rehberi'nde siyah beyaz fotoğrafçılığın temellerini öğrenecek ve şimdiye kadar yakaladıklarınızdan çok daha iyi sonuçlar elde etmenin yollarını göreceksiniz. Elbette her sahne mono renklere uygun değil, bunun nedenini ilerleyen sayfalarda ayrıntılı olarak açıklayacağız ancak şimdilik siyah beyazın sade güzelliğine mükemmel uyan öznelerin ve tekniklerin neler olduğunu da öğreneceğinizi bilin. Portre ve manzaranın yanı sıra desen yakalamayı; kontrastın gücünü ve gizli tehlikelerini; ayrıca en iyi siyah beyaz kareleri yakalamakla birlikte bunları bilgisayarda nasıl işleyeceğiniz de öğrenecekleriniz arasında. O halde daha fazla beklemeyelim ve siyah beyazın harikalarla dolu dünyasına ilk adımımızı atalım. 


MONOYA GİRİŞ 


RENKLERİ GRİLİK SKALASINDA GÖRMEK MÜKEMMEL SİYAH BEYAZ FOTOĞRAFLARIN 


SIRRIDIR. BU SIRRAULAŞMAK İÇİN GEREKLİ OLAN TEMEL BECERİLERE BİR GÖZ ATALIM 


ışıltılı koyu mavi gözler ve pürüzsüz bir 

cilt; renkli fotoğrafçılığın görkemi kesinlikle tesadüf değil. Tabi renkli karelerin bu kadar harika olmalarının yanı sıra yanlış çekim ve işleme nedeniyle renklerin yapay ve anormal görünmesi ihtimali de söz konusu. Diğer yandan siyah beyaz fotoğrafçılıkta ise her görüntü monoya uygun olmamakla birlikte uyum yakalandığındaysa sanatsal sonuçlar alındığı bir gerçek. Rengin fotoğrafta sebep olabileceği her tür dikkat dağınıklığını ortadan kaldırarak görüntüyü gerçek hayattan çekip etki ve atmosfer bağlamında size sınırlık bir yaratıcılık imkânı sunuyor. 
Fotoğrafta iyi bir şekil, renk skalası ve uyum olduğu sürece siyah beyaz fotoğrafçılığın neredeyse sınırsız imkanlar sunduğunu göreceksiniz. 
Dijital teknoloji sayesinde siyah beyaz fotoğrafçılık hiç olmadığı kadar kolay hale gelmiş olsa da buna yönelik çekim yapmak, renkli çekimlere göre daha farklı bir bakış açısıyla yaklaşım gerektiriyor. Filmli fotoğrafçılık zamanlarında dikkatle seçilmiş siyah beyaz filmi kameramıza yerleştirir, kontrastı ayarlamak için yanımızda set halinde renkli filtreler taşır ve hatta bu işte gerçek anlamda ilgilenenlerimiz dodge ve bum (aydınlatma ve karartma) işlemini en iyi şekilde uygulamak için bir karanlık oda kurardık. Şimdi ise tek yapmanız gereken kameranızın Fotoğraf Stili (Picture Style/Picture Control) özelliğini monokroma getirmek ya da çevirme işlemini bilgisayar üzerinde gerçekleştirmek ama güçlü siyah beyaz sonuçlar elde etmek için uygulamanız gerekenler hala aynı. 
Hayatın içerisinde çok fazla siyah ve beyaz koşul bulunmuyor; daha çok gri tonlarda bir dünya söz konusu, bu da fotoğrafçılık için aynı manaya geliyor. 
Bir monokrom fotoğrafta neredeyse bembeyaz ve neredeyse simsiyaha yakın alanlar bulunabilir ama aynı zamanda görsel etki için görüntüye kontrast katmanıza yardımcı olan geniş ölçekli bir gri ton skalası da 


Ge BATIMI VE GÖKKUŞAĞININ canlılığı, 


yer alır. Her renk tayfı gri skalasına çevrildiğinde kendine özgü gri tonlarına sahiptir, ayrıca renkli sahnelerde tonal kontrastı 'görerek' hangi gri yoğunluklarının fotoğrafta nasıl bir etkiye sahip olduğunun ayırdında olmak da önemli. Bu kontrast şekil ve form oluşturmaya ve fotoğrafa derinlik katmak için unsurları birbirinden ayırmaya yardımcı oluyor; yakaladığınız fotoğrafın yavan ve cansız görünmemesi için öznenizin arkaplanından düzgün biçimde ayrılıyor olması gerekir. Bunu bir örnekle açıklayalım: bulutsuz bir gökyüzünde yemyeşil bir manzara düşünün, ana odak noktanızsa kırmızı bir ahır; bunu siyah beyaza dönüştürdüğünüzde sahnedeki unsurların arasında çok az kontrast bulunması sebebiyle sonuç düz, yavan görünecektir. Yeşil ve kırmızı renkler birbirine benzer gri tonlarda olacak, bulutsuz mavi gökyüzü ise bu tondan çok uzak olmayacak. Kameranızı monokroma ayarlayın (aşağıdaki panelde görebilirsiniz) ve LiveView modunu kullanarak sahnenin nasıl göründüğüne bir göz atın. Sahnenin gri tonlarda nasıl bir sonuç vereceğine dair önemli bir izlenim elde edebilirsiniz. 

Bilgisayarda fotoğrafların siyah beyaza dönüştürülmesi işlemi bakımından çok sayıda yöntem söz konusu olmakla birlikte her fotoğrafın bu dönüşüme uygun olmadığını ve güçlü karelerin sizin zihin gözünüzde başladığını bilmenizde yarar var. Kameranın monokrom modunu ve LiveView görüntülemeyi bir kenara bırakırsak siyah beyazı kafada görselleştirmenin bir yolu da sahnedeki çizgilere, gölgelere ve şekillere bakmaktır; bunlar size kontrastla ilgili önemli bir fikir verecek ve sahnede yeterli görsel ilginin olup olmadığını anlamanızı sağlayacak. Bunları elde edip maksimum veriyi korumak için fotoğrafı renkli yakaladıktan sonra Raw dosyası dönüştürmenin esnekliğiyle birlikte çeşitli yazılımları ve filtreleri kullanarak tonal aralığı uygun biçimde ayarlayıp güçlü siyah beyaz dönüşümler elde edebilirsiniz. Bununla ilgili tavsiyeleri yazının sonunda göreceksiniz. 


KAMERANIZI MONOKROM ÇEKİME AYARLAYIN 


— Set Picture Control 


ESD Standard" 


ci ESNL Neutral 


/ vw 


Y EEMC Monochrome 
— ESPT Portrait 


B ES Landscape 
ESGİ MONOCHROME-05 
© EEGrid GAdiust 


Ciddi anlamda iyi siyah beyaz sonuçlar elde etmekiçin 

çekimi Raw-JPEG formatında yapmalı (bunun önemini S8C bölümünde anlattık) ve bilgisayar üzerinde monokroma dönüştürmelisiniz. Herne kadar Raw dosya elde ediyor olsanız da çekimi monokrom yapmak JPEG dosyada yer alan bilgiler sayesinde rötuş yaparken faydalıdır. Bunun için kameranızın Fotoğraf Stili (Picture Styles/Picture Controls) bölümünü bulun ve Monochrome seçeneğini seçin. 
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Bir JPEG dosyası Raw dosyasına nazaran kamera 

içerisinde bir işlemeden geçerama isterseniz ayarlarınızı özelleştirerek siyah beyaz sonuçlara müdahale edebilirsiniz. Menü sisteminde Manage Picture Styles (ya da buna denk gelen ayar) bölümüne gelip Monochrome seçin ve onaylayın. Buradan Brightnessve Contrast ayarlamaları yaparak detayları ortaya çıkartabilir ve bu sayede fotoğrafı bilgisayarda işledikten sonra sahnenin nasıl görüneceğine dair daha netbirfikir edinebilirsiniz. 
Sepya veya mavi tonlar da ekleyebilirsiniz. 


S&C: SİYAH BEYAZ 


Siyah beyaz modunda mı çekmeliyim? 

Bu kişisel bir tercihtir. En iyi siyah beyaz görselleri elde etmek için görsel kalitesini Raw-JPEG olarak ayarlamak önemli. Raw dosyası esasen birfilm negatifine eşdeğerdir, yani içerisinde siyah beyaz görsel işlemesi için ihtiyaç duyulan tüm renk bilgileri mevcuttur. JPEG dosyası ise görüntünün hali hazırda dönüştürülmüş versiyonudur, bunda kameranız görseli işledikten sonra tüm renk bilgisini atar. Raw-sJPEG formatında çekmek ise bütün bunların hepsine sahip olmanızı sağlar: sahnenin finalde monokrom olarak nasıl görüneceğiyle ilgili önemli bir izlenim sunarken renk verisini koruyarak sonucu istediğiniz gibi elde etmenizi sağlar. 


Sahneyi kafamda mono olarak nasıl 

canlandırabilirim? 
Raw--JPEG formatında çekim yapıyorsanız ve monokrom Fotoğraf Stilini seçtiyseniz eğer LiveView görüntülemeyi açtığınızda kameranız sahnenin görüntüsünü ekrana siyah beyaz verir. Sahneyi mono düşünmenin en kolay yolu budur. Ya da telefonunuzla sahnenin fotoğrafını çekip Lenka, Simply B&#W ya da Hueless gibi birakıllı uygulama yardımıyla dönüştürerek hızlı bir analiz gerçekleştirebilirsiniz. 


Ne zaman monoya dönüştürmeliyim? 

Nezaman isterseniz o zaman. Bu konuda uymanız gereken belirgin bir kural yok ama her sahnenin de bu stile uygun olmadığını bilmenizde yarar var. İyi siyah beyaz kareler elde etmek için sahnede kontrastiçin geniş birton aralığının olmasına ve güçlü çizgiler ile şekiller bulunmasına dikkat edin. Bu dönüşüm için mükemmel derecede uyumlu olan belirli koşullarda bulunmakta: kötü hava ve uzun pozlamalar, dramatik aydınlatmalı portreler ve grafiksel soyut sahneler. 
Bunların örnekleri ilerleyen sayfalarda mevcut. Siyah beyaz yöntemi ayrıca renkli haliyle pek başarılı olmayan fotoğrafları kurtarmanızı da sağlar. Örneğin sahnenin Beyaz Dengesi konusunda sorun yaşıyorsanız ve ortamdaki karmaşık aydınlatmayı nötrleştirmek istiyorsanız ya da ND filtrelerin sebep olduğu renk sapması veya yüksek ISO'nun kumlanma sorununu siyah beyaz dönüşümle ortadan kaldırabilirsiniz. 


SİYAH BEYAZ İÇİN OPTİK FİLTRELER 


Filmli kamerayla siyah beyaz çekim yapma şansı yakaladıysanız eğer fotoğrafın kontrastını ayarlamak için lensinizin önüne filtre de takmışsınızdır. Bunların en popülerleri sarı, turuncu, kırmızı ve yeşil renkli olanlardı. Bu filtreler sahnede kendisine yakın renkleri aydınlatıp, tamamlayıcı renkleri ise karartarak renklerin gri tona dönüşümüne müdahale etmek suretiyle çalışıyorlar. Örneğin lense takılı turuncu filtre sahnedeki turuncu renkleri aydınlatırken mavi bölgeleri ise koyultur; mavi gökyüzünü geliştirmek için popüler bir yol. Günümüzde ise bufiltrelerin kullanımı pozlamayı olumsuz etkilemeleri sebebiyle gereksizdir diyebiliriz. Birçok kamerada Monochrome modunu kullanırken dijital olarak uygulanabilecek buna eşdeğer filtre efektleri bulunmakta. İşte size her birfiltrenin etkisine örnek... 


Sarı: Sıcak renkleri aydınlatıp soğuk renkleri karartıyor. Kontrastartırımı yumuşak eğilimdedir. 

Kırmızı: Mavi gökyüzü siyah olurken yeşiller koyulaşır, bulutlar saflaşır ve sıcak tonlar aydınlatıldığı için kontrast belirgin hale gelir. 

Turuncu: Sarıda olduğu gibi sıcak tonlar aydınlanıp soğuk tonlar ise koyulaşır ama tek fark bu filtrede kontrastın daha güçlü olması. 

Yeşil: Yeşilleri ve mavileri aydınlatır, sıcak renkleri ise koyultur. Yeşil tonları sahnede ayırmak istediğiniz manzaralar için kullanışlıdır. 

Mavi: Yeşil ve mavi renkler aydınlatılırken sıcak renkler ise daha koyu, karanlık hale gelir. 


TONDEĞİŞİMİ .| 
Güçlü birsiyah beyaz fotoğraf elde ettikten sonra 


arzu ederseniz sahneye sepya gibiyumuşalay hoş birrenktonu dahiledebilirsiniz. 


GÖRSEL: JORDAN BUTTERS 


SİYAH BEYAZ MANZARA 


KÖTÜ HAVAVE UZUN POZLAMA, SİYAH BEYAZ MANZARA ÇEKİMLERİ İÇİN MÜKEMMEL İKİLİDİR. NEDENLERİNİ BİRAZDAN AÇIKLIYORUZ... 


harika örneklerini bizlere kazandıran Ansel 

Adams, Michael Kenna, Josef Holehner ve birkaç tane daha mükemmel manzara fotoğrafçısı sayesinde siyah beyaz manzaralar çekiciliğini sürdürmeye devam ediyor. Bu isimlerin ortaya çıkardığı eserler filmli fotoğrafçılığın güzelliğinin canlı kalmasını sağladı ve sayısız fotoğrafçının yüksek kaliteli monokrom şaheserler oluşturmaları bakımından ilham verici oldular. 
Filmli kamera zamanlarında olduğu gibi dijital fotoğraflar da ham negatif halinde kaydedilmeli, bir başka deyişle Raw olarak yakalanmalı. Bu özellikle manzara fotoğrafçılığı için çok önemlidir. Çerçeve boyunca maksimum detay yakalamak ve tonal aralık ve kalite üzerinde mümkün olan en yüksek kontrolü elde edebilmek için renkli çekim yapmak ve bunu Raw formatında kaydetmek son derece önemlidir. Fotoğrafı çekerken emek harcayarak birçok kriteri göz önünde bulundurarak çekim yapıyorsunuz. O halde neden sadece JPEG formatını tercih ederek kameranızın hangi detayları tutup hangilerini sileceğine kendi başına karar vermesine izin veresiniz ki? Daha önce de değindiğimiz üzere Raw--JPEG formatında çekim yapmak kamera içerisinde siyah beyaz yakaladığınız fotoğrafları ekran üzerinden ön izlemenizi sağlarken aynı zamanda dijital negatif (Raw) dosyasını da size sunuyor. Bir taşla iki kuş! 
Bilgisayarda işleme aşamasında böylesi büyük bir güce sahip olmak tonal aralığın sınırlarını zorlayabilmenizi sağlıyor. 
Tüm sahneler monokrom renklere uygun olmasalar da mükemmel bir ikili oluşturan sahneler de mevcut. Örneğin: doğasında olan yüksek ISO ve kumlanma ile gece vakti manzaraları; tek renkli gökdelenleri, güçlü çizgileri ve soyut şekilleriyle şehirler; ve basit soyutsal çalışmalardan yaratıcı uzun pozlamalara kadar birçok fırsat sunan sahiller. 
Bazı manzaralar belirli koşullara maruz kaldıklarında mono çekimlere çok uygun bir hale gelirler: sis, pus ve ters ışık gibi. Bu koşullarda zaten mono tonlarda olan sahne genel olarak düşük kontrastlı, harika sonuçlar yakalamanızı sağlar. 


Gis BEYAZ FOTOĞRAFÇILIĞIN manzaradaki 


SyaLIna Nvayor 


> Bir ee 
MELER ve a me ML b a MMA 


Geniş, karanlık bir fırtınalı gökyüzünü güçlü bir ND grad filtre yardımıyla yakalayarak doğal kontrastı ortaya çıkartabilir ve mükemmel siyah beyaz fotoğraflar yakalayabilirsiniz. Ancak bu sahneyi renkli yakalamak istediğinizde benzer etkiyi elde etmek için muhtemelen güneşin bulutların arasından sızıp geçmesini bekleyecektiniz. 
Normalde renkli çekimlerde yavan ışıktan uzak durmak isteriz ancak siyah beyaz çekim söz konusu olduğunda ışığın gücü, kalitesinden çok daha az önemlidir. 

Çok az doğrudan ışığın olduğu sıkıcı, kapalı havalar yavan, cansız manzaralar yakalamanıza sebep olsa da bilgisayar başına geçtiğinizde çok daha fazla imkân sunarlar. Bulut kaplı gökyüzünden gelen dengeli ve yumuşak ışık normalde koyu gölgelerde ve parlak aydınlık alanlarda kaybolabilecek en ufak detayları bile ortaya çıkartır. Raw formatının gücünü ve doğru işleme tekniklerini kullanarak gölge ve aydınlık alanlarda detay kaybı yaşamazsınız. 
Sahnedeki ara tonları parlatarak veya karartarak fotoğrafın dinamik aralığını geliştirmeniz mümkün. 
Düz ışığın kötü tarafı, gökyüzünün patlak denecek düzeyde beyaz çıkması. Bunu önlemek ve tonal aralığı iyileştirmek için çekim esnasında bir ND grad filtre kullanabilir ya da fotoğrafı işlerken gökyüzünü daha iyi bir gökyüzüyle değiştirmeyi düşünebilirsiniz. 

Harika siyah beyaz fotoğrafların tek sırrı elbette kötü havalar değil: alçak seviyedeki güneşin yaydığı güçlü, yönlü ışık da sahnedeki dokuyu ortaya çıkartmak ve derinlik katmak için harikadır. Bu yüzden altın saatlerde siyah beyaz için de bir şeyler yapmanızı öneririz. Işık canlı ve sıcakken (genelde gün doğumu ve gün batımlarında) siyah beyaz dönüşüm yapmak ilk başta zor gibi gelebilir ama hiç de öyle değil. Bize güvenin ve bir deneyin. Renk çoğu zaman sahnedeki şekilleri ve gerçek tonları maskeler ve ancak siyah beyaza dönüştürdüğünüzde gün yüzüne çıkar. Bu yüzden belirttiğimiz koşullarda yakaladığınız Raw dosyalarını siyah beyaz işlemekten çekinmeyin; kaybedecek hiçbir şey yok! 


11ONIGGOH SSOY 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yakalamak için özel olarak modifiye edilmiş birkameranız varsa siyah beyaz fotoğrafçılık sizin yegâne dostunuzdur. 
Renkli kızılötesi fotoğrafçılıkta başarılı sonuçlar elde etmek zordur, bu yüzden çoğu kişi yakaladığı kızılötesi fotoğrafı monoya çevirerek kızıl renk üstünlüğünü giderip ışık yayan siyah beyaz manzaralar elde etmeyi tercih ediyorlar. Bu özellikle güneşin ve yeşilin bol olduğu ilkbahar ve yaz mevsimlerinde bolca gökyüzü ve bulutlu havalarda uygulanabilecek bir tekniktir. Sahnedeki tüm yeşiller fotoğrafta bembeyaz çıkarken suyun mavisi ve gökyüzü ise siyah kaydolur. 
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© UZUN POZLAMA Eğer manzarayı siyah beyaz yakalarken bir karakter, mizaç yakalamak gerçeklikten çok daha önemliyse, sahil şeritleri bunun için mükemmel yerlerdir. Bu mekanların minimalistik yapıları onları monokromun sadeliğine uygun kılıyor. Pozlamayı uzatmak ve denizi pürüzsüz bir bulanıklık veya sis görünümüne dönüştürmek için kullanılan filtrelerin iyi yerleştirilmiş olması gerekiyor, özellikle de ND türlerin. 
Kadrajınızın üçte birlik bölümünü gökyüzüne ayırarak akıp giden bulutları çizgi halinde yakalayabilirsiniz. Bazı ND filtreler fotoğrafta hafif de olsa bir renk üstünlüğü (sapması) oluşturuyor, bu bile siyah beyaz becerilerinizi geliştirmeniz için bir sebep. 


© MİNİMALİST Sahip oldukları yüksek kontrastve yumuşak renk tonları sebebiyle karlı sahneler ve ters ışıklı manzaralar güçlü, grafikselmono kareler elde etmek için harikadırlar. Bazen bu kontrastı korumak adına kameramızın pozlamayı doğru yapabilmesi için pozitif veya negatif yönde pozlama telafisi uygularız. Örneğin, karlı sahnenin gri görünmemesi pozitif yönde bir stop telafi uygulanır. Bu, ağaçların neredeyse siluet şeklinde kaydedilmesini sağlıyor. Siluet elde etmek istediğiniz ters ışıklı sahnelerde ise multi-zone ölçüm kullanın ve işi kameraya bırakın. 
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MN VAN MONOKROMDAUSTALAŞIN “© 
A A Manizarafotoğfafçılığı'siyah beyaz doğdu Yönüne ki pöpülörliğini Korumaya 
, : devam ediyor. 


Normalde fotoğraflarımızı işlerken kullandığımız renk kanalları ve HSL (Hue, Saturation and Luminance) düzenlemelerinde olduğu gibi siyah beyaz fotoğrafların kontrastını ayarlayabileceğimiz optik filtrelerde bulunmakta. 
Ancak sunduğu efektin kolaylıkla taklitedilemediği ve manzara çekimlerinde çok faydalı olan bazı optik filtreler devar: 

© DERECELİ DOĞALYOĞUNLUK (ND GRAD) Gökyüzü bomboş ve yavansa, normal koşullarda manzarada istenilen etkiyi alamazsınız. Bu durumda ND grad yardımımıza koşuyor. Bu filtre gökyüzü ile yeryüzü arasındaki parlaklık farkını azaltıyor, pozlamayı dengeliyor ve gökyüzünü düzeltiyor. Gökyüzünü karartarak dramatik sonuçlar elde etmek için 0.9ND yoğunluğunda güçlü bir ND grad kullanabilirya da daha dengeli bir sahne için 0.6 ND grad tercih edebilirsiniz. 

© POLARİZE FİLTRE Bir kırmızı filtrede olduğu gibi polarize filtre demavi gökyüzünü karartarak bulutların öne çıkmasını sağlıyor, kontrastı ve berraklığı artırıyor, ayrıca sulu ve parlak yüzeylerde oluşan parlamave yansımaları ortadan kaldırıyor. Çok faydalı birfiltre. Mutlaka edinin. 

© DOĞALYOĞUNLUK (ND) ND filtreler pozlamayı uzatarak manzaradaki 


MDOLSYALINHS/YIZIAI Olanv19 


©HDRSiyah beyaz fotoğrafçılık HDR ile pek bir araya getirilmez ama bize göre bu ikili göz ardı edilmemeli! 
Braketleme yöntemiyle kareler elde edip bunları Photoshop ya da Auro HDR veya Photomatix gibi HDR yazılımlarıyla harmanlayarak sahnedeki detayları ortaya çıkartmak için mevcut dinamik aralığı genişletebilir ve daha iyi bir kontrast elde edebilirsiniz. Kameranızda 


Bracket özelliği varsa -1EV, O, -1EV değerlerine ayarlayarak aynı sahnenin üç farklı pozlama değerinde görüntüsünü yakalayın. İsterseniz tek bir Raw dosyasını işleyerek de üç farklı kare elde edebilirsiniz. Daha sonra bunları HDR yöntemiyle işleyin ve monoya çevirin. 


hareketi kayıtaltına almanızı sağlıyor. 0.6, 0.9 ve 1.2ND gibifiltre yoğunlukları hızlı akan suyu bulanıklaştırmak için uygundur ancak gün ortasında, bolışıkta çok uzun pozlamalar yapmak için 10ND gücünde 


olan ekstrem ND filtrelerden kullanmalısınız. 


HONIadok SSOY 
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Başlangıç Rehberi 


SİYAH BEYAZ 
PORTRE 


SİYAH BEYAZ PORTRELERİN 
CAZİBESİNİN ARDINDAKİ GİZEMİ 
KEŞFEDİN VE DAHA İYİSİNİ YAPIN 


İYAH BEYAZ PORTRELERİN en güzel yanı, Çinin oluşturmak için yeterli zamana ve kontrole sahip olmamız! Manzara çekimlerinde daha çok doğa ananın insafına ve mevcut ortam ışığına kalmış durumdayız ama portre çekimlerinde kontrastı istediğiniz gibi artırabilir, heykelsi vurgular ve özel efektler yakalamak için ışıklandırmayı ayarlayabilir ve renk tonu ayrımına uygun olan istediğiniz bir arkaplanın önüne modelinizi yerleştirebilirsiniz. 
Fotoğrafa bakan kişinin ilgisini yakalamak için renkleri kullanın: örneğin kalabalığın içinde duran modelinizin boynuna kırmızı bir eşarp bağlayın ya da canlı bir göz rengine sahip modelin yüzüne zum yaparak etkileyici bir yakın çekim elde edin. Portrede siyah beyazın işe yaraması için konturlar oluşturmalısınız. 
Bunun için ışık ile gölgenin oyununda kontrolü ele almanız gerekmekte. Dikkatin ilk yöneldiği yer olması sebebiyle parlak alanlar portrede en önemli bölgelerdir, bu yüzden kadın portrelerinde cildi düzgün pozlamak ya da sıkıcı cilt tonlarından kaçınmak için hafif bir aşırı pozlama yapmak önemlidir. 
Etkileyici kadın portrelerinde aydınlatmayı nasıl yaptığınız işin bir yarısı: yumuşak, dengeli bir aydınlatma modelinizin cildini aydınlatıp onu ortaya çıkartır, aynı zamanda çevresini de karartarak daha parlak ve pürüzsüz bir cilttonu yanılsaması oluşturur. Eğer modelinizin cilt tipi koyuysa fotoğrafta koyu ara ton ve hatta gölge gibi görüneceğinden ayrım vurgusu yapmak için modele bir bordür ışığı veya arka aydınlatma uygulamanız şart. Konu erkekler olduğundaysa siyah beyaz fotoğrafçılıkta çok daha dramatik olunabilir. Maksimum detay ve doku ortaya çıkarması sebebiyle yandan aydınlatma kötü şöhretlidir, bu yüzden fotoğrafta biçimli konturlar ve karakter yakalamak istiyorsanız yüksek kontrast uygulamanız gerekiyor. 
Siyah beyaz portrelerde dramatik ışıklandırma oldukça iyi sonuçlar veriyor: parlak high-key görseller veya siluetler için ters ışık, kıvrımlar için bordür ışığı, cildi önplana çıkartan portreler için önden aydınlatma, güçlü kontrast ve belirginlik için yandan aydınlatma. İster doğal ışık isterseniz de stüdyo ışıklandırması kullanın, seçenekler bitmek bilmez. Çekimlere ışık şekillendirici aksesuarları da dahil etmek gerekebilir. Örneğin, aydınlıktan karanlığa keskin bir geçişin olmasını istiyorsanız parlak ışığın önüne ufak bir ışık aksesuarı takıp modelinize yakın konuma yerleştirebilirsiniz; bunun yerine modelinizin yüzünde pürüzsüz, yumuşak ve kademeli bir ışık geçişinin olmasını istiyorsanız daha büyük ve daha difüze (yaygın) bir ışık kaynağı kullanmalısınız. 
Fotoğrafta istenilen etkiyi ve kontrast düzeyini yakalamak için ışığın karakteristiği ve arkaplanın önemi büyüktür, fakat portrenizi tasarlarken kıyafetleri, saç rengini ve makyajı da dikkatlice ele almalı ve üzerinde düşünmelisiniz. İster cilalanmış bir portre ister detaylı ve karmaşık bir 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Renkten yoksun olan bir portrede, gözlerde yeterli ışık olması hiç bu kadar önemli olmamıştı. Portreye hayat katmak için catchlightışık etkisi oldukça önemlidir, aksi takdirde sadece düz siyah göz bebeği ve karanlık iristen başka bir şeyiniz olmaz. Kontrast oluşturmak için gözün beyazını parlatmak ve tonal detayları ortaya çıkartmak için irisi haddinden fazla işlemek doğal olmayan, yapay bir görünüme sebep olabilir. Bilgisayar başında dodge ve burn uygulamak yerine işi kaynağında, fotoğrafı çekerken yapmak, daha yumuşak bir görünüm ve bolca detay için flaş ve reflektörle doğru pozlamaya erişmek çok daha iyi sonuçlar veriyor. 


kafa portresi olsun, fotoğrafı bilgisayar üzerinde nasıl işlediğiniz en son ve en önemli adımdır. İlerleyen sayfalarda birkaç tavsiyede bulunacağız ama genel olarak bölgesel çalışmanın faydasının çok büyük olduğunu belirtelim. Hangi yöntemi kullanırsanız kullanın, portrenin her bir bölgesinde pozlama ve kontrast için ayrı ayrı çalışmak ve bu esnada ne aşamada olduğunuzu takip etmek daima en iyi sonuçları verir. İşleme sırasında cildi parlatırken bir yandan da saç, dudak ve göz detaylarına hayat ve canlılık vermek bir başka dikkat etmeniz gereken noktadır. 

Bazen en baştan siyah beyaz olarak tasarlamadığınız renkli karelerinizi kurtarmak içinde monokrom yöntemini uygulayabilirsiniz. Özellikle bariz hataların bulunduğu renkli fotoğraflarınızda denemenizi öneririz. Eğer yüksek ISO sebebiyle modelin burnu fotoğrafı bozuyorsa, yanlış Beyaz Dengesi söz konusuysa, modelin dengesiz cilt tonunu düzeltmek gereğinden fazla zaman alacaksa ya da korkunç düzeyde renk sapmaları mevcutsa, hızlı ve kolay bir biçimde monokroma dönüştürerek fotoğraflarınızı kurtarabilir, hatta daha iyi hale getirebilirsiniz. 
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SOKAK FOTOĞRAFÇILIĞI Müdahale etmenin mümkün olmadığı portreler vardır: sokak fotoğrafçılığında insanlar günlük hayatlarını yaşarken onların fotoğraflarını çekebilmenin yollarını bulmalısınız. 
Sokak fotoğrafçılığı ham belgesel hikâye anlatıcılığıdır, bu yüzden monokrom stili bu türe çok uyar. Fakat etkileyici fotoğraflar elde etmek için aydınlık alanlar ve dramatik gölgeler aramalısınız. Gecenin karanlığında parlayan sokak lambaları, binaların cam yüzeyinden yansıyan ışık ya da siluet için güçlü ters ışık popüler çekim seçenekleri arasında yer almakta. 
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HIGH-KEY Bir parlak arka ışık, parlak cilttonları, açık renkli kıyafetler ve belki birkaç stop pozitif pozlama telafisini tencereye koyuyoruz ve işte high-key yemeği için her şey hazır! Bu tarzda bir yaparken parlak alanlardaki detayları kaybetmemek için kameranızın histogram grafiğini düzenli olarak kontrol etmeniz gerekiyor ama sahneyi ışıkla doldurup gölgelerden kurtularak muazzam güzellikte monokrom fotoğraflar da elde edebilirsiniz. Özellikle de sahneye yumuşaklığın hâkim olduğu kadın ve bebek temalı çekimlerde. 


©LOW-KEY Ağırlıklı olarak karanlık tonların bulunduğu görseller low-key olarak adlandırılıyorlar ve genellikle yoğun gölgelerin bulunduğu bölgeler barındırıyorlar. Bu çekim stilinde koyu ara tonlar ve gölgeler temel özellik olsa da ışıklandırmanın çok önemli olduğunu bilmelisiniz. 
Herne kadar az olsa da aydınlık alanların yerleşimi görseli şekillendiriyor ve sahnedeki unsurları birbirinden ayırarak detayları ortaya çıkartıyor. Nü çekimler için harika bir tekniktir: Fotoğrafa dikkatlice yerleştirilmiş aydınlık alanlar kıvrımları belirginleştirerek hayati önem taşıyan şekilve formu vurgularken derin gölgeler ise tevazu göstererek çok fazla öne geçmeyi durduruyor. 


HSYIdSNN/SU3CIM NOMWIS 


© GÖLGE OYUNU Parlak alanları ve gölgeleri kullanarak insanların yüzlerindeki özelliklerini şekillendirmenin dışında dinamik ve ilginç portre çalışmaları da ortaya koyabilirsiniz. Ufak bir ışık kaynağının önüne yerleştirilen ve panjur veya benzer aralıklı etkiler veren aksesuarlar yardımıyla biçimli gölgeleri olan güçlü, konsantre ışık elde edebilirsiniz. Işık kaynağının modele olan mesafesini değiştirerek gölgelerin gücünü ve berraklığını ayarlamanız mümkün. Modeli arkadan aydınlatmak monokrom için harika bir grafiksel görünüm katar; multi-zone ölçüm kullanarak çekim yaptığınızda modeliniz siluet haline bürünecektir. 


HSVT1dSNN/39NVLSNOJ9 NVN33X 


GRİNİN GİZLİTONU 
Portrelere klasik monokrom yaklaşım hertür öznede işe yarıyor. 


FOTOĞRAFTA DÜŞÜK KONTRAST 


Siya kon 


h beyaz fotoğraflar genellikle güçlü rasta sahip oluyorlar ancak iyi uygulandığı 


takdirde düşük kontrastlı fotoğraflar da oldukça 


etki 


eyici olabilir. High-key fotoğrafların büyük 


kısmı yüksek oranda parlak alan ve ara tonlar içerirken low-key fotoğraflarda ise genellikle gölgeler ara tonlar bulunur ya da sadece ara 


ton 


u gri renkler bulunur ve başka da bir şey 


bulunmaz. Her ne kadar sınırlı bir renk tonu 


aral 


ğına sahip olsalar da hepsi de çok farklı, 


ilginç hissiyatlar uyandırıyor. 
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SOYUT 6 GRAFİK MONO 


DÜNYAMIZIN SADECE UFAKBİR KISMINI ORTAYA ÇIKARSALAR DA SOYUTLAMALAR FOTOĞRAFÇILIKTA OLDUKÇA GÜÇLÜ OLABİLİYOR, ÖZELLİKLE DE SİYAH BEYAZ 


OLUNCA 


OYUT FOTOĞRAFÇILIĞINI TANIMLAMAYA 
Göl soyut kelimesinin özünde de olduğu gibi belirgin bir doğrusu veya yanlışı olmayan, sınırları bulunmayan fotoğrafçılık türüdür diyebiliriz. Bir görüş bu konuda şöyle der: soyut fotoğrafçılık, özneyle ya da sahneyle bir bağlantısı olmayan şeylerin fotoğraflanmasıdır. Bundan ne anladık? Şöyle bir örnek verelim: büyük bir binaya zum yaparak onun sadece bir bölümünü çerçevenin içerisine aldığınızı ve fotoğrafını çektiğinizi hayal edin. Yakaladığınız bu parçaya bakarak onun neye ait olduğu hemen anlaşılmamalı. Normalde binaya baktığınızda bu detayları, şekilleri, açıları ve dokuları fark edemeyebilirsiniz ancak soyut yaklaşımla bu detayların farkına daha fazla varıyorsunuz. 
Bu kategoriye giren çok sayıda popüler teknik bulunmakta: high-key ve low-key görseller, desenler ve dokular, siluetler ve şekillere, geometriye, çizgilere ve açılara odaklanan kompozisyonlar. Kısacası, bir sahneye alternatif veya sıra dışı gözle yaklaşımı soyut fotoğrafçılığın içerisinde kabul edebiliriz. 
Grafik fotoğrafçılığı aslında kanlı ya da yetişkin temalı konuları fotoğraflamakla alakalı değildir! Grafik görseller nesneleri ya da sahneleri yumuşatır ve onları basit şekillere ve desenlere dönüştürür. Bunu ise akıllı kompozisyon, ışık ve gölge kullanımıyla ve 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ZOOM Hepimiz biliriz, “ayrıntılarla uğraşmaktan büyük resmi görememek'diye bir söz vardır. Söz konusu soyutlama” olduğunda aslında tam da bunu yapmak gerekiyor. Çevrenizdeki soyut olasılıkları görebilmenin hilelerinden biri, bir telezum lens kullanarak özneye veya sahneye zum yapıp olası soyutlamaları taramaktır. Bunu yaptığınızda gözünüz sahnenin büyütülmüş bir parçasını görmeye odaklanacağından “büyük resme'göre soyut kompozisyonlar bulmanız daha kolay olacaktır. 


: j 
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HSVİdSNN/ASIM LLO9S 


MAKRO Makro fotoğrafçılık normalde gözlerimize görünmeyen detayları ortaya çıkarmamızı sağlar. Makro görüş açısındayken sadece tek bir detaya odaklanıp geri kalanını işin dışında bırakarak gözalıcı soyutlamalar elde edebilirsiniz. Tabi bunları renkli bırakmak daha makul gelebilir, özellikle de canlı renkli öznelerde. Ancakriskalın ve monokrom deneyin; dokuyu ve deseni vurgulamak için harikadır. 
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hatta kamera ya da bilgisayar işleme teknikleriyle gerçekleştirir (siluet veya yüksek kontrast gibi). Grafik görseller fotoğraftan daha çok, bir çizim ya da resim gibi görünürler. Soyut ile grafik fotoğrafçılığı arasında az bir fark bulunduğundan hepsini burada bir araya getirdik. 

Bu tür görsellerinmonokrom ile bu kadar içli dışlı olmasına şaşırmamak gerek, sonuçta siyah beyaz fotoğraflar renk eksikliği sebebiyle gerçeklikten bir adım ötede yer almakta. 
Soyut ve grafiksel kompozisyonların içerisinden tüm renkleri çekip çıkardığınızda fotoğraflaramükemmel bir etki katar, öznenin veya sahnenin izleyici tarafından hemen algılanamamasını sağlarsınız. Ayrıca, fotoğrafçılar siyah beyaz görselleri dikkatli ve ince bir biçimde işleyerek kontrast ve monokrom tonlarıyla oynayabilir ve renkli karelerden mümkün olduğunca daha fazla abartılmış bir yaklaşımla dramatik etkiler elde edebilirler. 

Soyut kompozisyonlar etrafımızda, her yerde var ama bunları görebilmek beceri gerektirir, bu yüzden de bolca pratik yapmanız gerekir. 
Nesnelerde ve sahnelerde görünenin ötesindekini görebilmek dikkatli ve zahmetli bir çalışma gerektirir. Ancak biz şimdi sizlere deneyebileceğiniz birkaç teknik öğreteceğiz... 


AŞAĞI, YUKARI Dünyayı baş hizasından, düz görmeye alışkınız. Ancak farklı bir şeyler yakalamak için bir şeyleri değiştirmelisiniz. Mesela kameranızı yukarı ya da aşağı çevirerek soyut açılar bulabilirsiniz. Çelik ve camdan oluşan devasa yapıların bolca bulunduğu şehirlerde yukarı bakmak iyi sonuçlar verir. Aşağı bakmak ise doğadaki dokuları ve desenleri keşfetmenizi sağlar; kumdaki dalgalanmalar ya da kayalardaki çatlaklar gibi. 


POZLAMA DENEMELERİ High-key ve low-key tekniğine uygun sahneler arayın. Manuel modla uğraşmayın, diyafram öncelikli modu kullanarak pozitif (daha parlak) veya negatif (daha koyu) pozlama telafisi uygulayın. High-key sahneler bolca açık tonlar barındırırken low-key sahnelerde ise koyu tonlar ağırlıktadır. Bunları siyah beyaza dönüştürdüğünüzde ise ortaya oldukça grafiksel görüntüler çıkar. 
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Modern mimari soyutlamalarla doludur. Şehrin 


içeri 


sinde dolaşırken geometriye, çizgilere, açılara ve 


şekillere odaklanın. Kıvrımlar ve keskin diyagonal 


çizg 


iler, negatif alanlı kompozisyonlar, kontrast 


dokular veya tonlar, düz çizgilerin kesiştiği sahneler; 


bun 


arın hepsi dinamik soyutlamalar oluşturur. 


Kontrasttan bahsetmişken; güçlü gölgelerin mimari üzerinde gezindiği parlak, güneşli günler bu yaklaşıma uygundur. Tek yapmanız gereken 


poz! 
poz! 


amanıza dikkat edip parlak alanlara göre ama yapmanız, böylece gölgeler koyu karanlık 


tonlarda kaydedilir. 
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© GEOMETRİ Özellikle renklerinden arındırıldıklarında mükemmel soyut yaklaşımlar için gerekli olan düz çizgiler, kesişen açılar, simetri ve ilginç şekiller, modern mimaride bulması oldukça kolay özelliklerdir. Kompozisyonun temel kuralları olan üçte-bir, negatif alan ve yönlendirici çizgiler burada oldukça işe yarıyor. Yönlendirici çizgiler sahneye alt köşelerden giriş yaptıklarında genelde daha dinamik sonuçlar veriyor. 


S33LINS NVOYOF 


©SİLUETLERBİr özneyi siluetleme tekniğiyle en basit şekline dönüştürmek yaratıcılığınızı esnetmenin fantastik bir yoludur ve siyah beyaz formunda çok iyi iş gördüğünü bilmelisiniz. Bunun için ters ışık şart! Öznenizi parlak bir ışığın önüne yerleştirin (gökyüzü gibi) ve ışık ölçümünü aydınlık alana göre yapın. 
Böylece özneniz gölge olacak. Monoya çevirip kontrastı artırdığınızda ise işler çok daha iyiye gidecek. 


HSVT1dSNM/41113Z TINWVS 


HSYİdSNN/LLJMUYE NOL 


©IŞIKVE GÖLGE Parlak, güneşli günler manzara ve portre fotoğrafçılarının en sevdiği zamanlar olmasa da sundukları yoğun kontrast sebebiyle siyah beyaz soyut görseller içinmükemmel olduğunu bilmelisiniz. Manzarada sert gölgeler tarafından kesilen sahneler veya parlak duvar üzerine yansıyan şekiller arayın. 
Güneş gökyüzünde hareket halinde olduğu için bu hareketin devamında sahnenin nasıl şekilleneceğini tahmin edip ona göre bir planlama yapabilirsiniz. Parlak alanlardan ölçüm alarak geri kalanının gölgede kalmasını sağlayın. 


GRİNİN ELLİTONU 

Çevrenizde soyutlamalar ararken kompozisyonun geleneksel zincirlerini kırmaktan korkmayın! 
GÖRSEL: JORDAN BUTTERS 
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HSVTdSNN/139NV ZAWNO9 OGUYONU 


YİNELEME VE DOKU Çevrenize dikkatlice bakarsanız yinelemeleri ve dokuları görebilirsiniz. Sahildeki kum dalgalanmaları, tel örgüler, bir zebranın kürkü, büyük bir binadaki pencereler, korkulukların yere yansıyan gölgeleri, duvarları ve yerlerdeki döşemeler ya da bir sürüngenin pullu derisi; sınırsız bir çeşitlilik söz konusu! Renklerinden arındırıldığında hepsi sadeleşiyor ve yinelenen tonlara dönüşüyor. Mutlaka deneyin. 


Kasım 2017 Digital SLR Photography 603 


MONO İŞLE 


RENKLİ FOTOĞRAFLARI SİYAH BEYAZA DÖNÜŞTÜRME İŞLEMİ RENKLERİ 
BASİTÇE ORTADAN KALDIRMAKTAN 
DAHA FAZLASINI GEREKTİRİYOR 


ENKLİ FOTOĞRAFÇILIKTA genellikle 
Ritm fotoğrafı çekim aşamasında, 

kamerada bitirmeyi isteriz ancak konu siyah beyaz fotoğrafçılık olduğunda çekilen karelerin bilgisayarda işlenerek çok daha iyi hale getirilebileceği bilinen bir gerçek. Renk yoksunluğundan ötürü siyah beyaz fotoğraflar gerçeklikten bir adım geride olduğundan normalde renkli fotoğrafa uyguladığınızdan daha fazla işlemeyi uygulayabilirsiniz. Örneğin, renkli fotoğrafta kontrastı çok artırdığınızda renklerin aşırı doygunlaştığını görürsünüz ancak monokrom fotoğraftamükemmel zenginlikte siyah ve beyaz renkler elde etmek için renk tonlarıyla oynayabilirsiniz. Aslen grinin tonları üzerinde çalışıyoruz ve bilgisayarda işleme olmazsa elimizde yavan ve çamurumsu siyah beyaz kareler olur. Siyah beyaz fotoğraflarınızın gerçekten iyi olmasını istiyorsanız kontrast ve tonlardan en iyi biçimde faydalanmalısınız. 
Hangi fotoğraf işleme yazılımını kullandığınızın bir önemi yok, size sunulan araçlar çoğunlukla aynı, bu yüzden hemen hemen aynı sonuçları yakalayabilirsiniz. 
Aşağıda yer alan örnekte biz Adobe Lightroom yazılımını kullandık ancak fotoğraf işleme aşamasıyla daha az uğraşmak istiyorsanız bu işe yönelen siyah beyaz yazılımlarını incelediğimiz bölümü bir sonraki sayfada bulabilirsiniz. 


SİYAH BEYAZA DÖNÜŞTÜRÜN Lightroom'un Basic 

sekmesinin üst tarafında fotoğrafı siyah beyaza dönüştürmek için bir buton yeralsada monokrom başyapıtların bundan daha fazlasına ihtiyaç duyduğu bir gerçek! Başlamadan önce gerek duyuyorsanız Exposureve White Balance ayarlamalarınızı yapın. Yanlış duymadınız! 
WB ayarını değiştirmek tonları da değiştiriyor. 
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RENK KARIŞIMI HSL/Color/B8W sekmesine 

geldiğinizde kaydırma çubuklarının otomatik olarak ayarlandıklarını göreceksiniz. Bu renk çubukları Lightroom'a, griye dönüştürüldüklerinde herbir rengin ne kadar açık ve ne kadar koyu olacağını söylüyor. Aşırıya kaçmayın; birbirine yakın renklerde yapılan aşırı farklılıklar (kırmızı ve turuncu gibi) yapay dokuya ve halelere sebep olur. Alttaki Auto düğmesine bastığınızda tonlar resetlenir. 


KONTRAST KONTROLÜ Siyah beyaz fotoğrafçılıkta 

kontrast önemli bir konudur. Basic sekmesinde yer alan Contrast kaydırma çubuğunu kullanarak kontrastı ayarlayabilirsiniz. Daha gelişmiş kontrol için Tone Curve sekmesinde bir S-eğrisi deneyin. İhtiyaç duyulan kontrast miktarı görsele göre değişir. Eğri ne kadar belirginse kontrast o kadar yüksek olur ancak aşırıya kaçarsanız tonlar kırılır ve bu yüzden detayları kaybedersiniz. 


BEYAZLAR VE SİYAHLAR Whites ve Blacks kaydırma 

çubukları en karanlık gölgelerin ne kadar koyu olacağını ve en parlak alanların ne kadar açık olacağını ayarlamanızı sağlıyor. Highlights ve Shadows çubukları tonları bu sınırlar içerisinde ayarlamanızı sağlıyor. Tam tonal 


değene dek Blacks çubuğuyla oynayın. Aynı şekilde grafik sağa değene dek Whites ile oynayın. 


MONOKROM DÖNÜŞÜM 
Varsayılan mono dönüşüme nazaran bu işleme çok daha gözalıcı oldu. 


DODGEVE BURN Dodge (aydınlatma) ve burn 

(karartma) işlemleri Adjustment Brush aracı ve Exposure ayarıyla birlikte bölgesel olarak uygulanır. Daha önce de söylediğimiz gibi, monokrom görseller aşırı işlemeye yatkındırlar ve bu, dodge ve burn için de geçerli. Bu işlemler fotoğrafa bakan kişinin dikkatini çekmek için harika bir yoldur. Bu sayede fotoğrafa bölgesel olarak kontrast ekleyebilir ve şekil katabilirsiniz. 
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Başlangıç Rehberi 


YAZILIM İNCELEMESİ 


Adobe'un Photoshop, Elements ve Lightroom'unun yanı sıra Affinity Photo siyah beyaz işleme için ihtiyaç duyabileceğiniz fantastik kontroller sunuyor. Ancak bunların dışında, kendisini tamamen siyah beyaz konusuna adamış yazılımlar da bulunmakta. İşte bunlardan en iyileri... 


©NIKSILVER EFEX / ÜCRETSİZ www.google.com/nikcollection/ 

Normal şartlarda kimse size bedava bir şeyvermez ama Nik Silver Efex bu konuda gerçek bir istisna! Artık güncellenmeyecek olan Google Nik paketinin bir parçası olan bu eklentiyi ücretsiz olarak indirebilirsiniz. 
Silver Efex eklentisi senelerdir birçok profesyonelin tercihi konumunda. Burada bahsedemeyeceğimiz çok sayıda özelliği, kontrolü ve presetleri (hazır ayarlar) mevcut. Ayrıca TİFF işlemesini de destekliyor ve üstelik Adobe ve Affinity Photo ilede uyumlu. 


© MACPHUNTONALITY / $49 macphun.com/tonality 

Tonality, Macphun firmasının ürettiği güçlü bir siyah beyaz işleme yazılımıdır. İyi ama Silver Efex Pro ücretsizken buna neden para ödeyesiniz? Bunun sebebi Tonality'de rakibi Nik'te olmayan çok sayıda özellik bulunması: Raw işleme, katmanlar ve maskeler, geniş ölçekli bir preset koleksiyonu, fırçalar, blend modları ve parlaklık maskeleri. Ayrıca geliştirilmeye devam edildiğini, iyileştirildiğini ve ücretsiz destek verildiğini de belirtelim. Tek kötü yanı sadece Mac uyumlu olması. 

© DXOFILMPACK 5 / $79 VE $129 

Wwww.dxo.com 

Siyah beyaz çalışmalarınızda vintage film görünümü istiyorsanız DXO firmasının Filmpack ürününü mutlaka incelemelisiniz. İki farklı versiyonu bulunmakta: Essential ($79) ve ELITE ($129). Sadece ELITE versiyonunda Raw desteği, monokrom için gelişmiş renk kontrolleri, parlak alan ve gölge alan tonlaması bulunmakta, ayrıca preset sayısı da iki kat daha fazla. Bu ürünü ister kendi başına isterseniz de Adobe ürünleriyle eklenti olarak kullanabiliyorsunuz. 


© TOPAZ B8W EFFECTS / USD$60 www.topazlabs.com/bweffects 

Topaz'ın monokrom yazılımı Nik Silver Efex Pro ile çok fazla ortak noktaya sahip ama bunda bir de fiyat etiketi var. Google'ın Silver Efex Pro'yu artık desteklemediğini göz önüne aldığımızda B&W Effects yazılımının rolünü görebiliyoruz. Üstelik kullanımı Nik'e göre daha kolay. 
Her ne kadar bu yazılımda Lightroom veya Photoshop'takinden farklı bir şey olmasa da güzelce yapılandırılmış presetleri sayesinde işleri çok daha kolaylaştırdığını belirtelim. 


YARATICI OLUN Yapayfilm efektleri siyah beyaz 

fotoğraflarda iyi iş görüyor. Örneğin Grain, nostaljik bir hava katıyor; Lightroom'un Effects sekmesinde yeralan kontroller sayesinde gren miktarını, boyutunu ve pürüzlülüğünü ayarlayabilirsiniz. Bir diğer seçenek ise soğuk bir ton veya sepya eklemek. Bunu Split Toning sekmesinde yer alan Shadows bölümündeki Hue çubuğuyla yapabilirsiniz. Aşırıya kaçmayın, iç bayıltıcı olur. 
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FOTOĞRAFCILIĞINIZI 
PAZARLAYIN 


Farkındalık nasıl yaratılır ve sürdürülür? 


PAZARLAMA, İŞLEYEN BIR FOTOĞRAFÇILIK İŞİNİN KRİTİK VE SÜREKLİ BİR UNSURUDUR. PEKİ ILETİŞİMİNİZİN ETKİLİ OLDUGUNDAN VE BAZI NOKTALARI KAÇIRMADIĞINIZDAN NASIL EMIN OLACAKSINIZ? 


Kurumsal Fotoğraf Rehberi 


E HOPEWELL-SMITH 


Kate Hopewell- Smith TV pazarlaması, güzel sanatlar yayıncılığı ve marka danışmanlığı geçmişine sahip. 2010'dan beri portre, düğün konusunda uzman birfotoğrafçılık firmasını 


yönetiyor. (Www.katehopewellsmith.com)ve İngiltere elçilerinden biri olarak Nikon markasının temsilciliğini yapıyor. Aynızamanda hem fotoğraf okulu Training byLumiere (Www.trainingbylumiere. 
co.uk) hem delüks destinasyon markası byLumiere (www.bylumiere.co.uk)nin yöneticiliğini yapıyor. 


eçen sayımızda bir fotoğrafçılık işi kurmak için gereken ilk adımları ana hatlarıyla anlatmıştık, şimdiyse daha ayrıntılı olarak bazı çok önemli bölümlere odaklanacağız. Çoğu fotoğrafçı pazarlamanın hayati öneminin farkında ama burada sorun zamanlarını ve potansiyel olarak paralarını neye harcayacağınızı bilmek. 
Yapmanız gereken şey ise doğru müşteri tabanında etkili bir şekilde farkındalık yaratmak ve bunu sürdürebilmek. Ne yazık ki bunun sihirli bir kuralı yok, bugün pazarlama dikkate alınması gereken pek çok yönden oluşuyor. 
Modern pazarlama, sosyal medyanın etkisi ve görüşmeler yapabilme seçeneği sayesinde çok fazla müşteri odaklı hale geldi. Mesele tamamen hedef müşteri kitlenizi bilmek, ihtiyaçlarını karşılayacak doğru ürünü yaratmak, Ürün için arzu uyandırmak ve buna sahip olduğunuzu doğru kişilerin bilmesini sağlamak. Bu satış değildir ama umuyoruz ki etkili bir pazarlamanın sonucunda satışa dönüşecektir. 
Geçen ayın yazısında market araştırmanızı yapmanızın ve hedef kitlenizi açık bir şekilde belirlemenizin öneminden bahsetmiştikkimler, nasıl ve nerde yaşıyorlar, çözülmesi gereken sorunları neler. Bununla beraber pazarlama mesajınızı nerde göreceklerini de bilmeniz gerek- yerel bir gelinlik dükkanında mı yoksa bir düğün dergisinde mi? Pazarlama süregiden bir konu olarak görülmesi gerektiği için, sürekli olarak amacına uygun ve yarışta önde olmayı sağlamak için mesajınızda hatta ürününüzde değişiklikler yapabilmelisiniz. 
Etkili pazarlama aynı zamanda müşteri için en uygun zamanı kollamak demek, reklamını sürekli olarak düzgün bir şekilde yapmak demek müşteriler ürünü almaya hazır olduklarında akıllarında olmanız demek. 
İyi tasarlanmış bir marka, güncel bir web sitesi ya da blog işinizin temel yapı taşıdır. 
Pazarlamanın işi ideal müşteri kitlenizi web sitenize çekmek ve onları potansiyel müşteriler haline getirmek. Bloglar imajınıza değer katmak adına düzenli içerikler yaratacağınız harika bir araçtır. Bir blog yazısı reklam gibi düşünülmemelidir ama müşteriler için alakalı, kullanışlı ve kayda değer içerikler sağlama fırsatı olarak görülebilir. Aynı zamanda üçüncü şahıslara ait bloglarda görünmeyi de denemelisiniz- ama araştırın ve sadece hedef kitlenizin takip edebileceği bloglara içerik yüklediğinizden emin olun. Esas itibariyle, insanların web sitenizi ya da blogunuzu bulmalarının üç ana yolu vardır: arama motorları, sosyalmedya ve 


68 Digital SLR Photography Kasım 2017 


6s Konuşma en etkili pazarlama şeklidir ve aynı zamanda en 
sürdürülebillir 99 


referanslar. 

Google gibi arama motorları markanızı ortaya çıkarmanıza yardımcı olabilir ve potansiyel müşterileri size çekebilir ama arama motoru sıralamasında en üstlerde çıkmak SEO (Arama Motoru Optimizasyon) için gerekli çabayı göstermenizden geçiyor. 
Hangi faktörlerin sıralamayı etkilediğine dair daha iyi bir bakış açısı kazanır kazanmaz hem web sitemdeki hem de blogumdaki içerikleri düzeltmeye zaman harcamaya başladım sonrasında site trafiği ve sıralamalarda ani bir değişiklik yaşandığını gördüm. Gelecek ay etkili bir SEO için daha derinlikli bir analiz yapacağım. Sosyal medyanın patlaması muazzam bir iletişim kanalı seçeneği sundu. 
Hepsinde ustalaşmayı deneyemezsiniz (ve denemeyin de)- bugünkü pazarlamanın zorluğu ise hangi sosyal medya platformunun hedef kitlenize ve işinize daha çok yarayacağını bulmak. Çoğu fotoğrafçı 


Facebook, Pinterest ve İnstagram'ı kullanıyor çünkü bu platformlar daha çok görsel içerik odaklı. Düzenli olarak içerik paylaşmak önemli bir konuyken içeriğin ne kadar uygun olduğunu ve ideal müşteriler için ilgi çekici olup olmadığını dikkatlice düşünün- yani sizin ihtiyaçlarınızdan ziyade onların ihtiyaçlarına hitap ediyor mu? Ve şunu unutmayın ki siz fotoğraf çektiğiniz gerçeğinden ziyade sizinle çalışmanın avantajlarını pazarlıyorsunuz. 

Geçen yıl gelinlerimin Facebook'tan ziyade İnstagram'da görünme oranlarının daha yüksek olduğunu keşfettim. Bu durum pazarlama stratejilerimde değişiklik yapmamla sonuçlandı. Bu artık Facebook'u kullanmıyorum anlamına gelmiyor ama kullanımının daha düşük olduğunu öğrendim bu yüzden en iyisi bu platformu bir reklam platformu gibi görmek, dikkatlice hazırlanmış ve hedef kitleye hitap eden içerikler için bütçe ayırmak. Reklamcılığı yeni işinizi idare etmek ve toptan pazarlama stratejilerinizin bir parçası, doğrudan bir girişim olarak görün. 
Facebook'un AdManager'ına oldukça aşina olmanız ve anahtar demografik özellikleri belirlemek için bu araçları akıllıca kullanmalısınız. Örneğin, Londra'da yaşayan 
30 yaşlarında ve tasarımcı markalarıyla 


ilgilenen kadınları hedef alıyor olabilirsiniz. 
İşte tam burada online reklamcılık düşünmeye değer. 

Yatırım getirisi açısından, dedikodu gazetesi pazarlamanın en etkili şeklidir ve aynı zamanda en sürdürülebilir olanıdır. 
Fotoğrafçılar için iki anahtar kitle var: müşteriler ve endüstri bağlantıları. 
Fotoğrafçılık müşterileri yaşam tarzları açısından incelenmelidir- müşteri hizmetleriniz beklentileri aşmalı ve uzun vadede güvenirlik ve sadakat oluşturmalıdır. 
Önceki müşterilerinizin görüşleri satın alma sürecinde çok güçlü bir etkiye sahiptir çünkü güven insanların bir ürünü neden aldığı listesinde en üst sırada gelir. Eğer işinizi iyi yaptığınıza inanıyor ve çok mutlu bir müşteri profiline sahipseniz onlardan sizinle olan deneyimleri hakkında birkaç kelime yazmalarını istemekten çekinmeyin. 
Fotoğrafçılar, özellikle de düğün piyasasındakiler bunun yanında diğer işlerde de çalışırlar ve önemli bir referans kaynağı olabilirler. Sektör bağlantıları kurmak zaman ve çaba gerektirir bu yüzden ihtiyacınız olan aynıtür müşteriyi kendine çeken doğru iş kollarıyla iş birliği içinde olma konusunda çok dikkatli olun diğer türlü büyük ihtimalle referanslarınız satış yapmanıza herhangi bir katkıda bulunmaz. Aynı şey fuarlarda ve 


yi İnn 
La 


sergilere başvuru sürecinde de geçerli- sadece hedef kitlenizin katılacağından emin olduğunuz etkinliklere yatırım yapın. 

Bütün bu tavsiyeler Kate Hopewell Smith Photography'nin pazarlama deneyimlerine dayanıyor ve benim içinde inanılmaz derecede işe yaradı; bütün bu tavsiyeleri dikkate alarak yıllar içinde fantastik bir iletişim ağı yarattım. İlginç bir şekilde Brent ve ben destinasyon işimiz byLumiere için bir marka yarattığımız zaman, eğer başarılı olmak istiyorsak farklı bir şekilde düşünmemiz gerektiğini hızlıca fark ettik çünkü kendimizi üst düzey tüketiciler için birinci sınıf bir marka olarak konumlandırmıştık (birinci sınıf kelimesine dikkat edin, lüks değil- lüks markaların kendilerine ait karmaşık kuralları dizisi vardır). Hedef müşterilerimize ulaşmak kolay değil ve inanılmaz bir şekilde dedikodu gazetesinin etkisindeler ve doğru bir şekilde görünür olmak çok önemli. Her şeye en başından yeni bir pazarlama stratejisiyle başlamak zorundaydık. Neden mi? Çünkü farklı bir müşteri kitlesini hedefliyorduk. 
Gelecek sayımızda ise SEO ve arama motorlarının içerik sıralamasını nasıl oluşturduğunu inceleyeceğiz. 


Kurumsal Fotoğraf Rehberi 


Kate Hopewell- Smith ve Brent Kirkman başarılı, kazanan profesyonel bir fotoğrafçı olabilmek için gerekli becerileri öğretmek amacıyla gerçek, özgünve güncel biryol sağlamak adına Training byLumiere eğitimlerini başlattı. 
Buckinghamshire'de bulunan okulilgili, samimi ve destekleyici birrehberlik ve eğitim vaat ediyor. Okul altı aylık yarı zamanlı bir hazırlık programı artı yılboyunca bilgi boşluklarını doldurmak için bir dizi atölye çalışması sunuyor. 
Rehberlik hizmetleri mevcut fotoğrafçılara firmalarınıdöndürmeninya da bir sonraki aşamaya geçmeleri konusunda yardımcı oluyor. 
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FOTOĞRAF ÇEKİMLERİNİZE NASIL HAZIRLANIYORSUNUZ FOTOVUEKURUCUSU MİCK RYAN'LAPEAK DİSTRİCTAŞK FOTOĞRAFÇILARAİLHAM VERMEKİÇİN REHBERLİK ETMESİ! 


li 


Mick Ryan 


NYAH MOM 


yiışığın yanı sıra, güzel manzara fotoğrafları çekmek, doğruzamanda doğru yerde olmak, az da olsa teknik bilgi ve bir parça şansla alakalı. Bu küçük adada olduğumuz için inanılmaz derecede şanslıyız, çoğu birkaç saatlik mesafede olan harika bir manzara çeşitliliğine sahibiz. Mükemmel manzara fotoğrafları çekmek istiyorsanız o zamanilk işplanlama yapmak ve kendinizi mükemmel bir manzaranın tam karşısına yerleştirmek, bu kadar basit. Yalnız gitmenize de gerek yok ve fotoVUE'nin mekan rehber kitapları İngiltere'nin en etkileyici fotoğraf mekanlarını ziyaret etme planlamasına başlamak için mükemmel bir başlangıç noktası. 
FotoVUE fikri ilk olarak İngiltere kökenli dağcılık uzmanı ve fotoğrafçı Mick Ryan, 


California'nın Doğu Sierra dağlarına tırmanırken ortaya çıkmış. O zamanlar dağcılıkla ilgili rehber kitapları yazıyormuş ve neden hiç kimsenin aynı şeyi fotoğrafçılar için de yapmadığını merak etmiş. “ Galen Rowell'in fotoğraflarına bakmak için California Bishop'ta ki galerisine giderdim. 
Çeşitli fotoğrafları işaret ederek Galen'e “Burası neresi? Tam olarak nerde?” gibi sorular sorardım, fikir de buradan çıktı, fotoğrafçılara en iyi noktaların nerde olduğunu göstermek için bir kılavuz hazırlamayıdüşündüm.” 

Mick, kapsamlı bir fotoğrafçılık rehber kitapları serisi yaratma fikrini işlemeye başladığı sıralarda, hayatın başka planları vardı, bu yüzden bu fikri bir süreliğine rafa kaldırdı. İngiltere'ye döndüğü ve UKClimbing.com dağcılık sitesi için 


NYAH MO. 


MİCK RYAN 


çalışmaya başladığı zaman bu fikir yeniden kafasında dönmeye başladı. “Güzel manzaralara hep aşıktım ve bitmez tükenmez bir fotoğrafçılık tutkusundan zevk alıyordum bu yüzden Lake District için bir fotoğrafrehberi çalışmasına başlamaya karar verdim. İngiltere dağcılık forumları sayesinde, Keswick”te yaşayan ve göllerin olağanüstü fotoğraflarını yakalamış olan Stuart Holmes adındaki fotoğrafçıdan haberdardım. Konuşmaya başladık ve beraber fotoVUE'yi kurduk. Stuartilk kitapçığımız üzerinde çalışmaya başlamıştı: Lake District”i Fotoğraflamak. İlk kitabını yazdı, ben de düzeltmeleri yaptım. North Wales*'den Cornwall, Devon, Dorset şimdi de Peak District'e kadar her fotoVUE başlığı bölgelere ayrıldı, bazı az bilinen yerlerin yanısıra, bütün klasik fotoğrafçılık manzara 


Rehber kitaplarının büyük çoğunluğu aslında evde okunur bu nedenle uzman bilgisini fotoğrafçıların evlerinde, arabalarında ya da kamera çantalarında 

taşıyabilecekleri yüksek kalite baskı, büyük resimler ve büyük kitaplarda birleştirdik 


noktalarını, nasıl gidilir, nereye park edilir ve ne çekilebilir gibi bilgilerle tamamlandı. 
Her biri bölgeye ait en iyi bilgilerle profesyonel fotoğrafçılar tarafından kaleme alındı. Adam Burton, Mark Bauer, Simon Kitchin ve Chris Gilbert gibi tanıdık isimler kapakları onurlandırıyorlar, yani her başlığın doğru referanslar tarafından desteklendiğine emin olabilirsiniz. 
“Çalıştığımız kişiler konusunda gerçekten seçiciyiz. Çalıştığımız tüm fotoğrafçılar dış mekan fotoğrafçılığına gerçekten kafayı 


takmışdurumda- gerçek, üst seviye, teknik profesyoneller. Rehber kitaplarının büyük çoğunluğu aslında evde okunur bu nedenle uzman bilgisini fotoğrafçıların evlerinde, arabalarında ya da kamera çantalarında taşıyabilecekleri yüksek kalite baskı, büyük resimler ve büyük kitaplarda birleştirdik” FotoVUE'nin son başlığı, Peak District'i Fotoğraflamak, Mike'ın en çok sevdiklerinden biri ve fotoğrafçı Chris Gilbert'in yanında yazarlık yaptığı için kapakta isminin olduğu ilk kitap. “ 18-19 


Mick Ryan 


Üstsol: Wool Packs'de bir kış günbatımı, Kinder Plateau'da 
610 metre yükseklikte bir kumtaşı kayası koleksiyonu. 

Sol: Sonbaharda Hordron Edge'den Win Hillve Lose Hill, Çok bilinmeyen mekan rehber kitaplarından biri. 

Üst: Mükemmel biryürüyüş gününde batıdaki Mam Tor'dan doğudaki Lose Hill'e uzanan Great Ridge. Bu ünlü kapı Edale'yi otoğraflamak için popülerbirnokta. 


yaşlarındayken, Peak District'itırmanmak için ziyaret ederdim. 'diye hatırlıyor. “© Her hafta sonu doğduğum yer olan Blackburn'dan Stoney Middleton'a ve oradan da Stanage ve Curbar'daki kumtaşlarının kenarlarına doğru yol alırdık. 
Amerika'dan döndüğüm zaman, Shefeld'e yerleştim ve Peak District'i yakından keşfetme fırsatı buldum. Yeni yerler bulmaya bayılıyorum. Great Ridge'deki ünlü geçit, Peak District'teki en popüler yerlerden biri bu yüzden orayagitmeniz »* 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gerek çünkü çarpıcı bir yer. Ama oraya gittikten sonra Wye Nehri'nden yükselen sisi görmek için Chee Dale'ye doğru inebilirsiniz. Görülecek o kadar çok şey var ki. Sanırım Peak District'in ilk ulusal park olmasının bir sebebi var; burası oldukça ufak bir bölge ama güzel yerlerle dolu. 
Kumtaşı uçları ve Brontevari bozkırlar ve 50'liyılların akıldan çıkmayan uçak kazalarının yapıldığı bölgeler arasındaki kontrastı yakalayabilirsiniz. Dahası, harika, pastoral yeşil çayırlar ve yapraklarla kaplı dereleri var. Burası gerçekten özel bir bölge.” 

Mick altı yada yedi senedir ciddi bir şekilde bu bölgede manzara fotoğrafları çekiyor, burasının bu kadar zengin çeşitliliğe ve saklı güzelliklere sahip olması, Peak District'i Fotoğraflamak kitabının her bölümünün olabildiğince kapsamlı olmasını sağlama kararını almalarını sağlamış. “Chris 
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66 Sanırım Peak 
District'in ilk ulusal park olmasının bir sebebi var; 

burası oldukça ufak bir bölge ama güzel yerlerle 
dolu 99 


Üst: Güney Peak District, Milldale'de Viator'un köprüsü. 
Sol: Dambuster'lerin sıçrayan bomba denemesini yaptıkları yer olan Howden yapay barajındaki yansımalar. Sağ üst: Hanging Stone'dan Roaches'e doğru bakmak 

Karşı sayfa: Doğu Dark Peak'ın bir panaroması 


Gilbert'in bazı fotoğraflarını gördüm ve anında işlerine hayran oldum; çok duygusal bir tepki uyandırıyorlar,” diye açıklıyor Mick. 

“Yardımcı yazarlıktan gelen olasıtuzaklar olabilir ama Chris ve ben kimin ismi önce 


gelecek ve kapak resminin kime ait olduğu gibi bazı basit ama gerçekten önemli şeyleri en başından kararlaştırdık. Bütün yazıları ben yazdım, Chris bana bazı mekanları sağladı ve fotoğrafları bölüştük. Chris'e çok saygıduyuyorum- gerçekten çok eğlenceli bir süreçti.” 

FotoVUE'nin dünya görüşü kapağına isimlerini koymaktan gurur duydukları bir şeyler yarattıklarından emin olan fotoğrafçı ve yazarlarla çalışmak. Günümüzde ve çağımızda tek bir baskıdan gelen telif ücretiyle kimse ipotek borcunu ödeyemez buyüzden fotoVUE ikinci ve üçüncü baskıları garantilemek adına sürekli olarak başlıklara yeni içerikler ekleyen ve geliştiren fotoğrafçılarla çalışıyor. Fotoğrafçıların kendi kitaplarınıda satarak ekstra para kazanmaları profesyoneller için hem yazarlık yapıp hem de fotoğrafçılık yaparak sürekli bir gelir akışını sağlıyor. » 
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66 Fotoğrafçılarımıza bir mekana sadece büyük klasik 
bir çekim için gitmemelerini anlatıyoruz- üç farklı odak uzaklığı kullanın, daha fazla kare yakalayın, hareketli olun ve fotoğraflarınızın arkasında yatan 

hikayeyi anlatmayı deneyin. 99 


Tabi kitüm mesele bu işin içindeki okuyucuları bilgilendirmek ve Mick bana her mekanı fotoğraflama şeklinin ne kadar enerji ve zaman gerektirdiğini anlatıyor.” 
Fotoğrafçılarımıza bir mekana sadece büyük klasik bir çekim için gitmemelerini anlatıyoruz - üç farklı odak uzaklığı kullanın, daha fazla kare yakalayın, hareketli olun ve fotoğraflarınızın arkasında yatan hikayeyi anlatmayı deneyin. Olay sadece Mam Tor'daki kapı değil, yukarıya çıkan merdivenler, enüstteki nirengi noktası ya da aşağıdaki bulanık vadiyle ön 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plandaki otlar. Bir mekana böyle yaklaşmak sadece daha fazla zevk almanızı sağlamaz aynızamanda okuyuculara bakmasıdaha ilginç görüntüler sunar. Fotoğrafçılıkta aşağıdaki sisli vadi ve ön plandaki her zamanki büyük kayadan çok daha fazlası var.” 

Mick ve ben Skypte'da konuşurken, masamda önümde duran fotoVUE serisinin bir sayısı var. Şunu söyleyebilirim ki bütün builham verici fotoğrafları görmek ve bu harika yerlerin ne kadar ulaşılabilir olduğunu okumak ona veda edip, bilgisayarı 


1439112 SIHHİ 


CHRIS GİLBERT 


Sol: White Park, Litton yakınlarındaki Tansley Dale'deki tarlalar ve duvarlar. Üst: DerwentVadisine bakan ünlü Curbar Edge, klasik bir Peak District konumu. 

Sağ; Castleton'un küçük birköyüne tırmanan bu küçük yoldaki bulut evrilmesine şahit olabileceğiniz daha iyi biryer yok. En sağ; Edalevadisinin üstündeki Grindslow Knoll sonbahar ve kış gün doğumları içinmükemmel birkonum sunuyor. 


kapayarak ülkenin en harika çekim noktalarını keşfetme isteği uyandırmaya yetiyor. Bununla beraber, fotoVUE'nin rehber kitaplarına yapılan dönüşler sürpriz bir şekilde her zaman benimkiler kadar pozitif değil.” Bazı fotoğrafçılardan bir tik listesi hazırladığımız için eleştiri aldık, hatta mekanlarda tripodizi olduğunu söyleyen kişiler bile oldu çünkü onları kitaba koyduk ama eminim ki abartıyorlar. Aynı eleştiriyle dağ tırmanışı mekanları için rehber hazırlarken de karşılaştık.” »* 


NYAH MON 


MICK RYAN 
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“Bizim yapmaya çalıştığımız şey aslında bunun tam tersi. Tabi ki gidin ve klasik çekimler yapın- bu bir geçiş evresidir ama sonra yakınlardaki başka mekanları ziyaret edin. Biz insanları çok bilinen yerlerden uzaklaştırmaya, farklı kompozisyonlar ve görsel bir çeşitlilik bulabilecekleri başka mekanlara yönlendirmeye çalışıyoruz. İşe yarıyor gibi görünüyor, hiç bilmedikleri yeni yerler keşfettiğini söyleyen insanlar var. 
Peak District'te sabahları yapacak çok fazla şey var; güzel bir yolağı var ve görece küçük bir alanı kaplıyor. Bir fotoğrafçı içinen büyük yetenek nereye gideceğini ve zamanını ne yaparak harcayacağını bilmek.” 

Fotoğrafın herkesin hayatının ve yolculukların büyük bir parçası olduğu bir zamanda yaşıyoruz ve kullanışlı bir makineden çok daha fazlasına sahibiz. Mick rehber kitaplarına ilgi gösterenlerin sadece kendini fotoğrafa adayanlardan oluşmadığının gayet farkında. “ Günümüzde herkes bir tür fotoğrafçı- eski kafalı fotoğrafçılar bunu söylediğim için benden nefret edecektir, biliyorum. Ama 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Biz insanları çok bilinen yerlerden uzaklaştırmaya, farklı kompozisyonlar ve görsel bir çeşitlilik bulabilecekleri başka mekanlara 

yönlendirmeye çalışıyoruz. 


neyse ki akıllı telefonla çekilen kareler bir noktada fotoğrafçılığı daha ciddi bir şekilde dönüştürecektir. Halihazırdaki kitaplarımız harika birer rehber. Ön siparişlerden ve satışlardan biliyoruz ki bu kitapları alanlar sadece fotoğrafçılar değil- yürüyüşçüler, dağcılar, günübirlikçi ve turistler. Bu yüzden sadece fotoğrafçılık için ziyaret etmeyenlere yaklaşımımızı bir parça değiştiriyoruz. Bu dengeleyici bir hareket, fotoğrafçılık hala bizim odak noktamız ve kitaplarımız daima ekipman ve teknik detaylar konusunda çok fazla bilgi içeriyor. 
Hepimiz fotoğraf meraklısıyız ve her görüntünün EXIF datasını ve daha fazlasını bilmek istiyoruz- işin bu kısmı hala çok önemli. 

Ufukta daha çok çeşitlilik olacak gibi görünüyor; Londra'da her türlü fotoğrafçılığı kapsayan büyük bir rehber 


kitabın yanı sıra, İskoçya”yı kapsayan küçük bir kitapçık da yapım aşamasında. 
Fotoğraf turizminin popüler hobilerinden biri olmasıyla, yurtdışındaki mekanlar da çalışma kapsamında. Fotoğrafçı James Rushforth şu anda ön sipariş verebileceğiniz Dolomites'i Fotoğraflamak sayısını yeni bitirdi ve şimdilerde tüm adayı kapsayan bir rehber kitap çalışması yapmak için İzlanda'da çalışıyor. Mike gelecekte bir noktada Hırvatistan ve Yosemite için de rehber kitaplar üretmeyi planladığını açıklıyor “ Fonksiyonel olarak daha fazla coğrafya ekleyebileceğimiz ebooklar ve uygulamalar geliştirmeyi planlıyoruz. 
Gelecekte The Photographer's Ephemerisile bağlantılı GPS koordinatlarına sahip bir uygulamadan bir kitabın sadeleştirilmiş versiyonunu alabileceksiniz. Şu anki amacımız bütün İngiltere'yi kapsayan 


Üst:Crook Hill, Ashopton viyadüküne ve Ladybower barajına bakıyor. Sağ üst: Derwent barajının üstündeki Howden Moors'taki Crow kayalıkları. 

Ortasağ: Hope kilisesinin yüzeye çıkan kulesiyle Mam Tor'dan Hope Valley. 

Altsağ: Kıvrımlı yol Mam Nick'ten Vale of Dale'ye uzanıyor. 


kitapçıklar yapmaya çalışmak yani bu arada gitmemiz gereken birkaç bölge daha var.” 
“Sosyal medya dünyasıyla yerleşen bir inanç var hepimiz olabildiğince hızlı bir şekilde bilgi parçacıklarını sindirmek istiyoruz, ben buna katılmıyorum. Bence hala uzun formda ilginç bilgiler okumaktan hoşlanan çok fazla insan var. Bunu güzel fotoğraflarla birleştirin ve her ikidünyanın da eniyi taraflarına sahipsiniz. Biz insanların oturup, okumalarını, incelemelerini ve oraya gitmek için plan yapmalarını istiyoruz. Mick'in vermek istediği mesaj ise dışarı çıkmak ve fotoğraf çekmek eğlencelidir.” Peak District'i Fotoğraflamak şu an piyasada ve 27.95 pound. fotoVUE serisi hakkında daha fazla bilgi için 

www .fotovue.com sitesini ziyaret edin. 
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sohbetlerin vazgeçilmezi, arananı oldu. Belki de kendimizi bildik bileli içtiğimiz bu içecek, zamanla bizim için daha da anlam kazanarak sabahiların taze ve sıcak başlangıcı olurken, öğle aralarının kaçamağı, akşam yemeklerinden sonra keyif çayı halini aldı. Hal böyle olunca çay tutkunları siyah çayla yetinmeyip, özel aromalı çayların, karışımların peşine düştü, çaya hakkını vermeye başladı. 
Bu özel sayıda sizi çayın çeşitlerinden,yetiştirilmesine,demlenmesinden kültürüne kadar oldukça keyifli bir yolculuğa çıkartacağız. 


MiGROS Carrefour (© DERİ Özdilelc O EKİTAPSAN Ülmmap ve gazete bayilerinde 


Ekipman 


UZMANLARDAN PROFESYONEL İNCELEMELER 


KARBON TRİPODLAR 


STABİLİTE, GÜÇ, DAYANIKLILIK; KARBON -FİBER TRİPODLARI TANIMLAYAN ÜÇ KELİME! BU AY EN BİLİNDİK MARKALARDAN DOKÜZ KARBON-FİBER TRİPODU İNCELİYORUZ. BAKALIM YENİ TEST YÖNTEMİMİZ KARŞISINDA NASIL 


ve 


Te 


N 


ÜRÜN HABERLERİ: Fotoğraf dünyasından en son teknoloji haberleri — İNCELEME: Aynasız ve DSLR kameralar için üretilen Zhiyun Crane 3 Axis Stabilizör MINI TESTLER: X-Rite colorimeter, Manfrotto XUME filtre sistemleri & Chillblast'ın yeni güçlü PC'si 


Ekipman öneren 


FUJİFİLM İÇİN 
YOĞUN BİRAYI 


FUJIFILM GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE birkaç tane yeni ürün duyurusu ve gelecek ürünlerin tanıtımını yaptı. Öncelikle X-Serisinin en yeni aynasız modeli olan 24.3-milyon pikselli X-E3'ten bahsedelim. Bu cihaz 2013 yılının sonlarında piyasaya sürülen X-E2'nin güncellenmiş hali ve X-Serisi içerisinde Bluetooth dosya transferini destekleyen ilk model. İnce ve hafif gövde yapısı (batarya ve hafıza kartı 337g), bu kamerayı seyahat fotoğrafçıları için uygun hale getiriyor. 
2,360,000-nokta elektronik vizörü ve 1,040,000-nokta 3inç dokunmatik LCD ekranı diğer harika özellikleri arasında. 
4K ve altında video çekim imkânı sunan cihazın diğer önemli özellikleri: 100-51200 ISO aralığı ve harici flaş için hotshoe yuvası (dahili flaşı yok). Cihazın ülkemizdeki gövde fiyatı 3.199TL, 18-55mm kit lensli fiyatı 4499TL ve 25mm f/2 lensli fiyatı ise 3.999TL olacak. 

Yakın-çekim meraklıları X-serisi lensler arasında 1:1 (gerçek boyut) ölçülerde yeniden üretim oranına sahip ilk lens olan Fujinon XF80mm F2.8 LM OIS WR Macrolensi bir iki ay daha bekleyecekler. Efektif odak uzunluğunu 112mm olan ve doğa makroları 
çekenler için ideal olan lensin gövde yapısı 12 
grupta 16 lens elemanından oluşuyor. Optik görüntü sabitleme özelliği de bulunan lens ülkemizde 4.199TI'den satılacak. Fujifilm 


ayrıca yakın gelecekteki lens yol haritasını da açıkladı: 
bu açıklamaya göre 2018 
yılında XF8-16mmF2.8 RLM WR ultra-geniş-açı zum lens ve XF200mmF2R LM OlS WR prime telefoto lens piyasaya sürülecek. 
Fujifilm durmak bilmiyor. Firmanın ortaormat GF lenslerinin altıncısı olan Fujinon GF45mmrF2.8 R WR lens de yolda. Efektif odak uzunluğu 36mm olan lensin gövdesinin içerisinde 8 grupta 11 lens elemanı bulunuyor. 
Firma bu lensle manzara, seyahat, portre ve belgesel fotoğrafçıları için ultra yüksek çözünürlük vaat ediyor. 
Fujifilm yeni Raw dönüştürme sistemi X Raw Studio yazılımını Mac bilgisayarlar için 


Kasım'ın sonlarında, PC içinse Ocak ayının sonlarında yayınlayacağını duyurdu. Yazılım daha iyi toplu dönüşüm ve görsel kalitesi için hızlı ve kolay Raw dönüştürme adına bilgisayarın işlemcisi yerine kameranın işlemcisini kullanma imkânı sunuyor. 
X-Pro2, X-T2, X100F ve X-T20 fotoğraf makinesi kullanıcıları içinse Kasım/Aralık aylarında birkaç özellik ve geliştirme sunan ve aynı zamanda X Raw Studio için destek sağlayan cihaz yazılımı güncellemeleri geliyor. X-Pro2 için Film Simulation Mode ile 4K çekim, X-Pro2 ve X-T2 için hareketli özneleri takip etmeye yardımcı yeni AF takip algoritması ve X-T20 için dokunmatik panel operasyonel iyileştirmeleri. 
www.fujifilmshop.com 


CANON DAYOĞUNDU... 


CANON'UN AYNASIZ EOS M sınıfının en yeni üyesi olan 

EOS M100 modeli ile fotoğrafçılığa yeni başlayan ve ufak, 

kullanımı kolay, aynı zamanda fiyatı uygun bir kamera 

arayanlar hedefleniyor. Cihazın öne çıkan özellikleri şöyle: 

24.2-milyon piksel APS-C CMOS sensör, DIGIC 7 görüntü 

işlemcisi, Dual Pixel AF, dahili flaş, FullHD video ve hem 

Wi-Fi hem de Bluetooth bağlantı. Cihazın 3inç boyutlu 

1,040,000-nokta dokunmatik LCD ekranı 1809 yukarı 

eğilebiliyor. Çok sayıda sahne modu ve pozlama modlarının 

yanı sıra dört ölçüm şablonuna ve bir set yaratıcı filtreye de sahip. 

Ülkemizdeki satış fiyatı henüz belli olmayan cihazın yurt dışı satış fiyatı 

600$. Fiyatına göre özelliklerinin çok iyi olduğunu belirtelim. 

Canon ayrıca EOS DSLR kameraları için dört EF lens tanıttı. Bu lenslerin Kasım-Aralık gibi piyasada olması bekleniyor. Portre fotoğrafçıları etkileyici bokehli ultra keskin sonuçlar veren EF 85mm f/L4L IS USM prime lensi sevecekler. 
10 grupta 14 elemanın bulunduğu lens dört-stop görüntü 
sabitleme özelliğine sahip. Diğer lensler ise tilt-shift üçlüsü: TS-E 50mm f/2.8L MACRO, TS-E 90mm f/2.BLMACRO ve TS-E 135mm f/4L MACRO Yüksek güçlü bir makro ışığı arayan yakın-çekim 

fotoğrafçıları MT-26EX-RT için para biriktirmeye başlasalar iyi olur. Bu ikiz-ışıkı modelde hareket edebilen flaş tüpler, klipslenebilen difüzörler ve ayarlanabilir güç ayarları bulunuyor. Hot-shoe yuvasına bağlanabilen bir kontrol birimine ve beş grupta 15 flaş kontrol edebileceğiniz radyo kablosuz özelliğine sahip. www.canon.com.tr 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OLYMPUS OM-DMARKII 


AYNASIZ PİYASASINDA adından sıklıkla söz ettiren Olympus firmasının en yeni bütçe dostu Micro Four-Thirds aynasız modeli OM-D E-M10 Mark Ill geliyor! 
Ülkemizdeki satış fiyatı henüz belli olmayan kamera, adından da anlaşılacağı üzere Mark Il modelinin güncellenmiş hali. Yeni özellikler ve geliştirmelerin bulunduğu bu yeni cihazın içerisinde daha hızlı bir işlemci, slow-motion ve 4K video kaydı ve saniyede 8.6 kare sürekli çekim hızı gibi önemli özellikler bulunuyor. Diğer özellikler şöyle: 16.1-milyon piksel sensör, 121-nokta kontrast AF sistemi, 324-bölge ölçüm şablonu, yerleşik beş-eksenli görüntü sabitleme, Wi-Fi ve çok sayıda yaratıcı fotoğraf filtresi. 
WwWww.olympus.com.tr 


Ürün Haberi, EKipMAan 


NIKON D850 GELDİ 


NIKON'UN EN YENİ FULL-FRAME DSLR canavarı sonunda 

teşrif etti ve görünen o ki piyasaları güçlü bir şekilde sarsacak 

ve uzun süre kendisinden söz ettirecek! Nikon firması bu yeni cihazlarının full-frame fotoğrafçılarına çözünürlük, hız ve ışık hassasiyeti anlamında mükemmel bir birleşim sunduğu iddiasında. 


<>” 


45 4-megapiksel çözünürlük, daha keskin görseller için OLPR filtresiz sensör ve ekstra 
detaylar ile daha geniş dinamik aralık sunan yeni boşluksuz çip Üzeri lens mimarisi 


tasarımıyla akıllarımızı alıyor. Çok yüksek çözünürlüğe rağmen cihazın EXPEED 5 işlemcisi opsiyonel MB-18 bataryasıyla saniyede dokuz kareye kadar sürekli çekim hızı sağlıyor (standart çekim hızı: 7fps). İşlemcinin bir başka önemli özelliği ise 32-102400'e genişletilebilen standart 64-25600 ISO aralığı. Video çekmeyi sevenler 4K video kaydının yanı sıra &K boyutunda oluşturulabilen full-frame time-lapse video kaydına bayılacaklar. 
Nikon D5te de bulunan AF sistemine sahip olan cinazda 153 AF noktası bulunuyor. 
Pozlamalar ise 180,000-piksel RGB sensörüyle ele alınıyor. Sahip olduğu çok sayıda özellik bu kamerayı her türden fotoğrafçılar için uygun hale getiriyor ve en büyük rakibi olan Canon'un EOS 5DS/DSR cihazlarına ciddi bir alternatif yapıyor. D850'nin ülkemizdeki satış fiyatı 16.500TL. Ayrıntılı bilgiye üreticinin sitesinden ulaşabilirsiniz: www.nikon.com.tr 


TAMRON'DAN ULTRA-TELEFOTO 


TAMRON YENİ ultra-telefoto zum lensinin duyurusunu yaptı: 100-400mm F/4.5-6.3 Di VC US. Full-frame dijital SLR kameralar için tasarlanan lensin yapısında sapmaları minimuma indiren üç LD (Low Dispersion) lens elemanı, Tamron'un eBAND yansıma önleyici kaplaması ve neme dayanıklı yapı ile hava koşullarına karşı koruma sağlayan florin kaplaması bulunuyor. 1,115 gram ağırlığı ile sınıfının en hafifi olan lensin gövde yapısında ağırlığı azaltan, gücü ve taşınabilirliği artıran magnezyum malzeme kullanılmış. 
Yüksek hızlı Dual MPU (Micro-Processing Unit) işlemcisi hızlı 

ve hassas AF ve gelişmiş Vibration Compensation sarsıntı 

telafisi sağlıyor. Fiyatı ve ne zaman piyasalarda olacağı henüz 

belli değil. 


4 


VIEWSONICYENİ VX11 SERİSİ 32 İNÇ MONİTÖRLER TÜRKİYE'DE 


KISAHABERLER... 


ViewSonic, VX Eğlence serisinin yeni üyeleri Full HD çözünürlüklü VX3211-MH ve 2K çözünürlüklü VX3211-2K-MH modellerini Türkiye'de satışa sundu. ViewSonic 'in SuperClear IPS panelile birlikte gelen bu modeller arasındaki en belirgin fark; VX3211-MH FullHD modeli gerçek 8-bitile 16.7 milyon renk sunarken, VX3211-2K-MH 2K çözünürlüklü modeli ise 8-bit 4 FRC ile 1.07 milyar renk desteğini beraberinde getiriyor olması. Yüksek çözünürlüklü VX3211-2K-MH özellikle daha yumuşak renk geçişlerine ihtiyaç duyan fotoğrafçılar, web tasarımcılar, mimarlar gibi kullanıcılarına göre tasarlamışlar. Apple Macbook retina ekran desteği olan dizüstü bilgisayarlar için çoklu ekran çözümü veya yüksek performanslı ekran kartı kullanan masaüstü bilgisayar kullanıcıları için tek ekranda daha işlevsel olarak kullanabileceğiniz bir alternatif çözüm sunuyor. WWW.vİeWSonic.com/tr/ 


THINKTANK'TEN SPECTRAL 


Think Tank firması Spectral serisi omuz “a, çantalarını duyurdu. Üçfarklı boyutta üretilen çantalarda temiz ve güvenli birtasarımın yanı sıra manyetik Fidlockkilittokası bulunuyor. İnç türünden boyutla isimlendirilen çantalar: Spectral 8 ($100), Spectral10 

(9120) ve Spectral 15 ($140)..wwwthinktank.com 


ULTRA-GENİŞ FONLAR 


Manfrotto firması geçtiğimiz günlerde granitve kireçtaşı renkli panorami ğ fonlarını piyasaya sürdü. Üç panelli, kendinden destekli fon dörtmetre genişliğe, katlandığında ise kolay saklama ve taşıma için 100x30x35cm ölçülerine sahip. Yurtdışı fiyatı $750. 


4K360*THETA 


14-megapiksel civarı 3609 küresel fotoğraflarve 4K 360* videolar 

çekmenize yarayan bu inceve 

hafif kameranınadı Ricoh Theta V, 

fiyatı ise 3.900TL! Wi-Fi ve Bluetooth bağlantıya sahip olan kameranın 

transfer hızı önceki modellere göre 2.5 kat daha fazla..Www.ricoh.com 


SONYVE MİNİK RXO 


Sonyfirması RXO ile aksiyon 

kamera piyasasının lideri konumunda olan GoPro'yla 
yarışmayı hedefliyor. Çarpmalara, 10 
metre derinliğe ve iki metre mesafeden 

düşmeye karşı korumalı tasarlanan kamera oldukça çetin! Minik boyutuna (59x40.5x29.8mm) rağmen 16fps'ye kadar 15.4-MPfotoğraf ile 4K ve ağır-çekim videolar kaydedebiliyor. www.sony.com.tr 


PROFOTO'SA1 


Senelerdir özellikle stüdyo fotoğrafçılığı için üstdüzey stüdyoflaşları üreten Profoto, A1 ürününü tanıttı. Kameraya takılan bu güçlü flaşın öne çıkan özellikleri şöyle: hızlı yeniden dolum, dahili Air Remote, AirTTL, yüksek-hız ve LED modelışığı. Şimdilik sadece Canon ve Nikon ile uyumlu olanışık yakında Sony'e de uyum sağlayacak. 


ROTOLIGHT'TAN FANTASTİK BİR IŞIK 


(yeni Rotolight HSS verici ile). www.rotolight.com 


ROTOLIGHT FİRMASI TÜRÜNDE dünyanın ilk örneği olan NEO 2 ışığını tanıttı. Bu ürünün ilk olmasının sebebi, High-Speed Sync (HSS) flaş ve kamera Üzeri sürekli LED ışığını bir araya getirmesi. Portre ve video çekenlerin hedeflendiği NEO 2 ürünü kullanıcıların daha fazla güç ve anı dondurma ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli ışığın faydalarını ve HSS flaşın /1/8000sn) esnekliğini aynı bedende buluşturuyor. 
HSS aynı zamanda kullanıcıların özne ile arkaplanı arasında hoş bir ayırım sağlamak için geniş diyafram © “o açıklıklarında çekimimkânı sunuyor. Hem flaş hem de sürekli ışık modlarında dahili Kelvin görüntüsü yardımıyla ayarlanabilir renk ısısına sahip olan cihaz, şarj edilebilir bir set AA pil ile 5,000 tam-güç flaş sağlıyor. Canon, Nikon, Sony, Olympus ve Panasonic kameralarla uyumlu olan bu ışığın Fujifilm desteği ise ilerleyen süreçte kullanıcılarla olacak. Rotolight ayrıca Elinchrom firmasıyla iş birliğine gidip firmanın Skyport 
2 4Ghz HSS kablosuz flaş alıcısını NEO 2'nin içerisine entegre ederek ayrı bir flaş alıcısı ihtiyacını ortadan 
kaldırmış. Skypost sayesinde 200m mesafe içerisinde dört grupta on ışığı kablosuz olarak yönetebiliyorsunuz 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Ekipman seri 


Zhiyun Crane 


Video çekimleri hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı 


Fiyat:2.250TL 


Üç eksende 360 “döndürme imkanı 
1.8 kg'akadarağırlığa sahip kompakt kameraları destekler Uzun'lensler için takılabilir birlens desteği içerir 
4000 Hz'de paralel çalışan üçadet32-bitMCU 
4Ayollu kademesiz kumanda çubuğu Tripoda bağlanma kolaylığı 
Dahili Bluetooth aracılığıyla birl0S / Android uygulamasından kablosuz olarak kontrol edilebilir Dahilpillerle 12-15 saatlik çalışma zamanı Yükseklik: 13,4 “(35 cm) 
Uzunluk: 6,6 “(16.cm) 
Genişlik: 5,9 “(15 cm) 


ideo çekiminde en önemli konulardan biri de sarsıntı. Kameranızla bir video çektiğinizde ve bunu LCD ekrandan kontrol ettiğinizde görünü size sarsıntısız görünebilir fakat büyük ekrandan izlediğinizde her ne kadar kameranızda titreşim öneleme özelliği olsada titreşim olduğunu göreceksiniz. Neyse ki piyasada bu konuda bizlere yardımcı olan çok sayıda aksesuar mevcut. Bunlardan kullanması en basiti ve muhtemelen sizde de bulunanı tripod ve monopod destekleri. Sahnedeki hareketi takip etmek için akıcı bir video kafasına ihtiyacınız var; bu kafalar değişen derecelerde friksiyon kontrolü ve akıcı bir hareket kabiliyeti sağlıyor. Eğer elde çekim yapmak ve videonuza drama katmak istiyorsanız kameranız ile sizin aranızda üçüncü bir bağlantı kurarak dengeyi artıran bir LCD lup aparatı kullanabilirsiniz. Omuz bağlantılı rig aksesuarları kameranın ağırlığını omuzlara yayar ve akıcı video kontrolü sağlar. 
Slider, ray ve dolly aparatları da hareketin akıcılığını sağlayan yardımcılardandır; bazıları motorlu olan bu aparatların kullanışlılığını çekim yaptığınız yerdeki zemin düzse bir kaykay kullanarak da elde edebilirsiniz. Video çekiminde daha da ilerilere gitmek isteyenler ise bir dengeleme aygıtı ya da gimbala yatırım yapabilirler. Piyasada elde kullanılan basit mekanizmalı türleri olduğu gibi sahnedeki hareketi izleyerek buna karşı bir hareket oluşturan ve çok daha akıcı görüntüler yakalamanıza yardımcı olan motorize versiyonları da bulunmakta. Bu yazımızda incelediğimiz ürün Zhiyun markasının çıkardığı Crane stabilizörü... 
Üç yönlü sabitleme sistemine sahip olan Zhiyun Crane 3609 dönebilen bir stabilizer olarak karşımıza çıkıyor. Üzerindeki butonlar sayesinde elle yönlendirme yapabiliyoruz. 
Yatay, dikey ve yuvarlak olarak tamamen dönebiliyor ve elle de tüm eksenlerde döndürebiliyorsunuz. 
1.8 kg ağırlığa kadar DSLR ve aynasız kameralar için tasarlanan cihaz ayrıca uzun 
lensler için bir desteğe de sahip. Crane 4000 
Hz'de paralel çalışan üç adet 32-bit MCU'lara (motor kontrol üniteleri) sahip ve parmak ucunuzla farklı modlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Üzerindeki joystick 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sayesinde kademesiz olarak kontrol edebiliyorsunuz. Bu sayede daha yumuşak geçişlere izin veriyor. Hızlı bir şekilde kurulabilen cihazı kurarken herhangi bir ekipmana ihtiyacınız yok. Vidalama sistemi sayesinde 1 dakikanın altında kurulabilen cihaz altta bulunan montaj kısmı ile monopod kullanımına izin veriyor. En güzel özelliklerinden biri de uzaktan kontrol edilebiliyor olması. iOS/Android mobil uygulamasını kurarak bluetooth bağlantısı kurabilir ve cep telefonunuzdan kontrol edebilirsiniz. Kutu içerisinden çıkan şarj cihazı ve pilleri ile şarj imkanı sağlayan Crane'in kullanımı tam şarjda yaklaşık 12-15 saat civarı. 
Hazırladığımız video dan ürünün performansını inceleyebilirsiniz. 


NASIL ÇEKİLİR: RE / FORE /M 


— 


Fotoğraf Tekniğ i | 
Infrared fitre | | Fotoğraf Ağiyesi Büyülü Canlılar 


srmn | ağa en 1 SMS ile derginiz kapınızda 


DSLR yazıp 7979'a mesaj atın derginiz her ay kapınıza kadar gelsin 


AE, # DAHASI 


Nasıl çalışıyor? 

Telefonunuzun mesaj bölümüne DSLR yazarak 7979'a mesaj gönderiyorsunuz.Gönderdiğiniz mesajdan sonra telefon numaranızı hafta içi mesai saatlerinde (09:00-18:00) arayarak adres bilgilerinizi auyoruz ve derginizi kargoyla gönderiyoruz. 9.90 TL'lik ücret cep telefonunuzun faturasına yansıtılıyor. 
Ön ödemeli bir hat kullanıyorsanız bu tutar yükleme sırasında düşülüyor. Mesajı bir defa göndermeniz yeterlidir. Siz iptal edene kadar her ay derginiz 

bu sistemle gönderilecektir. 7979'a gönderdiğiniz mesaj ise 0,50 TL olarak sistem tarafından ücretlendiriliyor. İptal işlemi mi? Oda çok basit IPTAL 498 
yazıp 7979'a mesaj attığınızda aboneliğiniz sona eriyor ve IPTAL mesajını attığınız ayın dergisinden sonra gönderimler durduruluyor. Bu sistemden 


faydalanabilmeniz için hattınızın SMS ile alış verişe açık olması gerekiyor. 


Www.abonelikmerkezi.com 
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Karbon Fiber Tripodlar E ki Pp man 


Test: RACHARD HOPKINS 


STABİLİTE, GÜÇ, DAYANIKLILIK; KARBON-FİBER 


TRIPODLARI TANIMLAYAN UÇ KELİME! BU AY EN BILINDIK MARKALARDAN DOKUZ KARBON -FIBER TRIPODU INCELİYORUZ. BAKALIM YENİ TEST YONTEMİMİZ KARŞISINDA NASIL SONUÇLAR 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Ekipman : Karbon Fiber Tripodlar 


URADA İNCELEYECEĞİMİZ tripodların 

iki ortak noktası var: hepsi karbon-fiber, 

ve hepsi uygun fiyatlı (nispeten|). Bu iki 

özelliği bir kenara bıraktığımızda hepsinin birbirinden çok farklı olduğunu söylemeliyiz: hafif seyahat tripodlarından daha ağır profesyonel olanlarına, sade olanlardan sıra dışı tasarıma ve ekstra özelliğe sahip olanlarına değin farklı farklı modelleri elealdık. 
Bu seviyedeki tripodların çoğunda kafa olmuyor ama istediğiniz kafayı takabileceğiniz 3/8inç vidalamalı monte platformu bulunuyor. Şunu unutmayın: zincir, en zayıf halkası kadar sağlamdır, bu yüzden bir karbon-fiber tripoda yakışacak düzeyde bir kafa almalısınız. Fotoğraf çekerken size asıl esnekliği sağlayan parçanın kafa olduğunu da hesaba katarsanız, kafaya yapacağınız yatırım kesinlikle boşa gitmez. Ikg civarı ağırlığıyla testimizin en hafif üyesi olan Slik Lite tripod akıllı tasarımı sayesinde kapatıldığında ayakları katlanarak top kafanın etrafına dolanıyor ve inanılmaz derecede ufak hale geliyor ama asıl şaşırtıcı olan ise aynı zamanda testimizin en uzunu olması! Böyle bir tripod tam boyutlu bir DSLR kamerayı ve telezum lensi taşıyabilir mi? 
Benro, Manfrotto, Sirui, Vanguard ve Velbon marka popüler tripodlar testimizin orta seviyelerinde kalıyor. Bu tripodlar eklemli merkez ayak ve monopod dönüşüm seçenekleri gibi yenilikçi özelliklere de sahipler. Hatta modellerden birinde bu iki özellik de bulunuyor ama aynı zamanda normal tripod görevlerini de gayet iyi yerine getirebiliyor. 


bacak bölümleri ve daha sağlam bağlantı noktalarıyla işin süper stabil destekleme noktasına yoğunlaşsa da ağırlığı hala makul ölçülerde tutabilen üç model yer alıyor. Bu farklılıklar rekabeti nasıl etkileyecek acaba?! 
Testaşamasında daha doğru sonuçlar alabilmek için her zamanki analiz yöntemlerimizi geliştirdik ve bir tripodun rüzgâr sarsıntısına ve kameranın aynasının çarpma titreşimine karşı dayanıklılığını da ölçmeye çalıştık. Bunu nasıl yaptığımıza aşağıda değindik. 


NASILİNCELEDİK 


Bir tripodun stabilitesini etkileyen iki önemli faktör vardır: rüzgarın sarsıntısı ve kameranın ayna ve perde mekanizmasının neden olduğu titreşim. Testyöntemimizi bu iki etkiyi de kapsayacak biçimde yeniden düzenledik. 
Bunun için gerçek dünya görsellerindeki bulanıklığı analiz eden Imatest yazılımından yararlandık. Imatest yazılımı normalde lenslerin MTF keskinliğini çok hassas bir biçimde ölçmek için kullanılıyor ve aynı şeyi hareket bulanıklığından da gerçekleştiriyor. 

Rüzgar efektini dikkatlice konumlandırıp aşağıya yönelttiğimiz endüstriyel bir fanla oluşturduk. Bunu yaparken Bofor Rüzgâr Skalasının Tatlı Rüzgâr 3 tanımını simüle ettik. 
Bu ölçek 0 (Sakin) ila 12 (Kasırga) arasını kapsıyor. Yaprakların ve dalların daimi hareket halinde olduğu esinti' olarak tanımlanan ve 
12-19 Km/h arasında esen Tatlı Rüzgâr 3 
değerini bir rüzgâr ölçer ile ayarladık. Bu oldukça zor ve uğraştırıcı bir analizdi ama pratikte gerçeğe yakın denebilecek bir deney olduğunu söylemeliyiz. 


Yolun daha ileri seviye tarafında ise tombul 


BİRTRİPODUN GÖVDEYAPISI 


Yükseklik: Kameranın omuz hizasına gelerek tüm kontrolleri görmenizi sağlayan ideal yüksekliktir 130cm civarı yükseklik çoğu insana uygundur. 

Min. yükseklik: Ayakları kısaltmanın dışındazemine yakın çalışma için geniş ayak, ters çevrilebilirayak veya mafsallı ayak seçenekleri bulunuyor. 

Ayaklar: Daha fazla ayak bölümü ekstra yükseklik ve/veya daha kısa kapalı uzunluk verebilirancak eklem ne kadar çoksa bükülmezlik deo kadar azalır. 

Ayak açısı: Standart ayaklar 22* civarındadır. Daha geniş açı stabiliteyi artırır, daha dar açı ise yüksekliği artırır. 

Ayak açısı ayarı: Genelde standart açının yanı sıra iki ekstra açı seçeneği bulunur; biri iyice zemine yaklaşmak, diğeri ise dengesiz yüzeylerde tripodu dengelemek için. 

Malzeme: Karbon-fibermalzeme sağlam ve hafif olması sebebiyle idealdirama alüminyum olanlara göreda alıdır. Üstelik titreşimi daha iyi emiyor. 

Monopod seçeneği: Ayaklardan birini sökün, merkez ayağa monteleyin ve iştemonopodunuz hazırl 

Sünger tutma kısmı: Tripodu elinizdeya da omuzunuzda rahatça taşıyabilmeniz için. 

Merkez-ayak: Ekstra yükseklik için 


çok elverişlidir ancak stabiliteyi azaltır. 
Ağır ekipman kullanımında bundan uzak durun. Ayrıca zemine iyice inebilmek için genellikle ters çevrilebilir özelliktedir. 

Eklemli merkez ayak: 

Zorlu açılarda çekim yapmak için harikadırama tam açıldığında tripodun dengesini bozabilir. 

Ayak kilitleri: Lever-kilitler hızlıve kolaydır, dönmeli-kilitler ise daha dayanıklı ve güvenilirdir. Kişisel tercihe bağlı. 

Üniversal kafa bağlantısı: 
Standart 3/8inç bağlantı sayesinde istediğiniz her kafayı takabiliyorsunuz. 

Denge kancası: Stabiliteyi artırmak için ağırlık asmaya (kamera çantası gibi) yarıyor. . 

Suterazisi: Ufuk çizgisini dengede tutmaya yardımcı. 

Lastik ayak: Standart lastik ayakları çivili olanlarla değiştirebilirsiniz. Bazı ayaklar iki seçeneğe de sahipler. 

Ayak işaretleri: Genelde santimetre cinsinden gösterilir. Yükseklik ve düzeyleme ayarı için kullanışlı bir referanstır. 

Taşıma kancası: Omuzaskısı yada deklanşör kablosu gibi aksesuarları tutturmak için yararlı. 

Aksesuar portu: iPad ya da aksesuar monte etmek için 3/8inç veya 1/4inç dişli soket. 
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Rüzgârın tripod ayakları arasında gezinerek sarsıntı ve yankılaşımlarla birlikte kamerada oluşturduğu en güçlü titreşimler de dahil istikrarlı sonuçlar almak için gerekli olan pozlama süresini beş saniye civarı bir enstantane hızı olarak tespit ettik. Fanı kapatarak ayna sarsıntısını yine aynı biçimde ölçtüğümüzde en kötü DSLR kameralarda 1/15sn olarak belirledik. 

Testimizde kullandığımız ekipmanın toplam ağırlığı 1.9kg geldi: orta seviye bir DSLR (Canon EOS 7D), üzerinde tripod bağlantı tasması olan bir telefoto zum lens (EF70-200mm f/4L) ve yüksek kaliteli Arca-Swiss PO kafa. Tripodların tamamı tam olarak 122cm yüksekliğe ayarlandı ve her incelemede yer alan rakamsal veriler kapalı fan ve yüksek hızlı flaş ile çekilen fotoğrafların 
7100 boyutta kontrol edilip 
karşılaştırılmalarından sonra keskinlik yüzdesi olarak verildi. 

Daha büyük ve daha ağır tripodların daha stabil oldukları herkesçe bilinen bir gerçek fakat bu gerçeğin testlerde nasıl rol aldığını görmek oldukça ilginç bir durum. Benzer şekilde, eğer bir mağazada birkaç tripodu yan yana getirip onları bir arada inceleme şansınız varsa onları aynı yüksekliğe ayarladıktan sonra iki ayağını tutup birbirlerine karşı itip çekerek denediğinizde performanslarını makul ölçülerde bir doğrulukla tespit edebilirsiniz. 
En iyi tripodlarda dahi hareketi fark edeceksiniz. Bunu yaparken ayakların bağlantı noktalarındaki esnemeyi de kontrol edin. Merkez ayağı da uzatın ve bir elinizle tepesinden, diğer elinizle ise en Üst platformdan tutarak aynı şekilde uygulayın. 


Karbon Fiber Tripodlar / E ki pman 


Velbon Geo E543D (A) 


OK FAZLA AYRINTIYA girilmeden 

daha çok temel ihtiyaçlar 

konusuna yönelinen hafif yapılı ve'dygun fiyatlı bir model var karşımızda. Sağlam ama aynı zamanda sessizce kapatılan lever kilitlere sahip olan tripodun tepe kısmındaki bir topuz yardımıyla ayarlanabilen merkez ayağı sayesinde kamerayı kolaylıkla ağırlık merkezine indirebiliyorsunuz. 
Tripodun sahip olduğu diğer özellikler de fotoğrafçıların işlerini kolaylaştıracak türden. 
2cm artırımlarla işaretlenen ayakları yükseklik ayarını kolay hale getirirken kauçuk ayakları çıkarttığınızda ortaya kum gibi zeminlerde sabitlemeye yardımcı çivili ayak uçları çıkıyor. 
Sünger tutma kısımlarının bulunduğu üst üç ayak bölmesi soğuk havalarda çok fayda sağlıyor. Merkez ayağın alt kısmını çıkarttığınız düşük açılarda kullanım imkânı sunuyor. Askı kancasına bir ağırlık asarak ya da ayak bağlantı noktalarının arasına bağladığınız ağırlık hamağına taş doldurarak stabiliteyi artırabilirsiniz veya buraları aksesuarlarınızı koymak/asmak için kullanabilirsiniz. Bunlar daha önceki incelemelerimizde Geo tripodlara övgüler yağdırdığımız önemli özellikler. 
Fotoğraf çekimlerinde oldukça önemli bir mevzu olan destekleme konusunu başarıyla gerçekleştiren Velbon, çok hafif diyebileceğimiz 1.28kg ağırlığa, 157cm maksimum yüksekliğe ulaşan dört ayak bölmesine ve bunların yanı sıra 


Vanguard VEO2 265CB (BH30 kafa ile) 


Y si TASARIMLARI, yüksek üretim 


pa SLR hotography 


YÜKSEK 
PUAN 


46cm'e kapatılabilen kompakt bir tasarıma sahip. 
Velbon bu bağlamda maksimum ayak çapını 25mm'e düşürmek zorunda kalmış olmasına rağmen GEO E543D modeliyle oldukça iyi bir iş çıkarmış ve daha büyük boyutlu rakipleri kadar olmasa da gayet iyi bir performans sağlayan bir tasarım ortaya koymuş. Kendisinden daha ağır ve pahalı olan rakipleri Manfrotto 190Go! ve Sirui N-2204X tripodları çok yakından takip ediyor. 
Yaptığımız rüzgâr testinde X59, ayna sarsıntısı testinde ise X60 puan alan Velbon Geo, ortalama 
760 puana sahip. 


kalitesi ve makul düzeydeki 

fiyatlarıyla bilinen Vanguard, hafif ve oldukça kompakt tasarımlı bir tripoduyla karşımızda (Üstelik top kafası da var). İki özelliği anında gözümüze çarpıyor. Bunlardan ilki, döndürmeli kilitleriyle sağlamlaştırılan beş ayak bölmesi! Bu sayede çok kısalabiliyor (41cm) ve makul düzeyde normal yüksekliğe erişebiliyor (122cm). 
Ancak bu yükseklik, yaklaşık 9cm boyundaki kafayı da içerdiğinden merkez ayağı uzatmadan kullanılırsa çoğu kullanıcı için biraz kısa kalıyor. 
Dikkati çeken ikinci özelliği ise sıra dışı merkez ayak tasarımı. Üst platformun bir kısmının boş bırakıldığı tasarım ilk başta diğer tasarımlarda olduğu gibi kamerayı zorlu pozisyonlarda ayarlamaya yarıyormuş gibi görünüyor ama öyle değil. Bu ayrıntı aslında Vanguard'ın hızlı katlama mekanizmasının bir parçası. Bu tasarımda ayakları yukarı ve geri çevirip kalkık merkez ayağın Üzerine çekmektense (Slik'te olduğu gibi) ayaklara hiç dokunmadan merkez ayağı tutup platformun boş kısmından geçiriyorsunuz. 
Diğer tasarımlardaki gibi ayakları teker teker tutup garip hareketler yapmanızı önleyen gayet başarılı bir özellik ama bir kusuru var. Platformda bulunan bu boşluk bölümü, o bölgenin gücünü düşürüyor ve merkez ayağın sıkıca kilitlenmesini imkansız hale getiriyor. Biraz yalpalıyor, özellikle 


de boşluğun olduğu tarafta. Üstelik beş ayak bağlantı noktasının istenmeyen esnekliğiyle de birleşince stabilite testinde hayal kırıcı sonuçlara neden oluyor. Rüzgâr testinde X50, ayna sarsıntısı testinde ise 756 puan alarak ortalama 
760 puanda kaldı. 


Fiyat: 9380 


Normalmax yükseklik: 123cm 
Uzatılmış max yükseklik: 157cm 
Minimum yükseklik:15cm 
Kapalı yükseklik: 46cm 
Ayak bölümleri/açılar: 4/3 
Standartayak açısı: 239 
Ayak çapları: 25, 22, 19, 1mm 
Ayak kilitleri: Levers (ayarlanabilir) Ağırlık: 1.28kg 
Yük kapasitesi: 3kg (belirtilen) Monopod özelliği: Yok 
Omuz çantası: Var 
Garanti: Beşyıl 
Website: www.velbon.biz 


Uzun boylu kullanıcılar için iyi bir yükseklik sunmanın yanı sıra böylesi hafif tripodlara göre oldukça yüksek bir performans sergiliyor. Fiyatıda makul düzeyde. 


Üretim kalitesi 00004 
Özellikler 0004 
Stabilite 0000 
Değer 00004 


Fiyat: 9250 
Normalmaxyükseklik: 122cm (kafa dahil) Uzatılmış max yükseklik: 150cm 
Minimum yükseklik: Yer seviyesi 
Kapalı yükseklik: 41cm 
Ayak bölümleri/açılar: 5/3 
Standart ayakaçısı: 219 
Ayak çapları: 26, 23,20, 1/ 14mm 
Ayak kilitleri:Dönmeli 
Ağırlık: 1.55kg (kafa dahil) 

Yük kapasitesi: 8kg (belirtilen) Monopod özelliği: Yok 
Omuz çantası: Var 
Üretimyeri: Myanmar 
Garanti: Sekiz yıl 
Website: www.vanguardworld.com 


Hızlı katlamalı merkez ayağı akıllı bir tasarıma sahip olsa da bükülmezliğin kaybolması konusu üzerinde çalışılması gerekiyor. Aynı şekilde, beş ayak bölmesi üç veya dört olanlara göre her zaman daha 


N esnektir. 

Üretim kalitesi 0000 
Özellikler 0000 
Stabilite 0004 
Değer 0004 
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Manfrotto190GO C4TB 


LK BAKTIĞINIZDA Manfrotto'nun 
| popüler 190 serisinin genelde 
firmanın imzası niteliğinde olan lever kilitleri yerine dönmeli kilit kullanan bir başka modeli olduğunu düşünebilirsiniz ama sadece bununla kalmıyor ve diğer 190Go! modellerinden farklı olan özellikleri de bünyesinde barındırıyor. 
190CXPRO4 modeliyle karşılaştırdığımızda 300g daha hafif (1.35kg), kapalı uzunluğu 6cm daha kısa (46cm), daha tombul ayak tüpleri ve daha düşük bir fiyatı var. Her şey iyi hoş ama tek kötü yanı yüksekliğinin 12cm daha düşük olması. 
Kardeşinden tamamen farklı görünen bu yapısal özellikleri sayesinde potansiyel olarak daha iyi bir stabilite sağlıyor. 
Göz önünde bulundurmanız gereken ilk şey yüksekliği. Merkez ayağı uzatılmadan önceki 123cm boyuyla üzerinde kafa ve kamera varken vizörü normal boydaki kullanıcıların omuz hizasına gelecek düzeyde. Üstünde yer alan kontrolleri rahatlıkla görerek kolay kullanım için de yeterli bir yükseklik. Ancak boyunuz 180cm'den uzunsa ya da kameranızın göz hizasında olmasını tercih ediyorsanız bu yükseklik sizin için biraz kısa kalabilir. Kolay kullanımı sebebiyle Manfrotto'nun önemli özelliklerinden olan sağlam ve güçlü 90" merkez ayağı, yatay konuma getirilerek uçtan uca kaydırılabiliyor ve döndürülebiliyor. Eklemli merkez ayak özellikle alçak düzeylere inme 


Benro GoPlus Classic TGP17C 


TI RİPODUN İSMİNDEKİ TGP harfleri Transformable GoPlus anlamına geliyor ve Benro'nun eğilen ve bükülen merkez ayak mekanizmasını temsil ediyor. 
Çıkartılarak monopod olarak da kullanılabilen ayağı bu tripodu en kullanışlı tasarımlardan biri yaparken Benro'nun yüksek kaliteli dokuz katmanlı karbon fibre malzemesi ve meşhur üretim kalitesiyle yüksek performans sunuyor. 

Ekstra parçalarına rağmen 1.38kg gibi oldukça hafif bir yapıda olan tripod, merkez ayak uzatılmadan eriştiği 132cm ile çoğu kullanıcı için yeterli bir yükseklik sağlıyor. Üç ayak bölmesiyle (dörtlü olanlara göre daha sabit) sadece 62cm'e kadar kapatılabiliyor. 

Eklemli merkez ayağı kolaylıkla hareket ediyor ve yatay kilitlenen Manfrotto'dan farklı olarak Benro yukarıdan aşağıya ve hatta biraz daha ötesine 180" eğilebiliyor. Bu ayağı kolay bir biçimde hemen her yere döndürebilirsiniz, hatta kamerayı zemin seviyesine bile indirebilirsiniz. 
Manfrotto kadar bükülmez ve sabit olmasa da çoğu görevi rahatlıkla yerine getiriyor. 

Stabilite testlerinde eklemli ayağın hafif bir etkisinin olduğunu görüyoruz; rüzgâr testinde 758, ayna sarsıntısı testinde 7660, ortalama olarak X59 puan aldı. 

Bunlar gayet iyi rakamsal veriler; gerçi kuwetli 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imkânı sağlaması sebebiyle makro çekimler veya işlerinizin Üstten aşağıya doğru çekimleri için harikadır; üstelik ayarlanabilir ayak açıları sayesinde işiniz çok kolay. Çoğu tripodda bulunan 3 ayak açısı yerine bu modelde 4 ayak açısı seçeneği bulunuyor. 

Manfrotto'nun üretim ve malzeme kalitesine diyecek hiçbir sözümüz yok. 190Gol! rüzgâr testimizde 60, ayna sarsıntısı testimizde ise X65 puan alarak ortalama X63 puan elde etti. Böylesi hafif bir tripod için oldukça iyi rakamlar. Daha pahalı olan Sirui ile aynı puandalar. 


ak kilitlerine sahip olan sağlam ayaklarını ele aldığımızda bu rakamların daha yüksek olmasını beklerdik. 

Ürünün monopod özelliğinin kullanımı da çok basit: ilgili ayağı döndürerek çıkartıyorsunuz, sonra merkez ayağı çekip çıkartıyorsunuz ve ikisini birbirine monte ediyorsunuz. Monopod kısmı 171cm gibi oldukça devasa bir yüksekliğe erişiyor; tepeden çekimler için ideal. Öne çıkan diğer özellikleri şöyle: çivili ayaklarla değiştirilebilen lastik ayaklar, taşıma kancası, 3/8inç aksesuar portu, su terazisi ve monopod ayağında sünger kauçuk tutma yeri. 


Fiyat: $320 


Normalmax yükseklik: 123cm 
Uzatılmış max yükseklik: 147cm 
Minimum yükseklik: 8cm Kapalıyükseklik:46cm 
Ayak bölümleri/açılar: 4/4 Standartayakaçısı: 23* 
Ayak çapları: 25, 22, 19, 16mm 
Ayak kilitleri:Dönmeli 
Ağırlık: 1.35kg 
Yük kapasitesi: /kg (belirtilen) Monopod özelliği: Yok 
Omuz çantası: Yok 
Üretim yeri: Italya 
Garanti: Onyıl 
Website: www.manfrotto.com 


Manfrotto standart 190 tarifini geliştirerek daha hafif, daha kompakt ve yüksek performans sağlayan daha iyi bir 190Go! 
versiyonuna dönüştürmüş. 


Üretim kalitesi 00004 
Özellikler 00004 
Stabilite 0000 

Değer 00004 


Fiyat:$370 
Normalmaxyükseklik: 132cm 
Uzatılmış max yükseklik: 159cm 
Minimum yükseklik: Yer seviyesi 
Kapalı yükseklik: 62cm 
Ayak bölümleri/açılar: 3/3 
Standart ayak açısı: 26* 

Ayak çapları: 25, 22, 18mm 
Ayak kilitleri:Dönmeli 
Ağırlık:1.38kg 
Yük kapasitesi: 8kg (claimed) 
Monopod özelliği: Yes 
Omuz çantası: Var 
Garanti: Beşyıl 
Website: www.benro.com 


TGP 17C sahip olduğu gerçekten kullanışlı ve güzel uygulanmış ekstra özellikleriyle genel anlamda yüksek performans ve ortalama ağırlık sağlıyor. Fiyatı makul 


düzeyde. 
Üretim kalitesi 00004 
Özellikler 00000 
Stabilite 0000 
Değer 00004 


Karbon Fiber Tripodlar / E ki pman 


Slik Lite CF-422 (SBH-180DS kafa) ii 


AFİF SEYAHAT TRİPODLARI normalde kısa olurken Slik Lite N 


CF-422 bunun tam tersi. Hatta 
144cm normal uzunluğu ve 178cm merkez ayakla artırılmış uzunluğuyla burada incelediğimiz tripodlar arasında en uzun olanı! Tabi bu uzunluğun içerisine tripodla birlikte gelen top kafanın da dahil olduğunu belirtelim. Ancak tüm bu devasa boyasa rağmen 935g ağırlığıyla (kafa olmadan) ayna kilitleme özelliğini kullanıp yüksekliğini 

minimum düzeyde tutarsanız ve hava da makul seviyelerde olursa bir sorun yaşamazsınız. Test sonuçları rüzgâr testinde X44, ayna sarsıntısı testinde X57, genel performans olarak X51 puan olarak hesaplandı. Bu tarz taşınabilirliğin Üst düzeyde tutulduğu seyahat tripodları için bunlar zorlu testler ama yine de göz önünde 


gerçekten bir seyahat tripodu olduğunu bize bulundurulması gereken faktörler. 


hissettiriyor. Merkez ayağın alt kısmında bulunan ve çıkartılabilen LED ışık, düşük ışıklı ortamlarda size yardımcı oluyor. Ayakları katlayıp kendi üzerine sardığınızda 48cm gibi gayet uygun bir boya geliyor. 

Boyut ve ağırlığı bir yana bırakırsak bizi anında etkileyen bir diğer özelliği iyi bir mühendislik ve akıcı operasyonel beceri sağlayan yüksek üretim kalitesi. Mini top kafanın kullanıma sağladığı fayda da aşikâr. Bu ufak güzellik sadece 190g ağırlığında ve oldukça ince GR plakaya ve Arca-Swiss tip hızlı kullanım özelliğine sahip. 
Ufak olmasına rağmen çoğu büyük kafaya göre daha iyi bir akıcılık ve hassasiyet sağlıyor. 
Şimdilik her şey yolunda gibi görünse de eksi yönleri de var. Çok sayıdaki bağlantı noktaları olan uzun, dar ayak bölmesi kombinasyonu stabilite için iyi bir şey değil. Rüzgârlı bir havada ağır kamera destekleyebilecek türden bir tripod değil. Ancak büyük lenslerden kaçınırsanız ve 


Induro Stealth CLT 2035 


İMDİ SİZE BİR TARİF vereceğiz: 

Benro'nun Mach3 tripodunu 

alın, özelliklerini kısın 
(yökseklik, ağırlık, fiyat vs), işte karşınızda birebir kopyası olan 
Induro Stealth CLT 203. Tabi Benro ve İnduro markalarının kardeş firmalar olduklarını ve ikisinin de diğer firmalara göre özgün bir bakış açısına sahip olduklarını hesaba kattığımızda Mach3 ve Stealth serilerinin birçok noktada benzer olmalarını anlayabiliyoruz (dokuz katmanlı karbon fiber ayaklar gibi). Bu benzer özelliklerin arasında üç ayak açısı, tombul ve sağlam dönmeli ayak kilitleri, zemine yaklaşmanızı sağlayan kısa merkez ayak, çivili ayak uçlarıyla değiştirilebilen kauçuk ayaklar, askı kancası, su terazisi ve 3/8inç aksesuar portu bulunuyor. 
Induro'nun farklılıklarını sıralamak daha basit: Üç ayakta da bulunan sünger tutma yerleri, merkez ayak için Benro'nunkine göre daha kolay olan üç kanatlı kilit ve ayrıca ekstra 1/4inç aksesuar portu. 
Ekstra özelliklere ihtiyaç duymayan, klasik bir tripodun yapması gereken özelliklere gereksinim duyan fotoğrafçıların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde sade ve yüksek kaliteli bir destek. Induro Stealth performans bakımından daha ağır ve büyük rakiplerinden geri kalmıyor. 
Diğerlerinde olduğu gibi Induro'yu da zorlu testlere tabi tuttuk. Rüzgar testinde 7675, ayna sarsıntısı testinde 7673 alan tripodun ortalama 


SELEESİSSİESİĞSLEĞİĞĞĞSE 


puanı ise 674. Aldığı bu puanlarla Benro Mach3 ve Manfrotto 055 modellerinin ardından üçüncü sıraya yerleşiyor. 7625 oranındaki daha düşük ağırlığına rağmen övgüye layık bir performansa sahip. 

135cm maksimum normal uzunluğuyla ortalamanın Üzerinde olan tripodun merkez ayaklı 160cm boyu ise harika. Ayakları yayıp kısa merkez ayağı da yerine taktığınızda zemine 16cm'e kadar yaklaşıyor. 


Fiyat: £300 


Normalmax yükseklik: 144cm (kafa dahil) Uzatılmış max yükseklik: 178cm 
Minimum yükseklik: 20cm 
Kapalı yükseklik:48cm 
Ayak bölümleri/açılar: 4/3 
Standart ayak açısı: 239 
Ayak çapları: 22, 19,16,13)mm 
Ayak kilitleri:Dönmeli 
Ağırlık: 1.10kg (kafa dahil) 
Yük kapasitesi: 3kg (Belirtilen) Monopod özelliği: Yok 
Omuz çantası: Var 
Üretim yeri: Tayland 
Garanti: Üçyıl 
Website:www.slikusa.com 


Hafiflik ve uzunluğun nadir kombinasyonlarından. İyi tasarımlı, yüksek kaliteli mini top kafası da var. Gerçi zorlu koşullarda stabilitesinin düşük olduğunu belirtmeliyiz. 


Üretim kalitesi 00000 
Özellikler 0000 
Stabilite 000 
Değer 000 


Fiyat: £300 
Normalmaxyükseklik: 135cm 
Uzatılmış max yükseklik: 160cm 
Minimum yükseklik: 16cm 
Kapalı yükseklik: 63cm 
Ayak bölümleri/açılar: 3/3 
Standart ayak açısı: 22* 
Ayak çapları: 29, 25, 22mm 
Ayak kilitleri:Dönmeli 
Ağırlık:1.60kg 
Yük kapasitesi: 16kg (belirtilen) Monopod özelliği: Yok 
Omuz çantası: Var 
Garanti: Onyıl 
Website: www.indurogear.com 


Benro'nun Mach3 ve 
Manfrotto'nun 055 modellerine rakip olan, yüksek performansa ve stabiliteye odaklanan üç bölmeli klasik bir tasarım. Ağırlığı makul 


ği düzeyde. 

Üretim kalitesi 00004 
Özellikler 0004 
Stabilite 00004 
Değer 0000 
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Ekipman : Karbon Fiber Tripodlar 


Benro Mach3 TMA 37C 


B ASİT, KLASİK TASARIM ve yüksek 


kaliteli malzeme: Benro'nun 

süslü özelliklerin yerine Mach3 serisinde tercih ettiği unsurlar bunlar. 
TMA37C modelinin mimari tasarımı için yapılan tüm yatırım, sağlam bir kamera desteği sağlamak yönünde: 
dokuz katmanlı karbon fiber malzemeden üretilen geniş çaplı ayaklar (en üstteki 32mm), dört bölmeli olanlara göre daha sağlam olan üç ayak bölmesi ve geniş tutmalı kilitleri. Bir tripodda ihtiyaç duyulan her şey. 
Sade dediysek de modern özelliklerden tamamıyla yoksun değil. Zemine yaklaşabilmek için üç ayak bölümü ve ilave kısa merkez ayağıyla 17cm minimum yüksekliğe erişebiliyorsunuz. 
Ağırlık asmanızı sağlayan askı kancası, su terazisi, çivili ayak uçlarıyla değiştirmek için döndürerek çıkartılabilen kauçuk ayak uçları ve aksesuarlar için kullanılabilen 3/8inç dişli soket. Tüm bunların yanı sıra bir de kaliteli omuz çantasıyla birlikte geliyor. 
Mach3 stabilite testlerinde şaşırtıcı bir biçimde yüksek puanlar alıyor: rüzgâr testinde X82, ayna sarsıntısı testinde 767/6 puan alan tripodun ortalama puanı ise 79. Geniş ayak tüpleri ve üç ayak bölmesi sayesinde bu yüksek puanları elde ettiği açıkça görülüyor. Manfrotto 055 ve Induro Stealth ile birlikte yüksek puanlar elde etmeyi başaran üç tripoddan biri. 
Kullanımda tombul ayak profilleri ve kısa-kalın 


Manfrotto MT035 CXPRO4 


ANFROTTO'NUN UZUN 
ÖMÜRLÜ 055 serisi tripodları 


perakendecilerin her zaman en çok satanlar listesinde yer aldı. Bu durum genel anlamda yüksek performanslı ve gelişmiş özellikli CXPRO4 modeli için de pek farklı değil. En üstteki bölümü 29mm çapta olan dört sağlam ayak bölmeli tripodda Manfrotto'nun ağır işlerle başa çıkabilen Guick Power Locks kilidi her şeyi bir arada tutan kilit noktası. Merkez ayağının 90* çevrilebilir tasarımı sürgülü ve dönebilen yatay konumuyla özellikle makro çekimlerde zemin seviyesine inmek isteyen fotoğrafçılar için ideal bir seçenek oluşturuyor. 
Birçok tripodda karşılaşabileceğiniz bu popüler özelliğin Manfrotto tarafından buradaki yorumu diğerleri kadar kullanışlı olmasa da kesinlikle çok daha sağlam bir tutuş sağlıyor. 
Normal uzunluğu 140cm olan CXPRO4'ün merkez ayak uzatılarak erişilen 170cm boyu, rakiplerine göre birkaç santim daha uzun ama kapatıldığında sadece 54cm'e kadar küçülebiliyor. Üstelik rakiplerine göre biraz ağır; testimizde 2kg ağırlığın Üzerine çıkan tek tripod ama görünen o ki Manfrotto birkaç gram daha hafiflemek uğruna sağlamlıktan taviz vermemiş. 
Bu kalibredeki tripodlarda bulunan tüm özellikler bu modelde de geçerli ama dört ayak açısının sık rastlanır bir özellik olmadığını belirtelim. 
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kilitleri güven verici bir sağlamlık hissi veriyor. 
Tasarımı üzerine oldukça kafa yorulduğu belli olan tripodun performans puanlarına baktığımızda kullanım olarak akıcı ve güzel bir iş çıkartacağını tahmin ediyorduk ve öyle de oldu. 
Boyu oldukça iyi, uzun boylu kullanıcılar için de uygun, üstelik merkez ayağını kullanarak maksimum yüksekliğe getirdiğinizde kafa Üstü çekimlere de uygun; tabi uzatıldığında biraz stabilite kaybı olması doğal. 


Manfrotto'nun göz alıcı OPL lever ayak kilitleri hakkında farklı görüşler mevcut. Bu kocaman boyutlu ve bir şeyleri arasına sıkıştıran kilitler kapatıldığında tak diye bir ses çıkartsa da sapasağlam bir şekilde kilitlendiği aşikâr. 
Stabilite testlerimizde Manfrotto 055 CXPRO4 


oldukça iyi bir performans sergiledi. Rüzgar testinde 780, ayna sarsıntısında 276, ortalama olarak 7678 puan aldı. Benro'nun Mach3 modeliyle ilk sırayı paylaşıyor. 


Fiyat: 9350 


Normal maxyükseklik: 136cm 
Uzatılmış max yükseklik: 162cm 
Minimum yükseklik:17cm 
Kapalı yükseklik: 63cm 
Ayak bölümleri/açılar: 3/3 
Standart ayak açısı: 239 
Ayak çapları: 32, 29, 25mm 
Ayak kilitleri:Dönmeli 
Ağırlık:1.85kg 
Yük kapasitesi: 16kg (belirtilen) Monopod özelliği: Yok 
Omuz çantası: Var 
Garanti: Beşyıl 
Website: www.benro.com 


32mm çaplı tombul en üst ayak 

bölümü sayesinde mükemmel 

stabilite sağlıyor. İyi düzeydeki yüksekliği, uygun ağırlığı ve genel kalitesiyle makul fiyatı birleştiriyor. 


Üretim kalitesi 00004 
Özellikler 0004 
Stabilite OYU 
Değer 0000 


Fiyat: £345 
Normal max yükseklik: 140cm 
Uzatılmış max yükseklik: 170cm 
Minimum yükseklik: 8cm 
Kapalı yükseklik: 54cm 
Ayak bölümleri/açılar: 4/4 
Standart ayak açısı: 24“ 

Ayak çapları: 29, 25, 20, 16mm Ayakkilitleri: Levers (ayarlanabilir) Ağırlık: 2.1kg 
Yük kapasitesi: 9kg (belirtilen) Monopod özelliği: yok 
Omuz çantası: yok 
Üretimyeri: Italya 
Garanti: Onyıl 
Website: www.manfrotto.com 


055 serisi seneler içerisinde birçok 
değişikliğe uğradı ama yüksek performansı her zaman sabit kaldı. 
CXPRO4 aynı zamanda çok güzel yeni özelliklere de sahip. 


Üretim kalitesi 00004 
Özellikler 00004 
Stabilite 00004 
Değer 0000 


Karbon Fiber Tripodlar E ki p man 


Sirui N-2204X 


OZMETİK, ESTETİK VE KALİTE... ll 
Sirui N-2204X modelini ÖNE ÇIKAN elimize aldığımızda aklımıza ÖZELLİK 


gelen ilk üç kelime. Sonrası ise akıcı ve kolay kullanım. Merkez ayak uzatılmadan erişilen 134cm boyu ve benzer özelliklerdeki rakiplerine göre hafif gövde yapısıyla kullanımı çok hoş bir tripod. Dönmeli ayak kilitleri yumuşak ama daha sağlam tutuşlu. 

En alt bölümü kolay ayar için 5cm aralıklarla işaretlenmiş. Kauçuk ayak uçlarını geri çekerek çivili ayak uçlarını ortaya çıkartabiliyorsunuz. 
Ufak ama kullanımda çok işe yarayan dokunuşlara sahip. 

Çıkartılabilir monopod özelliğine yakından baktığımızda genelde alüminyum ve çelik olan detaylarda karbon-fiber ve pirinç malzeme kullanıldığını görüyoruz. Monopod ayak hem içten yiv, hem de dıştan kilit tasmasıyla iki kat güvenlik altına alınıyor. Tripodun monopod olarak kullanılacak ayağını ve merkez ayağın alt kısmını döndürerek çıkartıyorsunuz ve birbirine monte ediyorsunuz. Tripodun kafasın çıkartmanıza gerek kalmadan ikinci bir kamera platformu sayesinde monopodun kafasına bağlayabiliyorsunuz. Monopodun boyu 160cm'e kadar uzayabiliyor; kuş veya tepeden geçen uçakları fotoğraflamak için yeterli. 

Sirui yaptığımız sabitlik testlerinde daha ağır yapılı rakiplerine göre biraz daha düşük puanlar 


aldı. Rüzgâr testinde 564, ayna sarsıntısı testinde 


Manfrotto 190Go! 


TESTSONUCU 


EU AY SİZLERE bu sayfalarda mükemmel tripodlardan güzel bir seçki 


sunduk. Tamamı karbon fiber olan ve 


benzer fiyatlara sahip olan bu tripodlar, hafif seyahat modellerinden daha ağır iş yüküyle başa çıkabilen profesyonel modellere değin çok geniş bir tasarım çeşitliliğine sahipler. Bu yüzden kendinize uygun bir model bulabileceğinizi düşünüyoruz. 

'En İyi Ürün' etiketimize hak kazanan 


Döndürerek çıkartılan ayağı merkez ayak ile birleştirince ortaya mükemmel bir monopod 

çıkıyor 


SESİ, 


7562 ve ortalama olarak X63 puan elde etti. Eğer 
zorlu koşullardaki performans sizin için önemliyse bu tripodun biraz daha büyük versiyonu olan 3204 modelinin bu puanların üstünde puanlar alacağı kesin. 

İlaveten satın alınabilen A K-20X top kafa; akıcı, 


TEKNİK ÖZELLİKLER 


Normal maxyükseklik: 134cm 
Uzatılmış maxyükseklik: 163cm 
Minimum yükseklik: 14cm 
Kapalı yükseklik: 47cm 
Ayak bölümleri/açılar: 4/3 
Standartayakaçısı: 229 
Ayak çapları: 28, 25,22, 19mm Ayakkilitleri.Dönmeli 
Ağırlık: 1.48kg 
Yük kapasitesi: 15kg (belirtilen) Monopod özelliği: Var 
Omuz çantası: Var 
Garanti: Altı yıl 
Website: www.sirui.eu 


KARAR 


Üst düzey kaliteli malzeme ve akıllıca tasarlanmış yapısal dokunuşlarının yanı sıra yeterli yükseklik ve çıkartılabilir monopod özellikleriyle öne çıkan, makul fiyatlarda bir tripod. 


Benro TGP17C 


hassas ve oldukça iyi operasyonel performansının yanı sıra, katlandığında 


Üretim kalitesi 009000 
Özellikler 00004 
Stabilite 0000 
Değer 0004 
Genel Dk) 


bacaklarının arasına sığan yapısıyla beğenimizi 


kazandı. 


modellerde her şey var. Manfrotto'nun 190Go! modeli yükseklik, ağırlık ve stabilite bağlamında mükemmel bir dengeye sahip. 
Hafif ve taşınırlık olarak yeterince ufak olan tripod, ciddi fotoğrafçılık için yeterli büyüklük ve sağlamlık sunuyor. Yüksek Puan ödülünü alan Velbon Geo'ya da bir göz atmanızı öneririz. 

Benro'nun rakipsiz çok yönlülük sunan TGP 17C modeli, hem eklemli merkez ayağı hem de çıkartılabilir monopod seçeneğiyle ve kaliteli ayaklarıyla beğenimizi kazanıyor. İyi bir performans sunan tripod, En İyi Ürün 


Benro Mach3 TMA 37C 


Manfrotto 055CXPRO4 


ödülümüze hak kazandı. 

Yüksek puanlar alarak En İyi Ürün ödülümüze layık olan bir diğer model ise sade, sağlam ve kullanışlı Benro Mach3. 
Benzer özelliklerdeki Induro Stealth tripod bizden Yüksek Puan ödülünü aldı. 
Manfrotto'nun 055 modeli, uygun fiyatına rağmen bizlere sunduğu sağlam destek ve eklemli merkez ayak özellikleriyle En İyi Ürün etiketini sonuna kadar hak ediyor. Sirui'nin Yüksek Puan ödülünü alan N-2204X tripodu ise farklı özelliklere sahip ama benzer bir performans sunuyor. 
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Ekipman Aksesuar 


X-rite ColorMunki Display 


Ekranlar ve projektörler için kalibrasyon cihazı / Kolay kurulum 


/PC8& Macuyumlu 


Test: DANIEL LEZANO 


Fiyat: $170 


Website: www.xrite.com 


EKTİĞİNİZ fotoğrafların ekranınızdaki dijital görüntüsünü basılmış haliyle ya da başka ekranlarla karşılaştırdınız ve büyük bir farklılık fark ettiniz mi hiç? 
Eğe öyleyse muhtemelen monitörünüzün daha doğru renkler vermesi için kalibre edilmesi gerekiyor. Teknik bir mesele gibi dursa da aslında değil. 
Piyasada ekranlarınızı ve yazIcınızı kalibre etmenizi sağlayan çok özellikli kalibrasyon setleri olduğu gibi tüm işlemi daha kolay yapmanızı sağlayan daha basit ama komplike modeller de bulunuyor. 
X-Rite ColorMunki Display ürünü de böyle bir cihaz. Uzmanlık ya da tecrübe gerekmeden hızlı ama hassas kalibrasyon yapmak isteyen fotoğrafçılar için tasarlanmış. Renk ölçer ile birlikte hızlı başlangıç rehberi, USB kablo ve yazılım diski geliyor. Yazılımını bilgisayarınıza yükledikten sonra en son versiyona güncellemenizi öneririz. Talimatları uygulamak çocuk oyuncağı: yazılım yüklendikten sonra USB aracılığıyla cihazı bilgisayara bağlıyorsunuz, asıl parçayı monitöre yerleştiriyorsunuz ve 


kalibrasyon işlemine geçiyorsunuz. Easy ve Advanded modlarından istediğinizi seçebilirsiniz, takip etmesi kolay sihirbazı size her aşamada yardım edecek. İşlem on dakikadan az sürüyor, çok fazla beklemeniz gerekmiyor ve işlem bittiğinde değişiklikleri karşılaştırmak için yeni ve eski profiller arasında geçiş yapabiliyorsunuz. 
ColorMunki cihazı oldukça güçlü özelliklere sahip. Advanced kurulum modu ortam ışığının seviyesini ve hatta parlamayı ölçüyor; böylece ekranınızın kalibrasyonunu çalışma ortamınızın koşullarına göre optimize etmenizi sağlıyor. Dürüst olmak gerekirse ben bu ikinci seçeneği kullanmazdım çünkü işin içerisine çok sayıda değişiklik katıyor, üstelik Easy kalibrasyon modu mükemmel sonuçlar veriyorken buna gerek yok. Değişim renk gamı boyunca fark edilebilir ölçüde ama fotoğraflarımın çoğu portre olduğu için cilt tonlarındaki değişimin açıkça görüldüğünü söylemeliyim. Monitörleri kalibre etmenin yanı sıra dijital projektörlerle de kullanabiliyorsunuz. 

Yazılım ayrıca belirli aralıklarda profilinizi güncellemeniz konusunda sizi uyarıyor. 
Monitörün renk görüntüsündeki değişikliklerin tespit edilebilmesi için bu gerekli. 


Genel olarak toparlamak gerekirse ColorMunki cihazının yüklenmesi ve performansı konusunda herhangi bir sorunla karşılaşmadım; tam olarak gerektiği gibi çalışıyor. Fotoğrafçılığı ciddi olarak yapan fotoğrafçılara bu cihazı tavsiye etmek konusunda hiç tereddüdüm yok. Basit, hızlı, uygun fiyatlı ve her şeyden önemlisi, hassas kalibrasyon arayanlar için birebir. 


Piyasada daha komplike kalibrasyon sistemleri de bulunuyor ama bir yazıcı 

kalibre etmeyi düşünmüyorsanız ColorMunki cihazı görüntü aygıtlarınızın renk doğruluğunu ayarlamanız için yeterli. Cihazın performansının yanı sıra en büyük artısı kullanım kolaylığı. 


Manfrotto XUME Filter Adapters 


Manyetik filtre tutucu / 49mm ila 82mm arası sekiz farklı boyutta mevcut 


Test: DANIEL LEZANO 


Fiyat Filtre tutucular $11'dan, 


kitler $50'dan başlayan fiyatlarla 


Website: www.manfrotto.com 


İLTRELER FOTOĞRAFÇILIK alanının genelde pek yenilik olmayan aksesuarlarındandır. Bu filtrelerin mimarisinde kullanılan malzemelerde ve kaplamalarında nadiren yenilikler görürüz ve bunlar genelde büyük şeyler değildir. 
Manfrotto bu senenin başında Amerika merkezli Xume firmasını satın aldıktan sonra lensler arasında kolay ve hızlıca takılıp çıkartılabilen çok sayıda adaptör ve filtre tutucu ürünleri piyasaya sürdü. 
Çalışma mantığı inanılmaz derecede basit. 
Filtrenin arkasına döndürerek çelik bir adaptör takılıyor, daha sonra yine döndürerek lensin önüne mıknatıslı bir halka takılıyor. Bundan sonra geriye sadece filtreyi filtre tutucuya yaklaştırmak kalıyor, filtre kendiliğinden yuvasına oturuyor. 
Mıknatısın gücü, filtreyi yerinde tutabilecek kadar güçlü ama tutarak çıkartması da bir o kadar kolay. En çok kullandığınız lensler için filtre tutucuları ve halkalar satın alarak 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filtreleri her defasında döndürerek takıp çıkartmadan rahatlıkla birbiri arasında değiştirebilirsiniz. Bu özellikle hızlı çalışmanızın gerektiği durumlarda ve ayrıca çok soğuk havalarda size çok büyük fayda sağlayacak bir özellik. 

Filtre tutucular ve adaptörler görünüm olarak çoğu lensle uyumlu olan mat siyah renge sahip. Filtrelerin üzerinde onların çapını belirten herhangi bir işaretleme bulunmuyor, umarım bir sonraki nesilde bunu düzeltirler. 

Filtre tutucu ve halkalar standart filtrelere benzer bir genişliğe sahipler, bu da aklımıza 'geniş odak uzunluklarında çekim yaparken vinyet riskiyle karşılaşır Mıyız' sorusunu getiriyor. Biz bu yazı için /7/mm çapında bir filtre tutucu ve halkayla birlikte Manfrotto dairesel polarize filtre kullandık ve olası vinyet problemini öğrenmek için bu filtreyi Canon EF 17-4O0mm f/4L lensle de denedik. 
Beyaz bir duvarı önce boş, sonrada XUME filtre setini kullanarak çektik, böylece çerçevenin kenarlarının karanlık olup olmadığını görmeye çalıştık; basit bir vinyet testi. Herhangi bir sorunla karşılaşmadım. 
Aynı şeyi sizin de kendi kitinizle denemenizi öneririz. 


XUME aksesuarlarının fiyatı çok yüksek olmasa da normal filtrelerden de pek farklı değil. 49mm lens adaptörü $40'dan, filtre tutucusu $11'dan, seti ise $50'dan satılıyor. 
Diğer filtre çaplarındaki adaptörler ve tutucular da benzer fiyatlardan satılıyor: XUME içindeki en pahalısı olan 82mm'in adaptörü $34, filtre tutucusu Ş15, kiti ise $47'dan satılıyor. 


Oldukça akıllı ve basit bir sistem olan XUME sistemi mükemmel derecede çalışıyor. 


KARAR ei 


Gereklilikten ziyade çok kolaylık sunan bir “YÜKSEK aksesuar. Eğer lensler arasında sık filtre PUAN değiştiriyorsanız ve zaman ve pratiklilik sizin için önemliyse XUME filtre tutucu ve adaptör sistemini mutlaka denemelisiniz. Sadece ultra geniş-açı lens kullanırken dikkatli olmanız gerekiyor. 


Karbon Fiber Tripodlar E ki pman 


ChillolastFusion Photo OC Vİli 


Over-clock yapılmış Intel i7 sekiz-çekirdekli işlemci / Mükemmel işleme $ çoklu-görev performansı / GPU hızlandırma / 


Chillblast 


Test: JAMES ARCHER 


TEKNİK ÖZELLİKLER 
İşlemci: Intel Core i7-7820X Skylake-X' Processor Over-clock(hız-aşırtma): 4.6GHz'e kadar İşlemci soğutma: Corsair H100iV2 CPULiguid Bellek: 32 GBRAM 
İşletim sistemi sürücüsü: 250GB SSD Depolama: İkiz 37B harddisk 
Yedekleme: RA|D-1 konfigürasyon 
Optik sürücü: Blu-rayyazıcı 
Website: www.chillblast.com 


AFI HİÇ DOLANDIRMAYA gerek yok: 

Fusion Photo OC VII gerçekten pahalı 

bir PC. Fakat bu gereğinden fazla bir 

ahalılık değil, fotoğraf işleme 

işlemlerinizi dağa uğraşsız hale getirmek için paranızın alabileceği en üst düzey bileşenleri satın almış oluyorsunuz. 
Tüm operasyonun beyninde Intel Core i7-7820X işlemci yer alıyor. Chillblast bu işlemciye hız-aşırtma işlemi uygulayarak sekiz çekirdekten her birini normalinden çok daha hızlı hale getirmiş. Yaptığımız donanım testinde bunu açıkça gördüğümüzü söylemeliyiz: çeşitli görsel ve video işleme görevlerini ve yoğun çoklu görev işlemlerini zorlanmadan halletti. 
Hangi fotoğraf işleme yazılımını kullanırsanız kullanın bu canavar size daima hızlı ve sorunsuz bir performans sağlayacaktır. 


RAİD-1yedekleme 


ai 
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Fotoğraf bir yana, bu bilgisayarın video işleme ve çoklu-görev testlerindeki performansları da inanılmazdı; eğer fotoğraf makinenizle video görüntüleri de yakalıyorsanız bunları bilgisayarın arkaplanında enkode ederken bir yandan da bilgisayarı rahatlıkla kullanmaya devam edebiliyorsunuz. 32GB gibi oldukça yüksek RAM belleği hiç şüphesiz ki bu konuda çok yardımcı oluyor; her ne kadar saat hızı nispeten düşük olsa da (2133MHz) normal şartlar altında aradaki farkı hissetmiyorsunuz. 

Chillblast bu modelinde grafiksel yükü GeForce GTX 1060 ekran kartına yüklemiş. 
Bu ekran kartı normalde medya işlemesi için değil, oyun performansı için tasarlanmış ama GPU hızlandırmasının avantajından belli yazılımlarda çok iyi faydalanabiliyorsunuz; Adobe Lightroom CC gibi. Ekran kartının HDMI, DVİ ve DisplayPort ekran çıkışları sağlaması da bir diğer avantajı. 

Windows 10 işletim sisteminin Üzerinde çalıştığı SSD diskinin performansı bildiğiniz nefes kesici! İşletim sistemi çok hızlı bir biçimde açılıyor ve çalışıyor. Fotoğrafçıların hoşuna gidecek 3TB hard disk ise bir diğer artısı. Diskler RAID-1 konfigürasyonuna sahip, bu da demek oluyor ki bir diske kaydettiğiniz verileriniz diğerine de yansıyacak; yedekler oluşturmak için kolay bir yol. 

Yaşam kalitesini artırmaya yönelik 


özelliklerden diğer ikisi ise 17-in-1 hafıza kart okuyucu ve öndeki bir kapağın arkasında gizlice duran Blu-ray yazıcı. 
Bilgisayarda çoğu kullanıcı için fazlasıyla yetebilecek tam 10 tane USB portu bulunuyor. Ses yalıtımına sahip olan kasası sayesinde fan sesi sizi rahatsız etmiyor. 
Chillblast bu bilgisayarı bir araya getirirken hiçbir şeyden kaçınmamış ve pahalı olsa da bu fiyat aralığındaki Windows-tabanlı sistemlerle yarışacak düzeyde bir konfigürasyon elde etmiş. Ama şunu da söylemeliyiz ki benzer fiyatlardaki bir Apple Mac Pro bilgisayara göre daha akıllıca bir seçim olur çünkü rakibinde daha yavaş bir işlemci, yarısı kadar RAM bellek ve depolama için sadece bir SSD bulunuyor. 


KARAR > 


Fotoğraf işleme konusunda çok iyi bir PC 

arıyorsanız Chillblast Fusion Photo OCVILI 

verdiğiniz paraya değecektir. Hızlı 

performansı, kocaman depolama kapasitesi ve fiziksel bağlanabilirlik özellikleriyle gerçekten iyi. İşten kaçmak istediğiniz zamanlar için de oldukça yüksek kapasiteli bir oyun bilgisayarı olduğunu unutmayın. 


Üretim kalitesi 00004 
Özellikler 00000 
Performans 00004 
Değer 0000 
Genel 00004 
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Yazı | i m Photoshop 


Photoshop İextool kullanımı 


En basit Photoshop özellikleriyle harika metin efektleri ve çarpıcı manşetler oluşturun 


Kırpma gibi fotoğrafın Üzerine metin eklemek de Photoshop'ta yapılabilecek en hızlı ve kolay işlemlerden biridir. 

Tek yapmanız gereken sayfadaki herhangi bir yeri tıklamak ve yazmaktır. 
Programın pek çok özelliği gibi, Yazı Aracını (Text Tool) kullanmakta çok kolay ama gerçekten ustalaşmak zor bir konu diyebiliriz. Fotoğrafların Üzerine herkes yazı yazabilir fakat işin detaylarını öğrenmek sizi bir tık daha ileri seviyeye götürecektir. 
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Bununla ilgili size birkaç ipucu verebiliriz. Öncelikle bir metin kutusu eklemek için tıklamayın. Metin alanını oluşturmak için sürükleyip bırakmak en iyisidir. Bu yöntem size çalışmak için belirlenmiş bir alan sağlayacaktır. Ayrıca metin boyutunu büyütmek için illa punto büyüklüğü seçmenize gerek yok. 
Hemen yanındaki ikona (TT) basılı tutup sağa ve Sola sürükleyerek de bu işlemi yapabilirsiniz. Ayrıca Text Tool aracına basılı tuttuğunuzda açılan menüden 


Katman Stilleri 


farklı yazım şekillerini de seçebilirsiniz. 

Metinlerinizi daha havalı bir hale getirmenin diğer bir yolu da heyecan verici yazı tiplerini kullanmaktır. Yazı tipleri (Font) internetteki en pahalı kaynaklardan biri olabilir ancak indirmek ve bilgisayarınıza yüklemek için Ücretsiz font sağlayan siteler de mevcut. Bunları kullanarak kendinize çarpıcı film afişleri bile tasarlayabilirsiniz. 


Clipping Mask 


Photoshop Yazı | i m 


Yazı aracını (Text Tool) seçtikten sonra fare ile sürükleyerek bir metin alanı oluşturun. Seçimi yapıp metin alanını oluşturduktan sonra köşelerdeki noktalar yardımıyla tekrar boyutlandırabilirsiniz. 
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Karakter panelini açmak için Window menüsünden Character kısmını seçin. Bu panelden yazı tipi, satır aralığı, harf aralığı, yazı rengi ve karakter tipi (Kalın, italik vs.) gibi özellikleri ayarlayabilirsiniz. 


Yeni güncellemesi ile birlikte glif panelini artık Pnotoshop'ta 


da kullanabiliyoruz. Window>Gilyphs yolu ile bu paneli açabiliriz. Glif paneli sayesinde klavyemizde olmayan fakat yazı tipinin içinde olan farklı karakterleri kullanabiliriz. Tek yapmanız gereken kullanmak istediğiniz karaktere çift tıklamak. 


Farklı stiller deneyin 


Karakter sekmesinin hemen yanında bulunan paragraf sekmesi ile metnin hizlamasını ve marjin ayarlarını yapabilirsiniz. Ayrıca metninizde tireleme (hyphenate) olup olmayacağınıda buradan ayarlayabilirsiniz. 


1. Katman Stilleri 


Metin katmanınıza sağ tıklayıp 
Blendin options kısmını seçin. Açılan Layer Style penceresinde soldaki menülerden en üstte bulunan Siyle'i tıklayın. Bu kısımda hazır efektler bulabilirsiniz. İsterseniz ayarlar butonuna tıklayarak Load Style kısmından internetten indirdiğiniz bir stili buraya yükleyebilirsiniz. 


sağladık. 


2. Katman Maskesi 

Bu örnekte metin katmanının bir kopyasını oluşturduk (Duplicate Layer). 
İkisine farklı stiller verdik ve üstteki katmanın yerini biraz kaydırdıktan sonra katman maskesini kullanarak ikisininde yarısının görünmesini 


3. Maskeleme 

Metnin tam üstüne gelecek şekilde bir görsel ekleyin. Görselin Üzerine sağ tıklayıp Create Clipping Mask'ı seçin. 
Böylece sonradan eklediğiniz görsel sadece metnin içerisinde görünecektir. 
Farklı dokular ve görseller kullanarak mükemmel sonuçlar ortaya çıkarabilirsiniz. 
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© Dehaze Aracı © Photoshop Textool 


Dehaze ile Lightroom'da gökyüzü En basit Photoshop özellikleriyle düzeltme harika metin efektleri ve çarpıcı 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SAMSUNG Galaxy Note8 


En heyecanlı seyahat 


# Gence Böyle 


Gülaxy Noteğ'in yeni 5 Pen'i ve çift kamerasıyla nereye giderseniz gidin, harika anlar yaratın. 


SAMSUNG 


Galaxy Note8 


Mobil 
Fotoğrafçılık 
Ipucu 


DIGITAL SLR PHOTOGRAPHY'NİN ÜCRETSİZ EKİDİR. 


50 Mobil Fotoğrafçılık İpucu 

Kasım 2017 

Fotoğraflar: İsa Akalın, Depositphotos 

Fotoğraflar Samsung Galaxy Note8 ile çekilmiştir. 

Bu ek Digital SLR Photography tarafından hazırlanmıştır. Bu çalışmada yer alan yazı ve görsellerin sorumluluğu Digital SER Pnotography dergisine aittir. 


> > ZA ANN O 


Merhaba Digital SLR Photography okurla Fotoğraf meraklıları genelde fotoğraf maki şekilde değerlendirirler. Eğer bir fotoğraf makineni: yakalama şansınız da yoktur! 

Tabiki bu yanlış bir yaklaşım olacaktır. Çünkü artık herkesin f bir telefonu var ve nereye giderseniz gidin harika kareler ya zel fotoğraflar için illaki yüksek megapikselli kameralara ihti dikkat etmeniz gereken bazı hususlar var. 

Bu rehber ile size akıllı telefon fotoğrafçılığının püf noktalarından bahsed ğiz. Böylelikle telefonunuz ile nasıl harikalar yaratacağınızı, hangi düzenl programlarını kullanmanız gerektiğini, fotoğraflarınızı nasıl paylaşacağınızI öğreneceksiniz. Samsung Galaxy Note8 kullanarak yaptığımız çekimleri de sizin için yine bu rehberde paylaştık. Şimdi telefonunuzu elinize alın ve harika hi, fotoğraflar çekmeye hazır olun. 
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ANSILUMDİSİ oJI BON AXejen 


Her zaman hazır olun 

Güzel bir an yakalamak istiyorsanız telefonunuzu her zaman kamera modunda tutun. Böylece telefon kilidini açtığınızda hızlıca fotoğraf çekebilirsiniz. Eğer sadece fotoğraf çekmek için dışardaysanız yapabileceğiniz diğer bir şey telefonunuzu uçak moduna almaktır. Bu sayede hem telefonun pili daha uzun süre dayanır hem de dikkat dağıtıcı etkilerden uzaklaşarak sadece fotoğraf üzerine odaklanabilirsiniz. 


Düşünme, çek! 

Bazı durumlarda fotoğraf çekip çekmemek konusunda tereddüt edebilirsiniz. Böyle durumlarda düşünmeden çekim yapın. Çünkü bazı anların tekrarı olmaz ve çok iyi kareler ortaya çıkarabilirsiniz. 
Eğer çektiğiniz fotoğraftan hoşlanmazsanız daha sonra silebilirsiniz. Bu yüzden çok düşünmeyin ve tereddüt etmeyin çünkü kaybedecek bir şeyiniz yoktur. 


Telefonunuzu tanıyın 
Telefonunuzun güçlü ve zayıf yönlerini öğrenin. Kullanım ılavuzunu okumakta işinize oldukça yarayacaktır. Bilmediğiniz bazı özellikler fotoğraflarınızı daha iyi hale getirmek için yardımcı olacaktır. Örneğin Samsung'un endi uygulama mağazası olan 
Galaxy App Üzerinden kameranız için eklentiler indirebilirsiniz.* 


* Bazı eklentiler ücrete tabi olabilir. 
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Galaxy 
Note8 


Ekran. 

6.3 inçlik 18,5:9 oranlı 
Guad HD* Sonsuz Ekran 
(2960x1440, 521ppi) 
İşlemci. 

8 çekirdekli Exynos 8895 
10 nm işlemci 

RAM. 

o0GB 

Dahili hafıza. 

64 GB 

Arka kamera. 

Arka Kamera : 12MP Dual Pixel, Oto Fokus, geniş açı: F/1.7, 12MP telefoto F/2.4 (2x Optik Zoom), Dual OlS 

Ön kamera. 

Ön Kamera: 8MP Smart OtoFokus F/17 Pil. 
3300mAh 
Bağlantılar. 
USB-C, Bluetooth 5, Wi-Fi, 4G LTE, 3G, nanosiM, NFC 
Ek özellikler. 
Parmak izi okuyucu, Göz Tarama Teknolojisi,lP68 * suya ve toza dayanıklılık, kablosuz hızlı şarj 


* Ürünün suya dayanıklılığı, saf suda 1,5 metre derinliğe ve 30 dakikaya kadar yapılan IP68 testine dayanır. Suya ve toza dayanıklılık özelliği belirli koşullarda geçerlidir. 
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Yakınlaştırma 

Samsung Galaxy Note8'in iki lensinden biri 2x tele zoom özelliğine sahip. Yakınlaştırma yaptığınızda görüntü kalitesinde bozulmalar olmayacaktır. Fakat ne kadar kaliteli fotoğraf çekse de bu bir DSLR kamera değil. Bu yüzden zoom yapmak yerine sahnenize yakınlaşmayı deneyin. 
Bir konuya yakınlaşmak istiyorsanız bacaklarınızı kullanın ve hareket edin. 


Seçim ve düzenleme 

Seçici olun ve çektiğiniz fotoğraflar arasından en iyilerini seçerek bunları düzenleyin. Düzenleme için kullanabileceğiniz bir çok uygulama mevcut. Rehberimizin sonunda bunlardan detaylı 

olarak bahsediyoruz. Fakat her fotoğrafı da düzenlemenize gerek olmayabilir. Çektiğiniz hali ile güzel görünen bir fotoğrafı düzenleme programı ile daha kötü hale getirebilirsiniz. Mümkün olduğunca az filtre kullanmaya çalışın. Ayrıca düzenleme aşamalarını her fotoğraf için ayrı yapmaya çalışın. 


Farklı açılar keşfedin 

Konunuzu yerden, yukarıdan ya da daha farklı açılardan çekmeye çalışın. Böylece nesneleri yeni bir perspektiften inceleyebilirsiniz. 
Hatta bu sayede normalde kötü görünen bir fotoğrafı daha iyi hale getirebilirsiniz. Bunun dışında hizalama ve sahne oluşturma 


için ızgara çizgilerini kullanın. 
Kameranızın ayarlar menüsünden bu özelliği açabilirsiniz. 


Fotoğraflarınıza hayat verin Çektiğiniz fotoğrafları kağıda bastırın. Telefonda her ne kadar güzel görünseler de inanın evinizin duvarında çok daha iyi duracaklardır. 


Sıradan olmayın 

Günümüzde aynı tarzda ve renklerde çekim yapan bir çok insan mevcut. Eğer kendinizi geliştirmek istiyorsanız farklı çekimler ve renkler deneyin. 
Çok yönlülük yaratıcılığınızı körükleyecektir. Örneğin sadece manzara fotoğrafı çekiyorsanız 
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Galaxy No e8 ile çekilmiştir 


arada sokak fotoğrafı çekmeyi de deneyin. Kim bilir belki de içinizde bir Alex Webb yatıyordur. 


Sarsmamaya çalışın 

Galaxy Note8'de bulunan çift kamerada sarsıntı önleyici sayesinde tek elle bile kaliteli görüntüler elde edebilirsiniz. Eğer telefonunuzda böyle bir özellik yoksa telefonu iki elle kullanarak fotoğraf çekin. Örneğin ekran üzerine dokunup fotoğraf çekmek yerine ses açma düğmelerini kullanabilirsiniz. Ya da bazı modellerde olduğu gibi kulaklık üzerindeki düğmeleri kullanarak da fotoğraf çekebilir ve sarsıntıyı minimuma indirebilirsiniz. 


Galaxy Note8 ile çekilmiştir 
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Galaxy Note8 ile çekilmiştir 
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Lensinizi temiz tutun 

Basit ama önemli bir bilgi daha! 
Telefonunuzu cebinizden ya da çantanızdan çıkardığınızda önce lens camını temizleyin. Camın Üzerinde biriken tozlar ya da kirler fotoğrafınızın kalitesini bozacaktır. Ayrıca lens camını çizebilecek bozuk para gibi nesneleri telefonunuzla aynı yerde bulundurmamaya çalışın. 


Tek bir kare ile yetinmeyin 

En iyi sonuç için mümkün olduğunca çok çekim yapmaya çalışın. Çekin, açınızı değiştirin, pozlamayı değiştirin, sahneye olan mesafenizi değiştirin vs. Çektiğiniz görselleri daha sonra tek tek inceleyip arasından en iyisini seçin. Böylece en iyi kareyi elde etme şansınız daha yüksek olacaktır. Galaxy Note 8 çift kamera 

ile çift çekim özelliği sayesinde tek pozlamada yakın ve geniş açı fotoğraf çekebiliyorsunuz. 


Ga axy Note8 ile çekilmiştir 


İyi bir telefon alın 


Mobil fotoğrafçılık konusunda ciddi düşünüyorsanız, mümkün olan en iyi ekipmanı almaya çalışın. DSLR kamera kullanan fotoğrafçılar olarak en büyük sıkıntılarımızdan biri de kameramızı gittiğimiz her yere götüremiyor oluşumuzdur. Buna çözüm olarak Galaxy Note8 gibi iyi kamera özelliklerine sahip bir cep telefonu kullanabilirsiniz. 


Otomatik moddan çıkın 

Cep telefonunuzun kamerası otomatik moddayken ışık gölge dengesini sağlar ve size dengeli bir fotoğraf sunar. Fakat bu yakalamak istediğiniz sahne için doğru pozlama olduğu anlamına gelmeyebilir. 
Pozlamayı elle ayarlayarak ya da ; manuel modda çekim yaparak işlemi ““ daha fazla kontrol altına alırsınız. Bu sayede sanatsal yönünüzü ortaya 


çıkarabilirsiniz. 


Galaxy Note8'in çift kamerasıyla canlı ve net çekimler yapın. Net 

bir şekilde yakınlaştırma yapmanızı sağlayan 2x optik zoom desteği sunar. Ve her iki kamera da, kamera sarsıldığında bile kaliteli bir görüntü sunarak güzel fotoğraflar çekmenizi sağlayan optik görüntü sabitleme (015) özelliğine sahiptir. 


Galaxy Note8 ile çekilmiştir 
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RAW çekin 

DSLR kameralarda olduğu gibi cep telefonlarında da RAW (ya da DNG) formatında çekim yapabilirsiniz (destekleyen modellerde). Raw dosyaları daha fazla ışık ve 

gölge detayı barındırdıkları için düzenleme aşamasında size daha fazla esneklik sağlayacaktır. 


Yönlendirici Çizgiler 

Yönlendirici çizgiler; gerginlik, odaklanma ve yön oluşturmak için mükemmel bir yoldur. Bu çizgileri kullanarak fotoğrafın konusunu öznenize yönlendirebilir ve daha ilgi çekici hale getirebilirsiniz. İlk 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olarak önce çizgileri bulup sonra onunuzu yerleştirebilirsiniz. 
Binaları ya da tabelaları kullanın ve onunuzu bunların işaret ettiği ya da yönlendirdiği tarafa yerleştirin. 
Aynı şekilde insanların bakışlarını ya da işaret ettikleri yönleri de ullanabilirsiniz. Örneğin yan yana duran fakat farklı yönlere bakan insanlar gibi. Son olarak çizgileri takip edin. Arka planda gördüğünüz bir çizginin bitimine konunuzu yerleştirip daha ilginç fotoğraflar elde edebilirsiniz. Bunun için sürekli hareket halinde olmanız gerekebilir ya da konunuzdan hareket etmesini isteyebilirsiniz. 


Galaxy Note8 ile çekilmiştir 
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Bilerek bulanıklaştırın 

Bulanık fotoğraflar için odak kilidi yapabileceğiniz bir uygulama kullanabileceğiniz gibi cep telefonunuzun kendi kamera 


uygulamasını da kullanabilirsiniz. 
Öncelikle bokeh oluşturacak 

bir alan bulun (Işıklı sokaklar, 

araba farları vs.). Ardından 
Samsung Galaxy Note8'in kamera uygulamasını açın ve arka planı bulanık yapmak için öndeki bir nesneyi odaklayın. Ekrana basılı tutarak odak kilidi yapabilir böylece sahnenizi kolayca oluşturabilirsiniz. 


Yaklaşın 

Bazen konunuza yaklaşıp 

sahneyi doldurmak daha 

dinamik fotoğraflar ortaya koyabilir. Bu yüzden özellikle mimari çekimlerinizde objeye yaklaşmaktan korkmayın. Ayrıca ışığın açısı da bu tarz çekimlerde etkili olacaktır. Bu sebeple sabah ya da akşam saatlerinde ışık yatay açıdayken çekim yapmaya çalışın. 


Detaylara odaklanın 

Etrafınızda makro çekim için oldukça fazla detay bulunuyor. Su damlaları, örümcek ağları, çiçekler gibi birçok detayı görmeye çalışın. 
Kamera odaklaması dışında odak kilidini kullanarak nesnenin farklı noktalarını odaklamaya çalışın. 
Odak kilidi için kamera netledikten sonra ekrana basılı tutmanız yeterli olacaktır. 


Desenleri bulun 
Fotoğrafçılığınıza yeni bir dinamik eklemek istiyorsanız o zaman fotoğraflarınıza desen, form 

ve dokular eklemeyi deneyin. 
Desenleri, doğada ve insan yapımı tüm yapılarda bulabilirsiniz. 
Tekrarlayan nesneler, şekiller ya da renklerden meydana gelirler ve rastgele olup olmaması önemli olmaksızın göze son derece hoş görünürler. Desenleri ana konu olarak da kullanabilirsiniz ya da başka bir konuya zemin olarak da kullanabilirsiniz. 


Galaxy Note8 ile çekilmiştir 
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Galaxy Note8 ile çekilmiştir 
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Hareketi yakalayın 

DSLR kameralarda olduğu gibi cep telefonu kamerası kullanarak da 

pan tekniğini uygulayabilirsiniz. 
Bunun için farklı uygulamalar kullanabileceğiniz gibi manuel modda enstantene hızını düşürerek de yapabilirsiniz. Yapmanız gereken hareket eden bir nesneyi kameranızla takip ederken deklanşöre basmak 

ve takip etmeye devam etmektir. İlk denemelerinizde istediğiniz sonuçları alamayabilirsiniz fakat denemeye devam ettikçe sonuçlar istediğiniz gibi olmaya başlayacaktır. 


Galaxy Note8 ile çekilmiştir 
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Galaxy Note8 ile çekilmiştir 


Işığı iyi kullanın 

Işık, görselin görünümünü ve bakana hissettirdiğini büyük ölçüde etkiler. Bir sahneyi hem güneş ışığının olduğu durumda hem de gece yarısı hayal edin. İkisinin etkisi farklı olacaktır. 

Işık dikkatimizi nereye vereceğimizi de etkiler. İlk olarak ya en aydınlık alana ya da sahnede ışığın en 

farklı olduğu alana bakarız. Işık konunun renklerini de etkiler. Gün ışığında renkler doğal ve hafif mavi tonlardadır. Gün doğumu ve gün batımında renkler sıcak tonlardadır. 
Gün doğumundan önceki ve gün batımından sonraki zamanlar mavi tonlardadır. Gözümüz bu değişimi farketmeyebilir. Ama fotoğraflarda bu farkı daha net görebilirsiniz. 
Çekim yaparken ışığın farklı efektlerini ve vermek istediğiniz mesajı düşünün. Ona göre uygun bir ışığı kullanın. Eğer kullandığınız ışığı beğenmezseniz yardımcı ışığı kaldırın ve gelen ışığı kullanın. 
Çekimi gece yarısı yaptıysanız 

gün batımında yapın. Eğer yine istediğiniz sonucu alamadıysanız doğru ışığı bulana kadar kendi konumunuzu değiştirin. 


Suya dalın 

Eğer telefonunuz Samsung Galaxy 
Note8 gibi su altı çekimlerine izin veriyorsa hiç düşünmeden deneyin. 
Tatilde ya da bulunduğunuz bölgede temiz bir su birikintisi varsa telefonunuzu suya daldırarak yaratıcı sonuçlar almaya çalışın. 
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Örneğin durgun ve temiz bir suda telefonunuzun kamerasını yarıya kadar suyun içine daldırıp çekim yapabilirsiniz.* 


Çocukları çekin 

Hiç şüphesiz çocuklar size en doğal kareleri verecektir. Etrafınızda tanıdığınız çocuklar ile işe başlayın ve sade bir arka plan kullanarak fotoğraflarını çekin. Çocukların verdikleri doğal pozlar sahnenizi oldukça etkili hale getirecektir. 

Ya da bir eğlence parkına gidip atlıkarancaya ya da çarpışan arabaya binen çocukların eğlenceli fotoğraflarını çekebilirsiniz. 


Konunuzu tanımlayın 

Bir fotoğraf çekerken bir adım geri çekilin ve neden bu görüntüyü yakalamaya çalıştığınızı düşünün. 


* Ürünün suya dayanıklılığı, saf suda 1,5 metre derinliğe ve 30 dakikaya kadar yapılan IP68 testine dayanır. Suya ve toza dayanıklılık özelliği belirli koşullarda geçerlidir. 


Gerçekten neyi çekmek istediğinizi düşünmek fotoğrafa bakan kişiye iletmek istediğiniz duyguyu daha kolay verecektir. Fotoğraf bir iletişim aracıdır ve karşı tarafa ilettiğiniz duygular sizin ne gördüğünüz ile alakalıdır. 


Sahneden uzaklaşın 

Eğer mimari yapılar arasında ya da bir oda da çekim yapıyorsanız geri çekilmeyi deneyin. Kapı ve çerçeveler güzel çerçeve imkânı sunabilir. Sahneniz ne kadar geniş olursa fotoğrafın öyküsü de o kadar çok olur. Eğer kapalı bir mekanda portre çekiyorsanız konunuzdan uzaklaşmanız etrafındaki nesneleri fotoğrafınıza katmanızı sağlayacaktır. Eğer tanımadığınız birini çekiyorsanız böylelikle 

daha az dikkat çekeceksiniz ve modelinizde bir o kadar rahat edecektir. 


Galaxy Note8 ile çekilmiştir 
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Galaxy Note8 


Dual Capture 
Çerçevenin dışını yakalayın 
Canlı odaklama ile fotoğraf çekiyorsanız eğer, Dual Capture ile 


çerçevenin dışında olanlar da fotoğraflanır. Bu sayede kaçırmış olabileceğiniz anların keyfini çıkarırsınız. 
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Galaxy Note8 ile çekilmiştir 


Yapıların dokusunu kullanın 
Işık, gölge ve renk gibi bilinen 


kompozisyon öğelerinin içerisinde 


önemli bir yere sahip olan dokular, fotoğrafınıza detay ekler ve sahnedeki diğer nesneler ile etkileşim içine girer. Doğal ya da 


yapay dokuları etrafınızda fark edip 


fotoğrafınıza dahil etmeniz daha vurgulu sahneler oluşturacaktır. 
Bir tuğla ya da bir göl yansıması gibi öğelere vuran ışık sayesinde ortaya çıkan dokuları dahil ederek mümkün olduğunca çok ayrıntı yakalamaya çalışın. Snapseed uygulamasının “yapı” aracını kullanarak bu detayları daha fazla ortaya çıkarabilirsiniz. 


Eğlenceli anlar 

Fotoğrafı hayatınızın bir parçası haline getirmeye çalışın. Gündelik hayatta karşınıza çıkan eğlenceli anları fotoğraflamak güzel bir fotoğraf karesinin yanı sıra eğlenceli bir anı olarak daima yanınızda duracaktır. Ya da 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sahnenizi daha eğlenceli hale getirmek için dışarıdan katkıda bulunabilirsiniz. Örneğin bir bebeğin fotoğrafını çekerken yanına bir oyuncak koyarak sahneyi daha eğlenceli hale getirebilirsiniz. 


Galaxy Note8 ile çekilmiştir 


Galaxy Note8 ii e çekilmiştir 
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Doğal sahneler 

Çevrenizi gözlemlemek anahtar kelimedir. Işık nereden geliyor 

ve sahnenizde hangi öğeler mevcut. Bunları iyi kavradığınızda doğal kareler kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Örneğin arkadan aydınlatılmış bir ağacın etrafında oluşan kontur ya 

da su birikintilerinde oluşan yansımalar gibi... Bunun gibi doğal sahneler fotoğrafa bakanı içine çekecek ve onların hayal gücünü körükleyecektir. 


Elinizdekini en iyi şekilde kullanın Kullandığınız cep telefonu modeli ne olursa olsun yaratıcılık ve biraz da beceri çoğu zaman iyi fotoğraf verecektir. Galaxy Note8'inizden uygulama mağazasına girin ve fotoğraf uygulamalarını inceleyin. 
Duotone ile görsellerinize 

farklı renk filtreleri katabilir, çift pozlama uygulaması ile iki görseli birleştirebilirsiniz. Bunlar gibi keşfedilmeyi bekleyen yüzlerce 


Galaxy Note$ ile çekilmiştir 


uygulama mevcut.* Meraklı olun ve bu uygulamaları telefonunuza kurarak sonuçlarını inceleyin. Belki de çok kötü dediğiniz bir fotoğraf yeni uygulamanız sayesinde kullanılabilir hale gelecektir. 


Doğru pozlama 

Harika fotoğraflar için önemli noktalardan biri de pozlamadır. 
Özellikle manzara fotoğrafları çekerken pozlamanıza dikkat 

edin. Bulutların ve gökyüzünün aşırı pozlanmadığına ve ön planın çok gölgede kalmadığına dikkat edin. Anahtar kelime her ikisinde de bir denge sağlamaktır. Böylece doğru pozlanmış bir fotoğraf 

elde edebilirsiniz. Fotoğraf uygulamanızın HDR modunu deneyin. HDR (High Dinamic 
Range) modunda kameranız en az üç görsel çekerek (az pozlanmış, normal pozlanmış ve çok pozlanmış) bunları birleştirir ve size doğru pozlanmış bir fotoğraf sunar. 


* Uygulamalar Samsung'a ait değildir. 
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Doğru kıyafet seçimi 

Tabi ki tanımadığınız birinin kıyafetlerine müdahale edemezsiniz fakat kendinizin ya da arkadaşlarınızın fotoğrafını çekerken doğru kıyafetler 

seçmek harika kareler için önemli bir etkendir. Karmaşık desenli kıyafetleri yine karmaşık bir arka planda fotoğraflamak göze yorucu gelecektir. Bunun yerine zıt doku ve renkli sahneler oluşturmaya çalışın. Örneğin açık renkli bir arka planda kırmızı kıyafet giyen birini fotoğrafladığınızda oluşan kontrast ilgiyi konunuza yönlendirecektir. 


Işığın karanlık yüzü! 

Çoğu zaman iyi aydınlatılmış sahneler arıyoruz fakat karanlık da ışık kadar güzel sahneler sunabiliyor. Fotoğraf çekmeye çalıştığınız konu yerine etrafınıza bir göz atın ve ışığın sadece konunuza nasıl vurduğunu 

değil aynı zamanda çevrenizi nasıl etkilediğini de görmeye çalışın. Nerede gölge alanlar var, ışık nereye düşmez ve objeyi nereye koyarsam aydınlatması daha ilgi çekici olur gibi soruları kendinize sorun. Ekrana bir kez dokunduğunuzda çıkan pozlama ayarını aşağı ya da yukarı hareket ettirerek ortamı daha farklı 

hale getirebilirsiniz. Bu sayede oluşturduğunuz silüetler renkli halinden çok daha güzel olabilirler. 
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Her iki Fotoğraf da Galaxy Note8 ile çekilmiştir Galaxy Note8 

Düşük ışıklı kamera 

Geceye hazır 


Karanlıkta harika fotoğraflar çekmek artık mümkün. Parlak 

F1.7 lens ve büyük 14um pikseller ortamda yeterince ışık bulunmadığında daha fazla ışığı size temin eder. Çift Piksel Sensör sayesinde hızlı ve doğru odaklama yapar. 
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Temel kompozisyon kurallarını öğrenin 

Eğer fotoğrafınızda dengeli bir kompozisyon yaratmak istiyorsanız, 
1/3 kuralını uygulamalısınız. 1/3 kuralını kullanmak için kameranızın vizörünü, hayali yatay ve dikey çizgiler aracılığıyla dokuz eşit dikdörtgene bölün. Eğer, telefon uygulamanız grid (hizalama) çizgilerine sahipse, bu sizin için büyük avantaj çünkü çerçevenin üçte bir kuralına göre bölündüğünü fark edeceksiniz. 1/3 kuralı, çerçeveyi 3 yatay ve 3 dikey sütuna bölerek yatay ve dikey çizgilerin kesiştiği ilgi noktaları için bir kılavuz vazifesi görür. 

Örneğin, eğer kompozisyonunuzda bir odak noktası varsa, (göldeki 

bir bot, tepedeki bir ağaç gibi) görüntüyü grid fonksiyonuyla oluşturulan kesişim noktalarından birine yerleştirebilirsiniz. Böylece, birçok durumda (hepsinde olmasa da) görüntüyü ortalamaktan daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. 
Aslında, manzaralarda kullanılabilecek en iyi kesişim noktası, Üst sağ bölgede yer alandır. Çünkü göz-beyin ikilisi, görüntüyü Sol alt kısımdan sağ 

üst kısma doğru ya da soldan 

sağa doğru inceleme eğiliminde bulunacaktır. Eğer siz odak noktasını sağ tarafa değil de Üst kısma ayarlarsanız, göz-beyin ikilisi görüntünün birçok bölümünü odak noktasına ulaşmadan önce inceleyecektir. Fakat kumsalda 


yalnız başına yürüyen birini fotoğraflıyorsanız, alt sağ kısımdaki kesişim noktası daha iyi bir seçim olabilir, özellikle de fotoğrafa dâhil olacak büyüleyici bir gökyüzü varsa. 

1/3 kuralını sadece manzara çekimleriyle sınırlandırmak zorunda değilsiniz. Örneğin, portre çekimlerinde, öznenin gözlerini 

ya da başını kesişim noktalarından birine konumlandırarak sağlayabilirsiniz. Aynı uygulama, yakın çekimlerde, mimaride, natürmort, hareketli ve hatta soyut çekimlerde de uygulanabilir. 
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Basitlik 

Kompozisyona basit bakmayı 

ve sadeliği benimseyin. 

Karışık kompozisyonlar algısal yüklenmeye yol açar ve böyle kompozisyonlarla dikkati toplamak yerine kaybedersiniz. 
Çünkü izleyen kompozisyonda ne olduğunu tam olarak kestiremezsiniz. Ama gereksiz detayları kompozisyonunuzdan çıkarmaya başladığınızda bir başyapıt yaratmak için nasıl ufak şeylere ihtiyacınız olduğunu fark edeceksiniz. Minimalist bir kompozisyon oluşturmanız için dışarıda sizi bekleyen birçok fırsat var. 


Simetri 

Görüntüde simetriyi aramak, kompozisyonun kurallarını bozmak gibi görünür. Çünkü yatay çizgileri görüntünün merkezine ya da 

ana konuyu çekimin ortasına 


e | 


yE 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yerleştirmekle oluşturulur. Ancak doğru sahne, doğru konuyla kullanıldığı zaman fantastik görüntüler ortaya çıkabilir. 
Yansımalar, simetrinin genel biçimlerinden biridir, onlara 

kim direnebilir ki? Mimaride ve mühendislikte birçok simetrik unsur bulabilirsiniz. Asma köprüler, ofis binaları, eski iskelelerin alt kısımları, elektrik direklerinin yapıları gibi birçok örnek bulunabilir. Simetri, ayna kullanarak özneyi yansıtma aracılığıyla da oluşturulabilir. 

Bunu portre çekiminde ya da çocuklarınızla lunaparkta sihirli aynalar koridorunda eğlenirken deneyin. Simetri için doğaya bakın, tıpatıp benzeyen ağaçlardan oluşan bir sokak, ağaç gövdesindeki 

küf mantarları, örümcek ağının detayları gibi birçok simetrik unsur göreceksiniz. 
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Yansıma 

Yansımalar, ışığın ve rengin 

bir nevi taklit edilmesidir. 
Fotoğrafçılığın farklı bir tekniği olan yansıma çekimleri genellikle kompozisyona ilgi uyandırmak için kullanılır. Yansıma oluşturmak için kullanabileceğiniz oldukça fazla konu bulunuyor. Camdan yansıyan insanlar ya da gökyüzü, su dan yansıyan şehir görüntüsü, gözlükten yansıyan insanlar gibi etrafınızda bolca seçenek mevcut. 
Özellikle yağmurlu havalarda evde oturmak yerine kendinizi dışarı atın ve mükemmel yansımaların tadını çıkarın. 


Odak noktası 

Telefonunuzla çekim yaparken ilk yapmanız gereken ekranda konuya dokunarak netleme yapmaktır. Odaklama yapmadan çekim yaptığınızda istediğiniz konuyu karşıya vermek daha zor 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olacaktır. Genelde her zaman ön planda olan objemizi odaklarız fakat bazı durumlarda arka planı odaklamayı deneyebilirsiniz. Ön plana bir nesne yerleştirerek asıl objemizi arka planda netleyip yaptığınız çekimler, fotoğrafınıza derinlik katacak ve bakan insanı içine çekecektir. Unutmayın odak noktası fotoğrafınızın konusunu belirleyen en önemli etkenlerden biridir. 
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Perspektif 

Fotoğraf çekiminde deneyebileceğiniz diğer bir çekim tekniği de perspektiftir. Giderek birbirine yaklaşan çizgiler ya da giderek küçülen cisimler fotoğrafa üçüncü bir boyut katar. Perspektifle birlikte kullanabileceğiniz diğer bir yöntem de alan derinliğidir. 
Ön plana netleme yaptığınızda arkaplan giderek bulanıklaşacak böylece perspektif fotoğrafınız daha fazla derinlik kazanacaktır. 
Perspektif çalışmalarını daha eğlenceli hale getirmek için insanları ön plana ve arka 

plana yerleştirerek dev insanlar oluşturabilirsiniz. 
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Gölgeler 

Gölge fotoğraflarının en güzel yanı onları çekmek için izin almanıza gerek olmayışıdır. Gölgeler bir insanın fotoğrafı olmasa da 

onun izlerini taşırlar. Her zaman diliminde farklı gölgeler elde edebilirsiniz. Sabah erken saatlerde ya da akşam saatlerinde uzayan gölgeler fotoğrafınıza derinlik katacaktır. Gün içerisinde daha sert olan gölgeler keskin görüntüler sunar. Yapıların üzerindeki 

insan silüetleri özellikle sokak fotoğrafçıları için vazgeçilmez görüntüler arasında yer alır. 


Samsung Galaxy Note8 50 Mobil Fotoğrafçılık İpucu 


Siyah beyaz 

Birçok insan siyah beyaz fotoğrafın kolaya kaçmak olduğunu düşünür. 
Aslında tam tersine fotoğrafı kolay aktarmakla alakalıdır. Sokakta karşımıza çok fazla renk çıkar 

ve buda karmaşaya yol açar. 
Fotoğrafa bakanın dikkatini dağıtır ve vermek istediğiniz mesajı veremeyebilirsiniz. Aslında siyah beyaz fotoğraflar bir bakıma fotoğrafın ruhunu ortaya çıkarır diyebiliriz. 

Renklı fotoğrafçılık harıka olduğu kadar, bir yandan da algımız için gereğinden fazla tanıdıktır. Renkli fotoğrafçılık, bize nesnelerinin nasıl olduklarını gösterir; bize emniyet ve rahatlık duygusu verir. Ama sanatta, gerçekçilik her zaman çözüm değildir. Çünkü gerçekçilik bizi, bilinenin ötesine bakmaya ve başka bir özelliği keşfedip takdir etmeye teşvik etmez. Bir görselden renkleri çıkardığınız anda, her şey değişir ve artık o görsel, gerçeği 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yansıtmamaya başlar. 

Siyah beyaz görseller, daha yalın, daha dramatik, çağrışıma daha açık ve renkli olanlardan daha atmosferiktirler. Renkli bir manzara fotoğrafına karşı gösterdiğimiz duygusal tepkilerimiz genellikle aşina olduğumuz bir gerçekliğe verdiğimiz türden ve çok da derin olmayan tepkilerdir. Fakat bir görselin renklerini kaldırdığımızda, ona verdiğimiz tepkiler, daha derinlerden gelir. Işık, gölge, doku, ön plana çıkar ve manzaranın içerdiği şeyler artık konu dışı olurlar. Bu durumda öne çıkan şey, görselin sizin üzerinizdeki etkisidir. 
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Kolaj oluşturun 

Bir hikaye anlatmak için bazen 

tek bir kare yeterli olmayabilir. 
Böyle durumlarda fotoğraf serisini bir kolaj haline getirip bütün bir hikayeyi paylaşabilirsiniz. Uygulama dükkanında bulabileceğiniz bir 

çok kolaj programı mevcut. Size en uygun olanını deneyerek bulabilirsiniz. 


Tripod kullanın 

Cep telefonlarında her ne kadar görüntü sabitleme yazılımı mevcut olsa da özellikle düşük ışıklı ortamlarda tripod kullanarak daha net fotoğraflar elde edebilirsiniz. 
Cep telefonu için kullanılan tripodların en güzel taraflarından biri de büyük tripodların aksine her zaman yanınızda taşıyabilmenizdir. 
Mümkün olan en net fotoğraf 

için cep telefonunuzu tripoda 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takın ve ayarlardan zamanlayıcıyı açıp fotoğrafınızı çekin. Böylece sıfır titreşimle net kareler elde edebilirsiniz. 


Dikkat dağıtan arka planlar Fotoğrafınız karmaşık bir 

arka plana sahipse fotoğrafa bakanın dikkati kolayca dağılır 

ve istediğiniz konuyu ön plana çıkaramazsınız. Eğer arka planda rahatsız edici öğeler ve renkler varsa en iyi çözümlerden biri, siyah beyaza çevirmektir. Başka bir yolda karmaşık arka planlardan kaçınmaktır. Daha sade arka planlar bulamıyorsanız biraz daha alttan çekim yapıp fotoğrafınıza gökyüzünü dahil etmeye çalışın. Bu sayede konunuz ön plana çıkacak ve fotoğrafa bakanları konuya yönlendirmiş olacaksınız. 
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Panorama modu 

Bazen yakalamaya çalıştığınız sahne kadrajınıza sığmayabilir. 
Örneğin yakından çekmeye çalıştığınız bir yapı ya da geniş 

bir doğa manzarası gibi... Bu gibi durumlarda başvuracağınız en 

iyi yöntem panorama modudur. 
Kamera uygulamasında panorama moduna geçtikten sonra yapmanız gereken tek şey deklanşöre 

basıp sahneyi düz bir şekilde taramak. Sona geldiğinizde 

tekrar deklanşöre basıp çekimi bitirebilirsiniz. İyi bir panorama görsel için önemli olan telefonu sabit ve yavaş bir şekilde hareket ettirmek. Bu arada yatay yerine 


dikey çekim yaparsanız daha geniş bir fotoğraf elde edersiniz. 


Alttan çekim 

Düşük açıdan çekim yapmak benzersiz ve güçlü kompozisyonlar oluşturmanın en kolay yollarından biridir. Bu tarz çekimler size 

farklı bir perspektif sunar ve fotoğraflarınızı daha ilginç hale getirir. Ayrıca rahatsız edici arka planlar ve sahneye her şeyi sığdıramamak gibi sorunlardan kurtulabilirsiniz. İnsanlar yerlerde ne aradığınızı merak etse de çekinmeyin ve şaşırtıcı fotoğraflar çekmeye devam edin. 
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Beyaz dengesi 

Yeni nesil cep telefonlarında müdahale edebileceğiniz diğer bir özellik beyaz dengesidir. 
Beyaz dengesi ayarı sayesinde çekim koşullarına bağlı olarak fotoğraflarınızın renk dengesini değiştirebilirsiniz. Fotoğraflar üzerindeki etkisini görebilmek için farklı beyaz dengesi modlarında deneme çekimleri yapın. Gün ışığı, bulutlu, akkor, floresan 

gibi farklı modlarda çalışabilir ve fotoğraflarınıza bambaşka bir hava katabilirsiniz. 


Fotoğraf çözünürlüğü 

Yeni nesil cep telefonu kameraları artık farklı çözünürlükte fotoğraf çekimine imkân tanıyor. Kamera uygulaması ayarlarından fotoğrafın çözünürlüğünü değiştirebilirsiniz. 
Çözünürlük ne kadar yüksekse elde edeceğiniz fotoğraf o kadar kaliteli olacaktır. Ancak bu durumda da çektiğiniz fotoğrafların dosya boyutları yükselecek ve daha fazla yer kaplamaya başlayacaklardır. 
Ayrıca yüksek çözünürlüklü 

bir fotoğrafı telefonunuzdan 

mail göndermeniz de biraz 

zaman alacaktır. Burada tercih size kalıyor. Eğer dosya boyutu önemli değil diyor ve fotoğrafları kâğıda bastırdığınızda kaliteli olsun istiyorsanız mümkün olan en yüksek çözünürlük ayarlarını kullanmalısınız. 


Yaşadığınız şehri dolaşın 

Genelde bunun için çok fazla vakit ayırmayız fakat arada bir sadece fotoğraf için bulunduğunuz şehri gezmeyi deneyin. Fotoğraf için gezdiğinizde etrafınızda aslında 

ne kadar çok fotoğraf konusu olduğunu göreceksiniz. Caddeler, iş hanları, lunaparklar, pazar yerleri, meydanlar, alışveriş merkezleri, okullar, parklar ve istasyonlar gibi fotoğraf çekmek için oldukça fazla mekâna sahipsiniz. Buraları gezerek bir şehir albümü bile oluşturabilirsiniz. 
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Profesyonel Mod 
— si Denklanşör Hızı 


Fotoğraflarınızı düzenlemek m eni iz ve yalnızca aradığınız efekti a (5 ) Ny kullanmak için profesyonel i modu kullanın. 
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Mükemmel bir manzara ile birlikte özçekim yapmak istiyorsanız kendinizi göstermenin yanı 

sıra manzarayı da kadraja iyi 

bir şekilde dahil etmelisiniz. 
Mümkün olan en geniş açı için selfie çubuğu kullanabilirsiniz. 
Böylece hem kollarınız kameraya doğru görünmeyecek hem de manzarayı güzel bir şekilde gösterebileceksiniz. 
Özçekim yaparken duruş açınız da çok önemlidir. Genelde telefonunuzu hafif yukarıda tutup çekim yapmanız daha iyi sonuçlar verecektir. Ayrıca kendi yüz şeklinize göre telefona bakış açınızı da ayarlamanız önemli bir konu. Uygun açı yüzünüzü daha pürüzsüz ve daha ince gösterecektir. 

Bu tür çekimlerde yapaylıktan 


En iyi özçekim (selfie) için ipuçları 


) r olabildiğince uzaklaşın. Dudak bükme ve anlamsız hareketler fotoğrafınızı itici kılacağı gibi gülümsemeler veya eğlenceli pozlar selfienizi renklendirecektir. Son olarak tepeden gelen ışık altında çekim yapmamaya çalışın. Çünkü tepeden gelen ışık yüzünüzde gölge alanlar oluşturacak bu da fotoğrafınızda doğallığı ve netliği engelleyecektir. 
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Planlama yapın 

Eğer başarılı bir fotoğraf çekimi istiyorsanız bunu kolaylaştıracak en önemli şey önceden plan yapmanızdır. 
Öncelikle fotoğraf çekmek istediğiniz mekanla ilgili olarak araştırma yapın ve o yeri önceden gidip görün. 
Amacınıza uygun olan görüş açılarını araştırın ve farklı kompozisyonları deneyin. Bu çalışmalarınız, o mekanda fotoğraf çekmek için gittiğiniz zaman size çok yardımcı olacaktır. Fotoğrafçılık sabır isteyen bir iştir. hayalinizdeki kareyi çekmek için gerekirse uzun süreler bekleyip pratik yapmanız gerekebilir. Ayrıca hangi saatlerde ışığın hangi açılardan geldiğini inceleyin. Bu sayede 

doğru ışık ve renk kompozisyonunu yapmanız kolaylaşacaktır. 


miştir 


il 


Tüm fotoğraflar Galaxy Note8 ile çeki 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Snapseed 


Snapseed, Google tarafından geliştirilmiş eksiksiz ve profesyonel bir fotoğraf düzenleyicidir. Bünyesinde İyileştirme, fırça, yapı, HDR, perspektif de dahil 29 Araç ve filtre bulunduran uygulama ile JPEG ve RAW dosyalarını açabiliyorsunuz. Uygulamayı ücretsiz olarak edinebilirsiniz. 
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Adobe firmasının çıkardığı 
Lightroom Mobil sürümü, masaüstü sürümü gibi düzenlemeler yapabildiğiniz ve koleksiyonlar oluşturabildiğiniz çok kullanışlı bir uygulama. 
Lightroom senkronizasyon özelliğini kullanabilmeniz için Creative Cloud üyeliğinizin olması gerekiyor. 


Lightroom 


Orijinal Lightroom ile düzenlenmiş 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Photo Editor 


Photo Editor harika efektlere sahip bir fotoğraf düzenleyicidir. 
Bu uygulama ile fotoğraflarınıza farklı etiketler uygulayabilir 
(Dövme gibi) ve harika kolajlar oluşturabilirsiniz. 


Pürüzsüz 


SAMSUNG Galaxy Note8 


BÜYÜK işler yap 


SAMSUNG Galaxy Note8 


En güzel manzara 


# Gence Böyle 


Galaxy Notes'in yeni $ Pen'i ve harika fotoğraflar çeken çift kamerasi ile en güzel anları unutulmaz anılara dönüştürün. 


